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BAHÇE KEYFİNİ 
DUBLEKS YAŞAYIN 


m3” P 4/ MG >. 4 i 
106.000 m: yeşil alan, 8.500 m? biyolojik göl, 
rüyüş, kosu ve bisiki | | 
villa keyfinde bir yaşam devam ediyor. 


Katta Konaklar sahipleriyle buluştu. 
Kalan 6 bahçe konağı sizleri bekliyor. 
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Lİ KÖROĞLU  UMIRINSAAT 


Mt» maki için ören her YA, 


WwWww.ankamall.com.ir 
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ANKAmall'a uğramadan olmaz. , ANKAmall 


ickyapi.com.ir 


2) "ANKARA'NIN YENİ YAŞAM 
| MERKEZİ DOĞUYOR. "" 


ie 7 Beytepe, Beysukent ve Çayyolu'nun kesişim noktasında, 
j LE Ee 4 "Geleceğin Ankarası"'nı kurguluyoruz. 
Vİ Li Ametist Park, 1-4-1 ve 1--0 mobilyalı residencelardan, 
? ir #hayatsokakta! amli "Yaşam Sokağı"na; 
bölünmüş ve dubleks ofislerden, 

cadde dükkanlarına kadar her detayıyla, 

sizi hayalini kurduğunuz yaşamla buluşturacak. 
Ametist Park'la HERKES İÇİN GELECEK, ŞİMDİDEN GELECEK” 
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Ofisler Dubleks Dükkan 
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FİLİSTİN MERKEZ | PANORA AVM 
BEYSUPARK | YILDIZ | ÇAYYOLU | NEXT LEVEL AVM 
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ARAN WORLD S.r.l. & certificata: UNI EN 150 9001 Sistema di Gstione della Oualitia UNI EN 150 14001 Sistema di 
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ÜR KITCHEN 
estione Ambientale OHSAS 18001 Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Certificato FSG Forest Stewardship Council 
Çankaya Caddesi No:28/A Çankaya Ankara T (312) 447 01 41 infoankara(Marantr.com 


ÇAYYOLU | Konutkent 2 Çarşı 
ALO PAKET 0 312 240 55 61 


ERYAMAN | Okyanus AVM 
ALO PAKET 0 312 283 44 55 


YENİMAMALLE | Çarşı Cad. 
ALO PAKET O 312 377 74 O8 


ÇAYYOLU | Mandıra | Konutkent 2 Çarşı 
ALO PAKET 0 312 2415480 


) fsatiroglu kasap #R facebook.comj/satiroglukasap 


EUROPEAN 
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AWARDS 


WİNNER 2017.2018 


TÜRKİYE'NİN 
EN İYİ 
KARMA PROJESİ 
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LL... REZİDANS | CADDE 


ÇUKURAMBAR'DA BİR USTALIK ESERİ 


OFiS | REZİDANS | CADDE 


Bazı projeler kendilerine has özellikleriyle hemen fark edilirler. Çizgileri, 

konumları ve vadettikleri gelecek ile kendilerine hayran bırakırlar. 

“2017 Türkiye'nin En İyi Karma Projesi” seçilen 1071 Ankara, 

sizi her metrekaresiyle etkilemek için yükseliyor. 

10/71 Ankara'daki birleştirilebilir, modüler ofisinizde işiniz için verimli kullanım alanlarına 
kavuşurken, iş hayatınızın prestijini arttıracaksınız. Modern konseptinin yanı sıra ayrıcalıklarla dolu, 
üstün özelliklere sahip rezidansınızda konforlu yaşamınızın keyfini çıkaracaksınız. Ankara'nın 

sosyal yaşamına yeniden yön verecek, şehrin en büyük cadde alışveriş merkezinde 
hayata daha güzel bakacaksınız. 

Çankaya'nın en yüksek 2 iş kulesi, 110 etkileyici yaşam alanına sahip rezidans kulesi, 
mağazadan oluşan cadde konsepti ve sayısız ayrıcalığıyla bir ustalık eseri, Çukurambar'da. 


7071 Ankara'nın ofis kulelerindeyseniz iş dünyasında bir adım öndesiniz. 
Birtoştirilebilir ofis Seçenekleri. 

3.80 metre tavanı yüksekliğiyle standartların üstünde bir ofis yapısı. 

Şehrin manzarasına hâkim ve ferah atmosleriyle 14. katta korumlardınları 

eğitim odaları, toplantı odaları ve fuaye alanları 

Copy Genter, IT center ve resepsiyonuyla profesyonel bir iş hayatının tüm gereksinimleri 


VIP asistan ve sekretarya 

Her mevsim isıtma ve soğutma sağlayan Fan-Coil Sistem 
hazır Shell&Cors 

Sizi günün stresinden sosyal aktivite salonları, 


1071 Ankara'nın rezidanslarında, konfora yeni bir tarım yazabilirsiniz. 
Hayafınızdeki ferahlıkta, 3,B0 metre kat yüksekliğine sahip dubleks ve loft altematifli 110 rezidans 
7/24 kameralı çevre güvenlik sistemi, kortrolli giriş/çıkış uygulaması. 
Profesyonel tesis yönetim hizmeti ayncalıkları. 

Size özel, 15. kat sosyal aktivite salonlar. 

1071 Ankara'nın caddesindeyseniz her an keyifli bir hayatın içindesiniz. 

220 metre uzunluğuryda Ankara'nın en büyük cadde konsepti. 


69 adet mağaza. 
Restoranlar, kafeler ve prestiili Türk ve dünya markalar 


444 9 561 / 10/1ankara.com.tr 
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ARMONİE 


PIRLANTA 


vww.armonie.comt 


ANTARES AVM ARMADA AYM 


KUSURSUZ PARLAKLIK 


ANKARA NIN EN 


kira getirisi ile 


241 


dairelerimiz 


» 


Şehit Osman Avcı Mah. 

Kaplan Cad. No: 16 B/5 

Etimesgut /ANKARA 250.000':.n 
0312 7000312 İ 
www.bulvar3 12.com.tr başlayan fiyata 


GÖZDE BULVARI 


BULVAR 


m) 


BELEDİYE 
PARK ALANI 


2.500... 


kira getirisi ile 4. H1 ile 


dairelerimiz Z— tl 


350.000 sen 450.000 sen 


antajlarıyla siz değerli yatırımcılarını bekliyor. 
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Çankaya Caddesi 21/8 03124360 100 


Söz Konusu Gayrimenkul İse... 


EVREN 
BARUTÇU 


Wwww.evrenbarutcu.com 


MERVE KARAMAN 


BRIDAL 


Nenehatun Cad. No: 86 ANKARA - Www.mervekaramanbridal.com 
mervekaramanbridal 


ADANA: Cemalpaşa Mah. 
Cevat Yurdakul Cad. Çetin Apt. 
No:4-C 01120 Seyhan - ADANA 
T.490 322 458 09 46 

E. infogkutahome.com 


ANKARA: Karacakaya Caddesi 
No:145 Siteler - ANKARA 
T.490312 2278527 

E. infocayyolu&kutahome.com 


İSTANBUL: İSTANBUL Entepe Mobilya 
Üniversite Mah. E-5 Yanyol üzeri No:6 
Gürel İş Merkezi Avcılar - İSTANBUL 
T.4902125919180 

E. entepeTe&hotmail.com 


İSTANBUL: Woodpeker Concept 
İkitelli Osb. Masko 13/B Blok 
No:20 Başakşehir - İSTANBUL 
T.4-902126751175 


ome 


“exotic home interlors” 


İZMİR: Favori Mobilya Duduyev Bulvarı ORDU: Nil Home Süleyman Felek Cad. TRABZON: Trabzon Venedik Mobilya KAYSERİ: Gülsoy Home Center 
No:61/A Mavişehir Karşıyaka - İZMİR No:23/A Merkez - ORDU Yıldızlı Mah. Sahil Yolu Cad. No:70 Istasyon Mah. Devlet Demir Yolları Yanı 
T.4902323301101 T.4904522021112 Akçaabat - Trabzon No: 97 - Kayseri 
E. nilhomeordu&gmail.com T.490 462 666 40 00 T.490 552 231 1209 
E. venediktrabzone&gmail.com E. info&gulsoyhome.com 


www.kutahome.com (9) /kutahome O /kutahome 
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LIVAMOB 


Mağaza 


Karacakaya Caddesi No: 127 Siteler / ANKARA 
T: 490 312 351 4888 - 4903123530304 *F: 4903123482671 
info©livamob.com.tr 
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4 e STRİBU AUTDDOR A ANT 


TRIBU AUTDOOR AAIT 


CONCEPT 


sidcorsa > 


“masif kapı” 


www.imaconcept.com.tr 


Beytepe Mahallesi 

Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı 
5387.Cadde No: 23/38 

Çankaya / ANKARA 

Tel: 0312236 1130-33 
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Hoşgeldin 


Tüm dünyada 
barışın ve huzurun 
hüküm sürdüğü bir yıl olsun. 


Mutlu yıllar 
www hacibabakuruyemis.com — (#) ©) (©) hbkuruyemis hacıbaba 


KURUYEMİŞ 


#guickchina 
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SEZON ŞONU * 


ÜYÜK İNDİRİM! 


dorukpeyzo(©hotmoailcom 


İTAL VE YERLİ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM, PAZARLAMA 


Adres: İncek Bulvan Çayyolu Kavşağı Migros Yanı İncek - ANKARA Telefon:*90(312) 460 18 90 


Mobilya Aşkına! 


Barışın, sevginin ve huzurun bir arada 
olduğu bol kazançlı mutlu yıllar dileriz. 


Ankara Siteler 312 353 20 00 www.emohome.com.ir 


Ankara - Trabzon - Eskişehir - Kayseri - Samsun - Manavgat - Kıbrıs - Yunanistan - Almanya - Erbil - Süleymaniye 


A.S.K'A GEL 
#22YASINDAYIZ 


Ankara Sehir pi übü 


GİŞİRN 


www.ankarasehirkulubu.com 
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MAĞ editör 


Büyülü 


Beril Çavuşoğlu 


berilcavusoglu&Gmagdergi.com.ir 


eğerli MAG Okurları, 


15. yılımızı kutlarken sizler için muhteşem bir dergi hazırladık. 
Düzenlediğimiz etkinlikler, aldığımız ödüllerle mutluluk ve gurur 
dolu çok özel bir ay oldu. Yeni bir yıla da çok güzel girmiş olduk. 


Öncelikle gelenekselleşen ve her yıl düzenlediğimiz MAGical Night ile yine efsanevi bir geceye 
imza attık, konuklarımıza unutulmaz anlar yaşattık. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden 
Demet Şener, Metin Hara gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu bin beş yüze yakın misafirimizi 
ağırladık. Davetlilerimize Bilkent Otel'de video mapping sistemi ile görsel şölen yaşatırken bir 
yandan da Ankara Modern Orkestrası konseri ve ardından sahneye çıkan Ozan Doğulu'nun 
muhteşem performansıyla müzik ziyafeti sunduk. Ekip arkadaşlarımız, yazarlarımız, reklam 
verenlerimiz, MAG Medya ve MAG PR Solutions takipçileriden oluşan kocaman bir MAG Ailesi 
olarak hep birlikte senenin yorgunluğunı atıp coşkumuzu paylaştık ve bir kez daha birlikte 
olmanın tadını çıkardık. Başkent'te, hatta belki de ülkemizde yapılan en şık ve en eğlenceli gece 
olarak seneye damgasını vurdu. Tüm konukların smokinlerle, uzun elbiselerle katıldgı balo, adına 
yakışır “büyülü bir gece” oldu. 


Ay boyunca, LOreal, Mosafer, Cole Haan gibi dünya devi markalarla çok özel etkinlikler düzenledik, 
Özlem Süer, Mert Aslan gibi moda dünyasının sevilen isimleriyle dostlarımızı buluşturduk. 


Ayrıca HASVAK (Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı) tarafından “Onur Ödülü”, 
ANAÇEV ve İnönü Vakfı tarafından ise, burslu öğrenciler yararına desteğimizden dolayı plaket 
aldık. Models of Fashion Güzellik Yarışması'nda jüri olduk.. Tüm bunlarla birlikte şehrimize, 
ülkemize, insanlara ufacık da olsa katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere... 


Birbirinden güzel davetlerden kareler, samimi röportajlar ve özel içeriklerimiz ile sizlere yine 
dopdolu, keyitle okuyacağınız bir sayı hazırladık. 


Yeni yılın herkese mutluluk, huzur, neşe, bolluk, bereket, şans, sevgi ve barış getirmesini diliyor, 


15 yıldır yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz... 


Çoook Sevgiler 


Bir Yıl Olsun 


MAĞ 


Patent No: 2005 58511 


Ocak 2018 
Yıl: 15 Sayı: 145 Fiyat: 15 TL 


. MAG Medyaltd. Şti. Adına 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü 
Can Çavuşoğlu 


Genel Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu 


Görsel Yayın Yönetmeni 
Osman Selçuk Güngör 


Yayın Yönetmeni 
Tuğçe Uzun 


Kreatif Direktör 
Seda Çavuşoğlu 


Grafik Tasarım 
Sevgi Pınar Özen Güngör 
Burcu Nalçınkaya Duman 


Haber ve Foto Muhabiri 
Özgür Karabulut 


İstanbul Temsilcisi 
Ersin Al 


İletişim Dir: 
Dilara Ertürk 


İletişim Uzmanı 
Dilara Aydoğdu 
Çağla Çakır 


Yazarlar 
Aylin Yıldız 
Gökçen Erdoğan 
Ipek Gençer 
Özgür Aksuna 
Selahattin Dönmez 


Tuğçe İnal 


Reklam Müdürü 
Esra Demir Toral 


Reklam ve Halkla İlişkiler 
Feray Şahingöz 
Hilal Başarır Öztürk 
Simge Ünlü Çetin 


Katkıda Bulunanlar 
Melike Gökçe 
Merve Filiz 


Mali İşler Koordinatörü 
Tarık Değer 


Yayın Hukuk Danışmanı 
Ahmet Münir Yaşar 
Korcan Dericioğlu 


Türü 
Bölgesel Süreli Yayın 


MAG isim ve yayın hakkı 
MAG Medya Ltd. Şti.'ne aittir. 


Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafların 


tüm hakkı MAG/a Gittir. 
İzin alınmadan kullanılamaz. 
Yayınlanan ilanların sorumluluğu 
ilan sahiplerine aittir. 


İdare Merkezi 
Kaptanpaşa Sokak 
No: 33-B G.O.P. ANKARA 
Tel: 312 428 0 444 


Dağıtım 
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş 


Baskı 
DUMAT OFSET A.Ş. 
Bahçekapı Mah. 2477. Cad. 
No: 6 Şaşmaz / ANKARA 
Tel: 312 278 82 00 (pbx) 


Basım Tarihi 
29.12.2017 
www.magdergi.com.tr 
facebook.com/magonline 
iwitter.com/magdergi 
instagram.com/magdergi 
bilgi&magdergi.com.tr 


MAG 'a abone olmak çok kolay... 


Telefon ile İğinene ile 
0.312428 0444 ji 


YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN! 


W Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüş- 
türülmesi çevreye yapılabilecek en kolay kat- 


e 


kıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG 
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerin- 
de de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor 


ROLEX 


DATEJUST 41 


Vazgeçilmez klasiğin yeni nesil modeli olan bu saat, yeni mekanizması 
ve tasarımıyla saat yapım sanatını bir adım ileri taşıyor. 
Sadece zamanı göstermez. Tarihi de anlatır. 
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202 


232 


ica 
Başkent'e damgasını vuran 
MAGical Night'tan göz 


kamaştıran unutulmaaz kareler. 


davet 
Zorlu PSM'de düzenlenen 
44.Altın Kelebek Ödül 
Töreni'nden renkli anlar. 


güzellik&bakım 
Estetik uzmanlarından, 
dermatologlardan aldığımız 
tüyolar, ünlü diyetisyenlerin 
beslenme sırları ve dopdolu 
alışveriş sayfaları... 


köşe 
Yazarımız Uzman Diyetisyen 
Selahattin Dönmez hızlı yağ 
yakarak incelmenin püf 
noktalarını veriyor. 


röportaj 
HASVAK Genel Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Engin 
Tuzlacıoğlu Öztürk ile vakfın 
amaçlarına ışık tutan bir 
sohbet... 


a 


288 


318 


röportaj 
Astrolog Serdar Özaslan'dan 
2018'de hangi burçları neler 
beklediğini dinliyoruz... 


sosyal medya 
Cemiyet hayatının Instagram 
hesaplarında Yılbaşı gecesi neler 
paylaşıldı? 


röportaj 
Müzikal belgesel projeleri ile 
tarihte yaşanan gerçeklerin 
öğrenilmesine vesile olan 
sanatçı Pınar Ayhan,tüm 
ezberleri bozuyor... 


köşe 
Yazarımız Özgür Aksuna, 
yeni bir yıla yeni kararlarla 
başlamamız konusunda 
bizlere yol gösteriyor. 


köşe 
Seyahat yazarımız İpek Gençer 
bizleri, Güney Asya'nın kalbine, 
Melekler Şehri Bangok'a doğru 
rengarenk bir yolculuğa 
çıkartıyor... 


Nice scığlıklı 


“ ACIBADEM 


ANKARA 


Turan Güneş Bulvarı 630. Sokak No:6 Or-an, Çankaya/Ankara 
(0 312) 593 44 44 / 444 55 44 
ankarainfoWasg.com.ir / www.acibadem.com.ir 
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style 
Moral Hi 
Geçen sezonun gözdesi çiçek desenleri bu sezon da 
-8 Mİ podyumda yerini aldı. Romantik görünümün simgesi 


Mer floral detaylar deriyle buluşunca yepyeni bir akım 
ortaya çıkıyor... 
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DIANE VON FURSTENBERG Etek $ 1275 


Pantolon Ş 368 


SAINT LAURENT 
ILKBAHAR 2018 


MARCHESA 
Elbise Ş 6,995 


SOPHIA WEBSTER 


BALENCIAGA Ayakkabı Ş$ 625 e. 
Terlik $ 950 4 4 
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FENDİ 
Çizme € 1,190 
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| 4441780 


ANKARA | İSTANBUL 
Bağdat Caddesi No:47/4 Kızıltoprak, Kadıköy 


Atatürk Bulvarı No:175/4-8 Kavaklıdere 
Tel: 0(216) 455 86 88 Fax: 0(216) 455 86 36 


€ > SA LTUR Tel: 0(312) 425 13 33 Fax: 0(312) 425 71 37 


style 
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Tarz Sahibi Spor 
Geniş yakalardan oversize görünüme 


sporun en yaratıcı hali sokak modasının 
da öncüsü oluyor... 


BALENCIAGA 
Kot Ceket Ş 1,050 
MIU MIU 
Kaban 


BALENCIAGA 
Mont Ş 2,295 


GIVENCHY 
LOEWE Pantolon Ş 1,770 


Ceket Ş 2,150 p” 


, OFFWHITE 
ILKBAHAR 2018 
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SAINT LAURENT 
Kot Etek $ 690 


THE ROW 
Bot 5,0575 | 


GUCCI 
Kaban € 2,500 


46 magde 


C ERAA 


SENİN 
EMEĞİNLE, 
SENİN 
AŞKINA, 


Balığın en tazesi için 
uykusunu karada 
bırakanlar varsa, 
o balığı taze tutmak 
boynumuzun borcu. 


ö/CENK 


Koc Yeniliği askla (asarlar 


style 


Yenilenen Puanliye 


50 ve 60O'ların en gözde deseni puantiye yeniden podyumda 
hayat buldu. Satenin şıklığı puantiyenin sevimli yüzü ile 
birleşince feminen bir görünüm kaçınılmaz oluyor... 


SO 


CECİLIE BAHNSEN 
Bluz Ş 1,202 


DUNDAS 
Bluz $ 745 


PETAR PETROV 
Elbise € 795 


ISABEL MARANT 
Etek € 1,180 


OFF WHITE 
Etek € 540 


ZIMMERMANN 
Bluz € 655.80 


GANNI 
Etek Ş 520 
, JACGUEMUS 
ILKBAHAR 2018 


3.1 PHILLIP LIM 
Ayakkabı Ş 650 


NORMA KAMALI 
Elbise € 306.04 


ALAJA 
Ayakkabı € 306.04 


mağderği. 


YAPI KREDİ VE FORD'DAN DÜNYADA BİR İLK 


BANKANIZ ARTIK 
ARACINIZIN İÇİNDE! 


Yapı Kredi Mobil ile Ford'un SYNC 3 teknolojisine sahip 
araçlarında ellerinizi direksiyondan kaldırmadan, 
Türkçe sesli komut vererek piyasa bilgilerini anlık 
takip edebilir, size en yakın ATM veya şubeyi anında 
görebilir ve Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ni 
direkt arayabilirsiniz. 


Siz de Yapı Kredi Mobil'i indirin, 
hayatınızı kolaylaştıran bankacılık 
teknolojileriyle tanışın! 


GRKİYE'NİNN 


DiJiTAL 
ANKASI 


“YapıKredi 


| 


J. 
GM)YapıKredi 


Hizmette sınır yoktur. 


HEMEN İNDİRİN! 


Dünyada Ford SYNC 3 AppLink'e entegre olan ilk bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil ile Türkçe sesli komutlarla piyasa bilgilerine anlık erişebilir (döviz kurları ve İMKB borsa verileri), en yakın şube ve ATM 
konum bilgilerini görebilir ve Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne direkt sesli erişim sağlayabilirsiniz. Ford SYNC 3 araçlarda kullanılabilecek Yapı Kredi Mobil uygulaması, iOS işletim sistemine sahip mobil 
cihazlarla çalışmaktadır. 


Ankara'nın başarılı genç iş adamlarından Can Çavuşoğlu ve eşi Seda Çavuşoğlu ile Beril Çavuşoğlu'nun 
ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night 1500'den fazla davetlinin katılımı ile Fiat ana 
sponsorluğunda Bilkent Otel'de gerçekleşti. Ünlü Radyo Programcısı Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna'nın 


| m ile başlayan özel davet hazırlanan video mapping şovları ile devam etti. 

MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşazii RasitBapzıbağlı imzası taşıyan .. elbisesi ile 
geceninen çok konuşulan isimlerinden oldu ve davetlileri izel organizasyonda kendilerine eşlik 
ettiği için teşekkür etti. MAG Medya Kurucusu Can Ça gelenekselleşen MAGical Night balosu 
ile ilgili şunları söyledi: “15 yıldır sizlerle birlikte olmanin mütlülüğunu yaşıyoruz. MAG Ailesi olarak 
MAGPR Solutions, MAG Dijital gibi derginin yanı sıra birçok alanda faaliyet göstererek büyülü bir gece 
kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aylar süren hazırlık süresince bizimle birlikte aynı heyecanı 
paylaşan siz değerli konuklarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi. 


MAGical Night için özel olarak gelen Model ve Sunucu Demet Şener, Yazar Metin Hara, Fotoğrafçı Nihat 
Odabaşı, Tenör Murat Karahan gibi ünlü isimler de katılımları ile geceye renk kattı.m 
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EYAHATLER 


YERİNİZİ ALIN! 


DÜNYA, 
ONU KEŞFETMENİZİ 
BEKLİYOR. 


Ankara Merkez Ofis 


GPKoc Kavaklıdere Sok. 5/B 06690 Kavaklıdere / Ankara 


Tel: (0312) 457 47 00 Faks: (0312) 467 87 75 


GOYGEN Setur 
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AN - ERSİN YAĞIZ 


SEDA SGANIGAVU OĞLU 


Davetin ev sahipliğini MAG Medya'nın Kurucusu Can 
Çavuşoğlu ve eşi Seda Çavuşoğlu üstlendi. Gecede Seda 
Çavuşoğlu'nun kıyafeti Modacı Hafize Ayık imzası taşıyordu. 


ORHAN KORAL 
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İANCOMI 


MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu tüm misafirlerle yakından 
ilgilenirken Unlü Modacı Raşit Bağzıbağlı 


tasarımı elbisesiyle de göz kamaştırdı. 
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İPEK - ATA GÜMÜŞ İSBEMET - TÜRKER NASLI 
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Son zamanlarda gündemden düşmeyen 
Unlü Model ve Sunucu Demet Şener, samimi 
tavırları ve güzelliğiyle davete renk katarken, 
bol bol dans ederek gecenin tadını çıkardı. 


ELA - BEDİ GÜRBÜZ 


BULVAR LOFT'TA 
EVLER TÜKENİYOR 


TANITIM 
OFİSİMİZE 
GELİN 
EV SAHİBİ 
YAPAN 
FIRSATLARI 
KAÇIRMAYIN! 


83 38 


www.bulvarloft.com.tr Ken ra 


“4 me em RR, — 
şa a za RİA emme. 


BULVAR 


akfen İS akfen|syo| Ka LOF T 


TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ 


Satış bedelleri, İller Bankası A.Ş. tarafından onaylanan İller Bankası A.Ş. teminat hesaplarına yatırılacaktır. 
İller Bankası A.Ş. teminat hesap numaraları İller Bankası A.Ş. irtibat telefonlarından teyit edilebilecektir. 
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NAİM 


w 


Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşen 
gece, otelin sunduğu kusursuz hizmetin de etkisiyle 
başkentliler için unutulmaz bir gece oldu. 


al 
“ 


ZAFERİSAHMET,GAVUŞOĞLU .# 
di Silin gi d 
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MUuULluluK 
tescillendi 


“Türkiye müşterinin sesi araştırması” sonuçlandı. 
opet, bir kez daha “müşteri bağlılık seviyesi 

en yüksek akaryakıt morkosr" seçildi. 

2006'dan bu yana opet'i sevgisiyle hep zirvede tutan 
Türkiye'ye teşekkürler. 


© Koç 


Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması, 2015 yılından bu yana Ipsos tarafından KalDer işbirliğinde 
gerçekleştirilmektedir. Araştırma, Şubat-Aralık 2016 döneminde, 18 yaş üzeri toplam 21.533 kişi ile başarılı 
görüşmeler üzerinden, telefonla anket yöntemiyle (CATI) yapılmıştır. Her sektör en az 1500 yanıt üzerinden 
raporlanmıştır. Araştırma kapsamında, il sınırlaması olmadan Türkiye'de ikamet eden 340.000'i aşkın TMS E 


tüketiciyle temas edilmiştir. Her bir sektördeki marka pazar paylarına uyum gözetilerek, gerekli durumlarda - 
ağırlıklandırma kullanılarak raporlanmıştır. TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ 
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TÜZÜN GELGE 


Insana Güven'in Kurucusu ve Yazar Metin Hara, | 
güzel enerjisi ve sıcak davranışları ile herkesin 
hayranlığını kazanırken gece boyunca da 
sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. 


BARIŞ - DİDE ÖZÇELİK 


FİYATIYLA DEĞİL YAŞAMIYLA KIYASLAYIN! 


HİÇBİRİ İNCEK LOFT DEĞİL! 


Spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, 
cep sineması, gözlemevi, çocuklar için Pony Club ile incek Loft, 
tatildeymis gibi yasamak isteyen herkesi bekliyor. 


A4475 akip OİLO FT) 


Www.incekloft.com.tr INCEK 
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Her zaman şıklığı ve zarafeti 
ile bilinen Beliz Büyükhanlı, 
yine davetin en hoş 
hanımları arasında yer aldl. 

EMİ - HAKAN KİZİROĞLU 
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İLE YENİ 5001 | “ 
YENİ NESİL, 
; YENİ TARZ. 


i > 4 Yeni 500L, yenilenen iç ve dış tasarımı, son teknoloji özellikleri, 
he Nil konforlu ve fonksiyonel iç mekanıyla ailenizin tarz otomobili. 
Koc e» Apple CarPlay Desteği e 7 İnç Dokunmatik Multimedia Sistemi 


e 3 Farklı Sürüş Modu Seçeneği e 455 Litre Bagaj Hacmi 
500L'nin CO, emisyonu 104-143 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 3,9-6,1 1t/100 km arasında değişmektedir. 


fiat.com.tr 
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SAVAŞ - ÇİĞDEM GELGEL 


AHMET MÜNİR YAŞAR 


MAĞical Night'ın Ana 
Sponsoru olan Fat adına Bölge 
Müdürü Gürhan Paşolara 
plaket takdim edildi. 


ERGÜNİSOKULLUOĞLU 


BİLKENT OTEL VE 
KONFERANS MERKEZİ 
ANKARA 


hk Aa a A A Aa Aa a — a. 


m e m —m pa .- —- 
- . 


i — vi 
m İ 


“uu “wi — — ii Ni 


UST rr m 


PANE Gi e 
İla, FİRE TREE e» 
7 A A j 


- 
p” , * 
a “ 
ER a a e ETML ERİR, 
is a 
e tan ew ri Pia 
“ig 


a 

i > ağ » ? 37 
ya LA Li 7 

gan — 


e 


ty©o0ogğ 


No:6 06800 Bilkent, Ankara 0312 2664686 


Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bul. | bilkentotel.com.tr 


dantatsu 
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İZEMOZKAN, YASEMİN POLAJAÇELYA ALTAN 


4 


Turan Bekişoğlu Mermer'in sahipleri 
Turgut - Funda Bekişoğlu gecenin 
en şık çiftlerindendi. 


ENGİNİ- ELİF VA GÖLENNÜR'AYDIN 


Patisserie 
Handmade Cfiocolate 


ON İİ. 
(0) EL FES Ç 


e 7 
PE GIDI mm 
se GEEK” 
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ii 


İf 
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Ml ; Ül) 


ö : en 
Arjantin Cad. No:34/1, GOP 
Çankaya / Ankara 


Bİ /  T(0312)4272434:C: (0505) 073 1494 
ii / http://www.revedechocolat.com/ Mi 


ö reve de chocolat patisserie 


SERDAR - ŞERMİN KUMDAKÇI İl “DERYA - SABRİ ŞİMŞEK * 


Aydın Ailesi'nin birbirinden güzel 
üyelerinden olan Naz Aydın, 
gece mavisi dantel kıyafetiyle 
tüm bakışları üzerinde topladı. 


(0) İnstagram 4 
esma&semabeauty a 


N örsm » 


Beğenenler osmanselcukgungor ve 1.254 diğer kişi 
esmasemabeauty 


Microblading, Kalıcı makyaj (eyeliner, dudak kaşkontür) 
Kalıcı oje (Lazer Epilasyon İpek kirpik (3D ipek 2D İpek) 
0(312) 217 60 16 pazartesi kapalıdır 

Yaşamkent mah. 3158. cad. No:29/C Çayyolu, Ankara Turkey 
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ALTA ABIYIKOĞLU BANA - SERTAÇ KANTARCI 
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İncesu Gayrimenkul Yönetim Kurulu | 
Başkanı Özgür İncesu ve zarif eşi 


Zeynep Incesu da bu özel gecenin 
konukları arasındaydı. 
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SİTELER mağazamızdan sonra, şimdide BEYTEPE'de 
YENİ şubemizle | 
YENİ ürünlerle pi. 

YENİ yda BULUŞMAK ÜZERE... 


Merkez: Şube: ube: 

Karacakaya Caddesi No: 73/7 Altınay Caddesi No: 18 5314. Cadde Officium Beytepe B Blok No: 12 
Siteler/Ankara Siteler/Ankara Beytepe/Ankara 

Tel: 0312 350 04 44 Tel: 031235185 50 Tel: 0312 349 36 26 -3493644 


Fax: 0312 351 04 44 Fax: 0312 35184 89 Fax: 0312 3493638 
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Başkent cemiyet hayatının sevilen isimlerinden 
Zileli Ailesi, gece boyunca en çok eğlenen çift 
seçilirken, İber Hanım'ın beyaz elbisesi ise 
davetin en çok konuşulan kıyafetlerinden oldu. 


“a 


İl i 
YENI 500L 


YENİ NESİL,YENİ TARZ. 


ir e 


/ £ Yeni 500L, yenilenen iç ve dış tasarımı, son teknoloji özellikleri, 
i . konforlu ve fonksiyonel iç mekanıyla ailenizin tarz otomobili. 
Koç * Apple CarPlay Desteği * 7 İnç Dokunmatik Multimedia Sistemi 


e 3 Farklı Sürüş Modu Seçeneği e 455 Litre Bagaj Hacmi 


5001'nin GO, emisyonu 104-143 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3.9.6.1 11100 km arasında değişmektedir 


KARTAŞ OTOMOTİV Konya Devlet Karayolu No: 185 Balgat / Ankara (0312) 583 85 85 
www.,kartasotomotiv.com.tr 


fiat.com.tr 
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MAKAL 


AYŞEGÜL AYG SEM - SİNEM VURAL 


Asil tavırları ve zevkli 
seçimleriyle tanınan 
Begüm Akış, yine sade 
sıklığı ile göz doldurdu. 


OLGAKALEM Gİ 


LACİVERT 


—— hairdesign & makeup 


by fatih kurt 


İçaçan Sokak Numara: 6/A eid Telefon: 312 426 2690 


İlacivertkuafor 


MA 3 mail Night 


Ankara cemiyetinin seçkin simalarından Demiryürek 
Ailesi de yıllardır MAG Meaya'nın etkinliklerini büyük 
bir keyifle takip ettiklerini ve en güzel davetlerde birlikte 
olmaktan mutlu olduklarını belirtiler. 


İMir İPEK 


MAGical Night'a katılan erkek konukların 
smokin, kadınların ise uzun elbise giymesi 
davete ayrı bir Şıklık kattı. 


NEVALSAPAYDIN 


MA 3 MaGical Night 
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İLKNUR AİMELDEMİR 


Tasarımcı Seren Erdoğan imzası taşıyan, sezonun 
favori rengi kırmızı kadife kıyafetiyle Ilknur Demir 
de gecenin en zarif hanımlarındandı. 


MEHMET YÖRÜBL 
ca > 


FAME DANS'TA SEZON BAŞLIYOR 


ÜCRETSiZ 


YETEMEK TESTİ 


İÇİN BİZİ ARAYIN 


SAN Tr 
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DEM El HOROZ, CE DA DURSUN |(OĞÜKAN GEZİNİR, ALIŞAN ÇE 


Gobi Türkiye'nin 
sahibi 
Gözde-Mehmet 
Ozmen çifti, 
geceye katılanlar 
arasındaydı. 


78 magderi 
BÜRCUMGAĞİPSENERİ 
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U KURTARAN 


YEŞİMSREHANANDOĞAN 


Dünyaca Ünlü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Reha Tandoğan, güzel eşi Yeşim Tandoğan ile 
gecenin keyfini çıkaranlar arasındaydI. 


MA 3 maGical Night 


İĞDEM ÖZALTIN 


Özkent - Çiğdem Özaltın, muhteşem 
bir gece geçirdiklerini söylerken ğü 
MAĞ Ailesi'ne teşekkürlerini ilettiler. < 


JÜLİDE ZEYNEP/AYDIN 


SAHMAT PROJE 
ŞAHMAT İÇ MİMARLIK 


“ANAHTAR TESLİM PROJELER” 


Çamlıtepe Cad. 260/2 Siteler - Altındağ 
ANKARA / TURKİYE 
TI: x90 (532) 247 1433 


Wwww.sahmatproje.com 
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ANDESSORAYAİNSALZ 


Işadamı Oktay Unsal'ın zarif eşi 
Hande Hanım, davet için sade bir tercih 
yaparken, Unsal'lar gece boyunca 

en çok eğlenen çiftlerden ololular. 
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BÜKEN KARAKULLUKÇU 


SEZONA 
MERHABA! 
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KARTAL OTEL 1978'DEN BU YANA KAYAK TUTKUNLARINA ARADIKLARI KONFORU, 
KALİTEYİ, ESTETİĞİ KÖROĞLU DAĞLARI'NIN 2000 METRE ZİRVESİNDE SUNAR. 


ANKARA'YA 2 SAAT İSTANBULA 3 SAAT MESAFEDE KONUMLANMIŞ KARTAL OTEL 
KARTALKAYA İDEAL KAYAK MERKEZİNİN TÜRKİYE'DEKİ İSMİDİR. 


SEVGİYLE HİZMET EDİYORUZ. 


www.kartalotel.com T:03742345005-E:infowkartalotel.com 
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Can ve Beril Çavuşoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan MAGical Night; Demet Şener, 
Metin Hara ve gecenin sponsorları olan Fiat, Bilkent Otel, Akfen Inşaat, 0 Home, Anadolu Efes, 
Lancöme firma yetkililerine plaket takdimiyle sürdü. Ankara Modern Orkestrası'nın müzik 
ziyafeti ve Ozan Doğulu'nun canlı performanslarıyla devam citi, 


MAĞ ekibi, yazarları, reklam verenleri ve en önemlisi okurları ile birlikte çok geniş bir aileye sahip olmanın, 
mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtirken; yeni yıla dair güzel temennilerini de paylaştılar. MAG Medya 
Ailesi'nin tüm fertleri günler öncesinden, unutulmaz bir geceye imza atmak için yoğun bir çalışma dönemi 
geçirdiler. MAGical Night için büyük bir özveri ve emek gösteren ekip, konukların memnun kalmasından dolayı 
tüm yorgunluğu unutup gece boyunca misafirlerle beraber eğlencenin tadını çıkardlılar. 


MAĞ MaGical Night 
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SAH, MELİKŞAH ŞAHİN "PhyLa GöRdüLü 


Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü 
Nihan Karaçam Salkaya, Raşit Bağzıbağlı 
imzalı elbisesi ile zarif bir şıklık sergiledi. 


DOĞANSĞEYLAN ŞANİROĞLU 
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skıhisar 


Merkez: Agah Efendi Sok. No:13 Ulus- Rüzgarlı / Ankara 
Tel: 0312 309 1320 


Şube: Üsükdar İçerenköy Yolu Cad. 14/B Aydoğan Apt. İçerenköy - Ataşehir / İstanbul 
Tel: 0216 575 61 62 


Şube: Melikgazi Mah. Örgeneral Eşref Bitlis Bul, No:9/A Melikgazi / Kayseri 
Tel: 0352 234 60 55 


Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 2 D-Blok 
20 numaralı Bağımsız Bölüm (Koç Kuleleri altı) Çankaya / Ankara 
Tel: 0312 502 1122-23 
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88 magdergi.com.tr 


Orgüğizaşyon 


Konusulacak | izler bırakır” 


d ULA 


Orf 


2018'de Treni Kaçıran Olmayın... 


Arjantin Caddesi 15/8 G.O.P / ANKARA 
Tel: 4-90 (312) 441 77 07 - 4-90 0532 223 00 77 
www.///organizasyon.com.tr 


©777organizasyon 1) 777 Organizasyon, Ajans Ve Menajerlik 
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CEREN CA VOLKAN - MERVE ALTU 


Unlü Mimar Filiz Yılmaz; modacı Raşit 
Bağzıbağlı'nın pembe renkli, sırtı taş 
detaylarla işlenmiş kıyafetiyle gecenin 
en dikkat çekici hanımlarından oldu. 


Geçtiğimiz yıl MAGical Night'ta tanışan ve daha sonra 
hayatlarını birleştiren Perçiner çifti bu balonun onlar için 
ayrı bir kıymeti olduğunu söylediler. 


İKİ KASAP 
BURGER? 


Y6100 
DOGAL 


GÜZEL 
B'KASAP 
HAMBURGER 
YAPSAYDI 
NASIL 
OLURDU? 


ÇOK YAKINDA! 


GÜZEL 
M 


Mağaza: Yaşamkent Mahallesi, Besa Nov göm e e ıt-Çankaya / Ankara 
Çiftlik: Eskişehir Yolu 25. km arı Yurtçu Mah. Şeh Köyü Yolu No:10, Ankara 


8 E/guzelkasap  Zİ7 0 218 
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WÖyKü TEKMENS 
. . a 


Öykü Tekmen davetin 
en sade ve şık 
isimlerindendi. 


> 


spa : —E İDİ Tarlası 


&» www.facebook.com/HotelMonec www.twitter.com/HotelMonec (©) wwuw.instagram.com/HotelMonec 


www.hotelmonec.com.ir 


Oran Mah. Esat Özoğuz Sok. No:5 Çankaya/Ankara 
T: (0312) 4913030 
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Başkentin gayrimenkul sektörüne yön verenler 
arasında yer alan Evren Barutçu ve eşi de geceye 
katılan konuklardandı. 

ERSAN UYGUR 


çikti 


LANCÖMİ 


MÜĞÇ ESKEMAL İNAL 


MAG dergisinin yazarlarından Tuğçe İnal, bu güzel 
ailenin bir Üyesi olmaktan ve yıllardır MAG Meolya ile 
birlikte yol almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. 
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Yakın zamanda yarattığı yeni 
markasıyla iş dünyasında başarılı 
bir çıkış yakalayan Gülşah Erhan 
gecede sade seçimiyle göz doldurdu. 
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Geberit AguaClean Mera akıllı klozet, devrim yaratan teknolojisi ile Dek Grup Dizayn 
maksimum konfor sunar. Patentli WhirlSpray taharet teknolojisi, Hoşdere Cad. No.188/2 
özellikle kapsamlı ve nazik bir temizlik yaparken su tasarrufu sağlar. Çankaya, Ankara 
Yenilikçi TurboFlush deşarj teknolojisi, Rimfree (kanalsız) klozetin Tel:0312 4423303 
son derece hassas ve sessiz bir şekilde yıkanmasını sağlar. www.dekdizayn.com.tr 
www.geberit.com.tr 
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BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Efe Bezci, davete Çağla Baykam 
ile birlikte katıldı. 
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JİMÜGİNSŞEBNEMİDALOĞLU 


Verdiği eğitimlerle başkentte alanında birçok ilke 
imza atan Şebnem Daloğlu ve eşi Timuçin Daloğlu 
gecenin tadını çıkaranlardandı. 
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HAN ARDAHANLI AYAN ÖZDOĞAN k 


Gülce Aydın, zarafeti 
ile gecenin en beğenilen 
hanımlarından oldu. 


OYNÜNEİKMECENNKAYA 


Dicle Coşan gecede 
giydiği kırmızı elbisesiyle 
sade bir şıklık sergiledi. 


DİLEMEYİĞİNKAYMAZ DİZ - CANDAN TAl4ROĞLU 


CAME Ö HOME 


LUXURY ACCESSORİES 


Panora AVM - info dcamehd.com - WAw.camehd.com 
©6 camehome.oficial 


UĞUR - TUĞBA ŞAKİROĞLU 


SEÇİL - UMUR eller 
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MAG dergisinde paylaştığı gezi 
yazıları ve fotoğraflarıyla tanınan 
Ipek Gençer gece boyunca da 
bol bol fotoğraf çekti. 
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Sina Demir davete 
Modacı Merve Karaman 


imzalı elbisesi ile katıldı. 
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DUYGU KA 


Uzman Diyetisyen İdil 
Imamoğlu ve eşi Tolga 
Imamoğlu gecede eğlenceli 


vakit geçiren çiftler arasındaydı. deruni 
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FAİK - HÜLYA KURAL 


HİKMENGÖKGE 


MAG dergisinde yabancı misyon temsilcileriyle 
gerçekleştirdiği röportajlarla bilinen Melike Gökçe, 
davete eşiyle birlikte katıldı. 
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SERKAN KIZILBAYIR 


MAĞ Dergisi yazarlarından 

Serkan Kızılbayır gecenin 

sunuculuğu görevini de 

üstlenerek, yaptığı esprilerle 

konuklara keyifli anlar yaşattı. ite eke: ji cık 
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EMRE GÜRAY BARNR'OBA, EREN ÖNEN 


Özlem Küçük Akademi'nin 
sahibesi zarif seçimiyle 
gecenin şık hanımlarındandi. 
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SERMİNYALD EM İRMEBARAN BYZXZ 0S) BAKOY LAL YIBATBEKOVA, 
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i. GC ATÜLE 


ETÜ pi a SELİN/AYD 


Sosyal yaşamın eğlence 
sever isimleri canlı müzik 
performansları eşliğinde 
keyifli anlar yaşadl. 


GÖKÇE ÇAPANOĞLUMAKGUNMDİ KERMEMZE YNEP».n1FAI SAHIN 


SAĞLIK VE HUZUR İÇİN İKİNCİ EVİNİZ 


Sabah kahvaltı ve akşam yemeği konaklamaya dahil, 
Dört yıldızlı otelimiz de odalar konsept ne 
gerektiriyorsa konforu ve hijyeni sunmak da, 
Bornoz, havlu, çarşaf, sıcak su, temiz yatak, 
Odalar da TV ve ücretsiz Wİ-Fİ, 

Minibar ve kasa hizmeti. 


Çaldağ Mah. Kemalpaşa Sk. No:36 Haymana - ANKARA 
Tel: (0812) 658 29 00 - (0312) 658 2901 - Faks: (0312) 658 26 95 - Gsm: (0530) 37/7 11 66 
infourofizthermalotel.com 
www.urofizthermalotel.com 
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Sinan Mısırlı geceye zarif eşi 
Esin Mısırlı ile birlikte katıldı. 
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İGÜLİN SÜLEYMANIBAR, SİBEL DURGUN, AYŞEGÜİSBİNİ 
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Ajans 814'ün 
sahibi Meltem 
Akşin, unutulmaz 
bir gece 
geçirdiğini 
ve MAĞ 
Medya'nın tüm 
etkinliklerinden 
büyük bir keyif 
aldığını söyledi 


MYSENEAKASMİREM ESKİKURT 
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BURCU AYDIN 


İL ANCOMI 
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Yatırım Danışmanı 
Banu Birdal 
zarafeti ve 
şıklığıyla gecede 
göz doldurdu. 
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ÖKHAN - BURCU SEZER AYŞEN AKTAŞ © 


HÜMEYREŞÖZDİLEK, SERDAR ERASLANIŞI 
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Kisa zaman 
önce açılan 
ve Başkent'in 
vazgeçilmezleri 
arasına giren 
Reve De 
Chocolat'ın sahibi 
Ilkay Kerman gri 
renkli elbisesiyle 
oldukça şıktı. 


GİZEM ÖZTAN 
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DOĞAN - MELEİOZMENİ | HAKAN - NAZAN SAYIN 


Güzelliğiyle büyüleyen Nur Atan 
gece için Istanbul'dan gelen 
konuklar arasındaydı. 
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Konuklardan 
Sena Kesimal 
farklı tarzıyla 
dikkatleri 


üzerinde topladı. 
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GGYD Başkanı 
Nezih Aloğlu 
ile başarılı iş 
adamı Cemal 
Tekin yoğun 
tempolarına 
bu renkli 
organizasyonla 
a keyitli bir mola 
Mİ DERyavuru verdiler. 
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FULYA SEZEN - ERMAN GÜLTEKİNOĞLU 
Y 


Yeni evlenen, 
TV Programı 
Yapımcısı 
ve Sunucu 
Fulya Sezen 
Gültekinoğlu 
geceye eşiyle 
birlikte katıldı. 

ye BERRAK ÖNGEL 
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HAKAN - NİL KARAGGZGİĞİİ 
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RABACAK 


Bilkent Otel 
Sakarya 
Salonu'nun 
büyülü 
aimoslerinde 
gerçekleşen 
MAGical Night, 
unutulmaz 
anlara sahne 
oldu. 
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Sektörde 15, 
yaşını kutlayan 
MAG Medya, 
düzenlediği 
baloyla efsanevi 
bir geceye imza 
allı. 
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Video Mapping 
sistemi ile balo 
salonunun 
duvarlarına 
yansıtılan 
görüntülerle 
gece görsel 
şölene dönüştü. 
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PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ MERKEZİ 
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Davette birçok 
misafir, Meltem 
Yılmaz'ın yaratıcısı 
olduğu Zeehjan 
Mücevherat'ın 
takılarıyla geceye 
katıldı. 
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Basketbol Heykel 
Voleybol Karikatür 
Futbol Müzik 
Hentbol Bale 

Cimnastik Badminton 
Tenis Satranç 
Sinema Origami 
Eğitsel Oyunlar Salon Hokeyi 
Buz Pateni 
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MODERN DANS İ MÜZİK OKULU myo 
OKULU PİYANO - KEMAN - GİTAR 
RESİM - HEYKEL - KARİKATÜR 
SATRANÇ i modern da “İ  BUZPATENİ 
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MAGical Night 


UMUT AYAZ 


Gözde Atak 
beyaz 
pelerinli 
kıyafetiyle 
gecenin 
dikkat çeken 
isimlerindendi. 
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Kurulduğu 
günden beri 
MAG Dergisinde 
yer alan Öuick 
China'nın sahibi 
Ali - Almıla Doğan, 
MAG Ailesi'yle 
birlikte olmaktan 
büyük mutluluk 


| duyduklarını 
i belirtiler 
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Şato Mobilya 
Kaşüstu Mah. Devlet Karayolu Cad. No: 122/A Ortahisar/Trabzon *1:-0462 500 59 99 e 0462 500 58 80 


Woodpecker Concept 
Masko Mobilyacılar San. Sit. 13/B Blok No:20 Ikitelli/Istanbul - T: 0212:675:11 7/5 


Konya Paşa Mobilya 
Meliksah Mah Sivaslı Ali Kemal Cad. 3/A Meram/Konyasl.0332 323 156 


Ankara Fabrika 
Dalldol SOK 1/12409it0|er/Ankara 


www.bizzcreative.com.tre info©bizzcreâtive.com.ir 
.— “ © / bizzcreative ankâra 
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BİZZ'DEN İZLER... 


Karacakaya Cad. No: 151 Siteler / ANKARA 
0312 söle 
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DİLARA ERTÜRK © 


MAG Meolya Ailesi'nin üyeleri ve 
MAG PR Solutions'un güzel temsilcisi 
NN Dilara Ertürk; gece boyunca konuklarla 
4 3 yakından ilgilendiler. 
GENE NUR Öz TÜRKENEEKANAYU RT SE VENNDİARANAYD OD 
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MEHMET NAZAN'UNAL KÜRŞAD - PINAR ÖZTÜRK 


Davette 
Diyetisyen 
Meltem Erdağı 
ile fotoğrafçı 
eşi Gence 
Erdağı gecenin 
ilgi çeken 
isimlerindendi. 
MELTEM AYSOY 
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Ozellikle 

yurtdışında 

yaptığı projelerle 

adından sıkça 

söz ettiren 

Pınar Günseven, , 

balodeki sıkığıyla İV: mw | 

da dikkatleri a kz 
üzerine topladı, N N 
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BERİL ERTAN, GÜNEŞ YÜGEİ 


Birçok 
sektörde 
faaliyet 
gösteren 
başarılı iş 
adamı 

Hakkı Gül, 
geceye eşi ile 
birlikte katıldı. 


NİEGÜN. MHİGİOGEĞSNEZALMBE 


CEYDAYER& OK, LEVENT YALÇIN, NERMİN ALBAY KEMAL ÖNAL 


MAGical 
Night'a cemiyet 
hayatının yanısıra 
İŞ VE siyaset 
dünyasından da 
birçok önemli 
isim katılım 
gösterdi. 


HANDAN UZUNOĞLU BÜDENMEMEHTAP BİLEĞİN 


MEHMET DÖNEN 


MALZ MAGical Night 


ELİKŞAH - CEYLAN YA Zİ'GİSTENEİ TAMER - ZİYNET ÖZKAN 


Modacı 

Hafize Ayık, 

tasarımları ile 

gecede pek 

çok misafirin Vw 
tercihi oldu. | « 


142 magdergi.com.i diği” İN ZU 
OZ AKÇORA UY l ANDAN, BAN OZTURKNAÇIZEYAYIK BEKİR COŞAN 


MUHARREM - DİLERSYAZIĞ 
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NEPEBERTAN EBE 


Baloda sahne 
alan Ankara 
Modem 
Orkestrası 
konuklara 
unutulmaz bir 
müzik ziyafeti 
çekti. 


EYHUN - TUĞBA AL 


SEMA,ESMMDEMİRCİ, 
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BENGÜ - EMRE ARIKAN BURCU AKÇARUH 


“Derin Anne” olarak tanınan Tuba Üstün e 
iş adamı eşi Gökhan Üstün eşlik etti. 
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Micocina'nın 
sahibi Kübra 
Bayraktar 
geceye yakın 
arkadaşı Zeynep 
Erhan ile katıldı. 


HEK BRA BAYRAKTAR | MERVE ŞMUŞMAFA KARAMAN 
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Güleç Decor'un 
sahipleri Ece - 
Serkan Güleç 
çifti MAG 
Medya'nın 
etkinliklerinden 
büyük keyif 
aldıklarını 
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MERYEM!CUMARI! 


Meryem Cumart, 
alev kırmızısı 
elbisesiyle tüm 
dikkatleri üzerine 
topladı. 
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Silan Heach 
Ankara'nın 
sahibesi Ismet 
Eraslan gecede 
Sade bir şıklık 
sergiledi. 
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Unlü Ressam 
Siret Uyanık, 
açacağı 
sergisi için 
yoğun çalışma 
temposuna 
rağmen 

bu büyülü 
geceyle tüm 
yorgunluğunu 
attığını söyledi. 
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Moment Yapı A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgut 
Uyar geceye zarif 
eşi Perihan Uyar 
ve güzel kızları 
Eda Uyar ile 
katıldı. 


LOFT! 


(AL 
iv 


GÜLNÜR AKTAN 


GÜLSER ORHAN 


İLOFT 


(e 


ÜLİİB 


Pınar Günseven 
Mimarlık 


DIŞ CEPHE KAPLAMALARI (FİBERCEMENT) 


Mimari Projelendirme Hizmetleri , Müşavirlik Hizmetleri , Taahüt Hizmetleri 


Turan Güneş Bulvarı 701sokak No 15/11 Yıldız Çankaya ANKARA 
Tel: 4903124424658 Fax:190312 442 46 59 web: www.pinargunseven.com 
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SAĞLA ARTMAZ, BAHADİR ARTMAZ, MERVE 


Nazlı Gür Demir 
davette giydiği 
kırmızı desenli 
kıyafetiyle 
oldukça şıktı. 
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Çin Astrolojisi ve 
Feng Shui Uzmanı 
Dilek Demirci, 
MAGical Night'ın 
astrolojiye göre 
çok keyifli ve 
bereketli bir 
günde yapıldığını, 
tüm konuklara da 
bu güzel enerjinin 
ğ yarayacağını 
söyled, 


DİBEK İASANIDEMİRCİ SUAJSANU OZTURK 
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EBRU - AYBERK AYBARS MEBURÇAK TANRIKULU 
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Yılda bir kez 
düzenlenen ve 
geleneksel hale 
gelen MAĞical 
Night, her sene 
sehir dışından da 
birçok konuğu 
ağırlıyor. 
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NUBA ALAÇAM 


Konuklardan Tuba Alaçam, 
taşlarla süslenmiş dantel 
elbisesiyle oldukça zarifti. 


DED EBA Me Lİ TAİNINİN YALE 7AİVİ 


MA 3 MaGical Nisht 


W 


Mİ 
N Mi P , ” / “ia, N 
EVRİM - ALTUĞ ÇETİNKAYA BERNMBAYMAZ © * CANAN YILM wa 


: 
fr 
4 


108 magdergi.com:t > 4 e pi “a ni 
1 SN AŞA OLARA AKIN ÖZGÜR - DİLARA 
/ ” a — * ! 


Ozan 
Doğulu'nun 
gerçekleştirdiği 
coşkulu DJ 
performansıyla 
misafirler uzun 
süre pİSİte 
kalarak dans 
ettiler. 
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ASİL'DÖKME ÖZGE AYDOĞAN AYHAN DEMİRBÜKEN SEMRA Fİ 


LOFTİ 


Oldukça 
keyifli 
geçen 
gece 
yaklaşık 
1500 
kadar 
konuk 
ağırlandı. 
160 nd 


ŞERİFE DANIŞTEKİN 


Genç ve Başarılı Tasarımcı 
Seren Erdoğan, gecede 
birçok misafiri giydiren 
isim Oldu. 
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Mücevher tasarımcısı 
Ceyda Gürsel, Vassago 
Fashion tarafından hazırlanan 


payetli elbisesiyle gecenin en 
sık hanımlarındandı. 
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GKAN BOZKURT 


HANDE - ÇAĞRI ÖZÇELEBİ 
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EBRU ADEMOĞLU 


Unlü Mimar Ebru Ademoğlu, 
MAĞical Night için Istanbul'dan V 
gelerek davete katıldı. 9 
ANE UĞÇE SAFİ HALDÜNİBORAMOZNÜRK.. 
a. 


M'A 3 MaGical Night 


COM! 


AEPERBEĞİM KENDİ RİN 


Balo salonunun süslemelerini yapan 
SAK Organizasyon'un sahibi Alper - Begüm Kendirli, 
MAĞical Night ismine yakışır büyülü bir atmosfer 
hazırlamak için uzun süredir çalıştıklarını bütün bu 
çabaya değdiğini söylediler. 


NURCAN KARPUSE YİĞİMOZGEREN 


NAZLICAN SOjÜİK 


j 


# 


MEEVESYAKL PA ÜRKAL 


MAGical Night 


Video mapping ile 
salonun tüm duvarlarında 
gösterilen 360 derece Sanal 
görüntülerde ünlülerin MAG 
Medya ve misafirleri için 
temennileri, sponsorların 
tanıtım videoları ile davetliler 
gecede görsel şölen yaşadı. 


Ankara'da ilk kez bu kadar 
şık ve güzel bir topluluğa 
performans sergilediğini 
söyleyen Ozan Doğulu 

gecenin ilerleyen saatlerine 
dek konukları coşturdu. 


Ünlü 
fotoğrafçı 
Nihat 
Odabaşı 

da geceye 
katılanlar 
arasındaydı. 


MAĞical Night'ın konukları arasında İ 

WAĞIcal | yer alan Dünyaca 
Ünlü Tenör Murat Karahan; dostlarını kırmayarak Söylediği 
parça ile konuklara küçük bir müzik ziyafeti sundu. 


Gecenin ana 
sponsoru olan 
Fiat adına Gürhan 
Paşolar'a ve diğer 
sponsorlar ile 
Demet Şener ve 
Metin Hara'ya 
katılımlarından 
dolayı teşekkür 
plaketi takdim 
edildi. 


SERKAN KESKİN 


Akfen Inşaat 
adına 

Fulya Kilislioğlu, 
Bilkent Otel 
adına Arda 
Yurtsever, 

0 Home adına 
Sehnaz Maden, 
Anadolu Efes 
adına Serkan 
Keskin plaket 
aldı. 


FULYA KİLİSLİOĞLU 


ARDA YURTSEVER 


HOME 


LK ORA İİ İRONİ İl ar İİB 


Anse Mdm. B-Blok No:18 Çayyolu-Ankara 
T:00903122278182 M:0090 53227389 58 
anse©ghome.com.ir 
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MAGical Night 


di 
GAMZE GÜNGDİE metil lr NUYA RAY Y.A ZABERİİE Ü OĞLU 


ALDEA DAĞLI ağrlğl 


WEERİN, BEGÜM AKIŞ 


Dijital çözümler 
sunan Çok TV 
ve eğlenceli 
fotoğrafların 
çekildiği 
Grapon Photo 
Booth geceyi 
hareketlendirdi. 


Lancöme'un "La Vie est Belle” 
kokusu tanıtılarak misafirlere 
hediye edildi 


Shaker's Party'nin standı 
da geceye renk katlı. 


ANNECİM 
seninle 
kitap okumak 


OK 


ÜZEL 
ama... 


se . . 0, 
Artık Küçüklerin A 


Bir B Planı Var mâ&m€&spa 


family club 


Çocuk Kütüphanesi * Çocuk Tiyatrosu * Cafe e Tasarım Atölyesi by Gilika 
Eğitim Dizayn Akıl Oyunları e Music4 Kids Ankara Music Together 
Join us Dance * Dahiler Kulübü e LEGO Education by Bilgealan e Aguababies 
Ankara * Bobo Yüzme * Trambolin ve Soft Play * Sanat ve Mutfak Atölyesi 


VE DAHA SAYISIZ EĞLENCE İLE 
ŞUBATTA AÇILIYORUZ! 


Bilkent Center AVM No:3/13 Çankaya Ankara Tel: 0850 5328587 
infoonmamepa.org | www.mamepa.org 
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O Home'un sergilediği 2018 
sezonuna ait koleksiyonundan 
parçalar büyük beğeni topladı, 


MAĞ Dergisi Yazarları Serkan 
Kızılbayır ile Özgür Aksuna 
gecenin sunuculuğunu üstlendi 


UL , i ÖZGÜR AKSUNA 
SİNEM ŞAMGUL, NİHAT ODAB , | 
Ti magdergi.comir 


MERVE BENLİ ALTUĞ 


Sizi kısaca tanıdıktan sonra markanızın kuruluş 
hikayesini dinleyebilir miyiz? 

12 senedir turizm sektöründe aktif olarak çalışıyorum. 5 yıldızlı 
otellerde satış-pazarlama müdürlüğü görevlerinde bulunduktan 
sonra 2009 yılında Ankara'ya kır düğünü konseptini getirdim. 
Düğünlerden edinmiş olduğum dostluklar sayesinde işimde 
sürdürebilirliği sağladım ve kendi işimi kurdum. Bu zamana kadar 
yüzlerce gelinimin baby shower organizasyonlarına, çocuklarının 
sünnet düğünlerine veya gelin-damatların yakın arkadaşlarının 
kardeşlerinin düğünlerine danışmanlık yaptım, yapmaya da devam 
ediyorum. 


Hizmetleriniz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? 

En çok sorulan soruyu cevaplayayım öncelikle, firmamız süsleme 
firması değildir. Bizler büyük şirketlerin maaşşsız, sigortasız 
dışarıdan çalışanlarıyız. Evlenecek çiftlerin de en yakın destekçisi 
ve sırdaşıyız. Büyük firmaların tüm kurumsal törenlerini, firma 
toplantı yemeklerini veya lansmanlarını, aklınıza gelebilecek her 
türlü yiyecek-içecek ve eğlence aktivitelerini, tüm kalemler için 
bütçelerine göre en uygun teklifleri oluşturup danışanlarımıza 
sunan, anlaşmaya varılması halinde operasyonu organize eden 
ve yöneten kişileriz. Biz bu hizmeti Türkiye'nin her şehrindeki 
danışanlarımıza sunabilmekteyiz. 


Düğünlerde ise organizasyon alanından, süslemesine, orkestrasına, 
fotoğraf firmasından, balayına, gelin makyajına ve modacılarına 
kadar tüm A'dan Z'ye bütçelerine göre alternatifli paketler 
sunuyoruz. Böylece zamanın kıymetli olduğu şu dönemde çalışan 
çiftler tek tek otelleri veya diğer firmaları gezmek zorunda kalmıyor, 
tek bir adresten anahtar teslim hizmet alıyorlar. Ankara'da henüz 
bu şekilde danışmalık hizmeti veren yok. İstanbul'da ve yurt dışında 
çoğu firma pazarlama departmanındaki personelleri bu konular ile 
meşgul etmiyor ve danışmanlık hizmetleri alıyor. 


Aynı şey evlenecek çiftler için de geçerli. Onlar boş vakitlerinde ev 


MEAVEBENLİ 


danısmanlık & organizasyon 


Tel: -90 5425032447 


Evlenecek 
ifilerin 
n Büyük 
Sırdaşı 


Danışmanlık hizmetleriyle çiftlerin en 
mutlu anlarına şahitlik eden 
Merve Benli Altuğ, özellikle evlenecek 
çiftlerin en yakın destekçisi ve sırdaşı 
olduklarının altını çiziyor... 


alışverişlerini yaparken veya bu zorlu süreçte biraz kendilerine vakit 
ayırırken bizler onlar için tüm detayları düşünüyor ve kendilerine 
çalışmalarımızı sunuyoruz. 


Danışanlarınızı en özel günlerine hazırlarken onlara 
asil bir yol çiziyorsunuz? 

Öncellikle bu günün onların günü olduğunu unutmamalarını 
hatırlatıyoruz. Onlar için mükemmel olan bir karar başkaları 

için tercih edilmeme sebebi olabilir. Aksine bu özel günlerinde 
başkalarını memnun etmek için değil, kendi istek ve keyif alacağı 
durumları tercih etmelerini öneriyoruz. Düğün koçluğunu yaptığım 
gelinlerde ise işlerin ve görüşmelerin öncelik sıralamasını yapıyor 

ve programlıyoruz. Düğün günlerine kadar tüm hatırlatmaları, 
demoları, makyaj provası ve gelinlik provası randevularını bizler 
takip ediyor, hazırlık sürecini en verimli şekilde kullanmalarını 
sağlıyoruz. 


Düğün planlama sürecini bize özetler misiniz? 
Düğünden ne kadar zaman önce çiftin size gelmesi 
gerekiyor? 

Yaz düğünleri tercih edecek çiftlerin, tüm firmalar operasyonel 
anlamda dolu oldukları için, istediğimiz firmalarla çalışabilmek 
adına ve sayılı hafta sonu olmasından kaynaklı 8 ay önce gelmeleri 
yapılacaklar listemizi sakin ve istediklerimiz doğrultusunda 
hazırlayabilmemize yardımcı olacaktır. Diğer sezonlar için ise, 
düğünden 4 ay önce tanışmamız uygun olacaktır. 


Çiftlerin düğün günlerini stressiz ve mutlu bir 
şekilde yaşamaları için en çok hangi detaylara önem 
veriyorsunuz? 

Öncelikle bizler çok güzel bir gün için hazırlandığımızı 
hatırlatıyoruz. Belki de hayatımızda bir defa yaşayacağımız bu 
özel günün her anının tadını çıkarmalarını, bu hazırlık süresinde 
kendileri için bunu görev olarak görmeden, geriye baktıklarında 
keyifli anlar yaşamış olduklarından emin olmalarını istiyoruz. m 


advertorial 


Yeni yılda da kendi evinizde, Kendi mutfağınız da gibi.. 


497 0 800 


()/homekitchenrestaurant 


İlkbahar Mah. Güney Park Küme Evler Cad. No:19 B Blok No:16/17 
Sinpaş Altın Oran Çarşı Çankaya / ANKARA 


www.homekitchenrestaurant.com 


2018'de lezzet için 


Mayıs 2016 da hizmete açılan ve açıldığı günden bu yana lezzet tutkunlarının müdavimi olduğu 
HOME KITCHEN RESTAURANT Türk ve Dünya mutfağının seçkin lezzetlerini sunmaya devam etmektedir. 


, Sinpaş Altınoran'da bulunan Home Kitchen Restaurant yeni memüsünde TEREYAĞINDA KUZU SIRTI, 
IÇ PILAV EŞLİĞİNDE KUZU KAFES, RİSOTTO YATAĞINDA BONFİLE, KEŞKEK YATAĞINDA KUZU INCIK 
gibi pek çok lezzeti sizlere en iyi servis ve misafir memnuniyeti ilkesi dahilinde sunmaktadır. 


Bunu yanı sıra Cuma ve Cumartesi akşamları Yan flüt ve gitar eşliğinde canlı müzik ile misafirlerimize 
keyifli bir atmosferde seçkin lezzetlerimizi sunuyoruz.. 


Yeni yılda da kalite ve lezzetin adresi aynı HOME KITCHEN RESTAURANI. 


Bütünsel 
Diş Hekimliği 


Ruh, beden, dişler bir uyum içinde mi olmalı? Ruh ve beden elbette uyum içinde 
olmalı. Peki dişler? Dişler zamanla değişecek ya da düşecek organlar değil mi? 
Beden yapımızı etkileyen dişlerin ruh yapımızı nasil etkilediğini 
Diş Hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu anlatıyor... 


advertorial 


yrıca ruh yapımız bedenimizi neden 
etkilesin ki? İnsan duygusal bir varlıktır 
ve olumsuz duygular insanı hasta eder. 
Louise Hay “Hastalıkların Zihinsel 
Nedenleri” isimli kitabında tam da bunu 
anlatıyor. 


Her hastalığın duygusal anlamda önemli 
bir nedeni var; tiroid hormonunun eksikliğinin altında yatan 
duygusal neden “söylemek istediklerini söyleyememe”, bel 
boyun rahatsızlıkları, hayatın yükünü fazla yüklenmek. 


Çok ilginç değil mi? Hiç bu açıdan bakmış mıydınız? 
Duygularımız bizi hasta ediyor. Peki dişlerimize ne yapıyor? 
Öncelikle, stres dişlerimize hiç iyi gelmiyor. Yani her şeye 
zarar veren stres dişe de zara veriyor. Şöyle ki; stres sonucu 
dişlerimizi sıkıp gıcırdatıyoruz ve biz dişlerimizi sıkıp 
gıcırdattıkça dişlerimiz aşınıyor, hatta çatlıyor. 


Aşınan diş er, neleş or garlarınza 


destek vlan iskelet sisteminin 
dkmesine neden olur 


Aşınan dişler, nefes organlarımıza destek olan iskelet 
sisteminin çökmesine neden olur. Çünkü nefes sistemine 
destek olan taşıyıcı görevi gören organlarımız dişlerimizdir. 
Dişlerdeki aşınma nefes aldığımız organlarımızın alanının 
daralmasına neden oluyor. Birçok kişinin horlamasına, 
dişlerdeki aşınma sonucu daralan nefes sistemi sebep olur. 


Üstelik rahat rahat nefes alamamak nelere neden olur, 
düşünün... 


Günümüzde en popüler konulardan biri, bağırsak florasının 
düzenlenmesi. Uzmanlara göre bozuk bir flora tüm vücut 
sistemini bozuyor ve birçok psikolojik probleme neden oluyor. 


Bu nedenle uzmanlar bağırsak florasını düzenleyen diyet ve 
probiyotikleri öneriyor. Peki bütünsel bakıldığında bağırsak 


Detek ağın baslar bu edenle işve 
yarda sağlek ir B 


Ye b 
göre i 


id 
içecekler. ir 
florasını düzenlemek için kullanılan probiyotikler ve diyetler 
diş etlerinde iltihap olduğunda görevlerini yapabilirler mi? 

Ya da diş etleri iltihaplı, ağzında çok sayıda mikroorganizma 
olan bireylerde detokstan söz etmek mümkün müdür? Detoks 
ağızdan başlar, bu nedenle diş ve diş etleri mutlaka sağlıklı 


olmalıdır. Bazı çayların tüketimi yeşil çay, ada çayı bu konuda 
yardımcı içeceklerdir. 


Diş eti iltihabının kişinin vücudunda yaptığı olumsuz etkiyi 


en çok dişeti uzmanları bilir. Şeker hastalığında ve kalp 
hastalığında diş eti iltihabı çok önemlidir ve tedavisi şarttır. 


Diş eti iltihabı, hamilelikte de düşük, doğum ağırlıklı bebek ve 
erken doğum riskine kadar birçok olumsuz etki oluşturur. 


Bu nedenle diş sağlığımızı bütünsel olarak değerlendirmeli ve 
bütünsel diş hekimliği konusunda bilinçli olmalıyız. m 


— di serimize içi iyi geliyor 


ni zarar Veren ŞİreŞ dişe 


TAA veriyor. 


Diş etii hab, hari leke de düşük, 
dağn ağır bebek ve erken düğün 


riskine birbir o olumsuz. 
etki oluşturur 


44. Pantene Alün 
— i co | İ o 

Kelebek Ödülleri 

antene ve Hürriyet Grubu'nun 

iş birliğiyle düzenlenen 44. Pantene 

Alan Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de 


düzenlenen muhteşem törenle 
sahiplerini buldu. 


Yılın en prestijli ödül törenlerinden “Pantene Altın Kelebek”, 

44. yılında da tüm görkemiyle televizyon, müzik, iş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasının ünlülerini aynı çatı altında buluşturdu. “Pantene 
Altın Kelebek Ödülleri”, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde 
düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Kokteylle başlayan 
gece Oscar töreni havasında gerçekleşti. Ünlü isimler ödül töreni 
öncesinde kırmızı halıda güzellikleriyle ve şıklıklarıyla göz kamaştırdı. 
Gecenin sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan'ın üstlendiği 
gecede bu yıl 32 dalda ödül verildi. Gecede Ajda Pekkan, Tarkan gibi 
starlar sahne aldı. Cem Yılmaz, “En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı” ve 
“Yılın Şarkısı” ödüllerini alan Tarkan'a ödülünü verirken “Tarkan'ın ne 
kadar star olduğunu siz düşünün, ayak işlerini ben yapıyorum. Önceden 
Yalın ile çalışıyordum, rakamlar tatmin etmeyince Tarkan'a geçtim.” 
esprisiyle geceye damga vurdu. m 


“En İyi Yarışma” ödülüne 'Survivor' ile Acun Ilıcalı 
layık görülürken güzel eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı tercih ettiği 
(of Alexander Terekhov elbisesiyle göz kamaştırdı. 
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32 dalda ödülün verildiği 
bu özel gecede ünlü isimler 
ödül töreni öncesinde 
kırmızı halıda güzellikleri ve 
sıklıklarıyla göz kamaştırdı. 


MEHMET ASLANTUĞ - ARZUM ONAN A: 


ÖDÜLLERİ 


NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU 


ÜKE-PUSAT 


ASLI ENVER 


“En Iyi Kadın Oyuncu” 
ödülünün sahibi olan ve 
ödülünü usta oyuncu Hale 
Soygazi'nin elinden alan 

Aslı Enver, saçı, makyajı ve 
Tuvanam imzalı elbisesiyle 
gecenin en şık ve en güzel 
görünen kadınları arasındaydI. 
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DEFNE SAMYELİ İ BEYZA ŞEKERCİ HEPİLERİ - ENGİN HEPİLERİ 
4 


DEREN TALU 


Defne Samyeli'nin 
güzel kızı Deren Talu 
gecede giydiği mavi 
tulumuyla bütün 
gözleri üzerinde topladl. 


NİHAN - OKAN BURUK SENEM SELİMİ 


ii | 


ZE NEP DEMİR 
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iy” NAZLI ÇELİK 
bit 
g” y ON 
> | pi ği m Star Tv'nin güzel sunucusu 
, Nazlı Çelik “En İyi Kadın 
© Haber Sunucusu” ödülünün 
> sahibi oldu. 


AYŞE BRAV; GÜLGÖLGE, RAŞİT BAĞZIBAĞLI 


m 


BAŞAK'DİZER TATLITUĞ 


Kıvanç Tatlıtuğ'un güzel 
eşi Başak Dizer Tatlıtuğ 
farklı tarzını yine ortaya 
koymuştu. 

SELÇUK YÖNTEM AYŞE KUCUROĞLU 
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GÜNSEL ÜLKÜ 
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— OZAN BARAN, SÜREYYA YALÇIN SİNEM YILDIRIM 


Kırmızı halıda Kendi de 
güzelliği ile dikkat çekti. 
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KENDEROĞLU” 


Bu yılın “Pantene Yıldızı 
Parlayanları” Hazal Filiz 
Küçükköse, Melisa Şenolsun 
ve Miray Daner oldu. 


Geceye sahnesi ve şarkılarıyla 
damga vuran Ajda Pekkan'ın 
dansçılarıyla gerçekleştirdiği 
Şovu ayakta alkışlandı. 


TARKAN, CEM 


Sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan'ın üstlendiği muhteşem 
gecede “En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı” ve “Yılın Şarkısı” ödüllerini alan 


Tarkan, geceye özel bir performans sergiledi. 


“En İyi Kadın Komedi 


i Oyuncusu” ödülünü 
e —/ : kucaklayan Hande Erçel, 
—ma” gecede Zeynep Tosun 
ağ > & ğ tasarımı elbisesiyle çok zarifti, 
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UNRIYVALDED'EXPERİEN 


GÜRSEL DELİKTAŞ 


Doğal Güzelliğin 
Adresi 


Paris Kuaför Park Oran'ın Sahibi Gürsel Deliktaş, 
doğallığı kanıtlanmış Ürünler ve gelişmiş teknoloji cihazları ile verdikleri 
özel hizmetlerden bahsediyor... 
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Paris Kuaför Park Oran, Vden 99'a güzellik ve bakım 
adına ailenizin güzellik merkezi konseptinde her türlü 
hizmeti profesyonel bir ekiple sağlıklı ve hijyenik bir 
ortamda, en gelişmiş teknoloji cihazları ve organik Aveda 
ürünleri ile hizmet vermektedir. 


2018 gelin & damat adaylarına düğünlerine eğlenerek hazırlanmaları için Vip 
bölümümüze geç kalmadan rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyorum. 


Paris Kuaför Park Oran, güzellik bölümünde yine 
dünyanın bir numaralı cilt bakım ürünleri olan 
Ericson Labaratoire ürünlerini tercih etmektedir. 


Paris Kuaför Park Oran, ürün tercihlerini doğa dostu bitkisel ve organik Estee 
Lauder bünyesindeki Aveda ürünlerinden yana kullanmaktadır. 


(6) Instagram 
©pariskuaförparkoran - ©gelinsacim make up - ©welnessbeautycenter 


Tel: 0312 490 7080 
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BAVER - PELİN AKI 


ÖZALP, 


Aktenli Yıllar 


1976 yılında Hamdi Akın tarafından Ankara'da 
küçük bir kazan atölyesinde temelleri atılan 
Akfen Holdine, kuruluşunun 41. yılını İstanbul 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 
hayata geçirdiği dev konserle kutladı. 


Temelleri 1976 yılında atılan Akfen, yeni yaşını İstanbul'daki Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirdiği ve “Akfenli Yıllar” adını verdiği 
konseriyle kutladı. Fahir Atakoğlu'nun orkestra şefliğini üstlendiği “Akfenli 
Yıllar” konserinde ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur 
Yengi aynı sahneyi paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına eşlik eden ve konser 
süresince sahnede kalan sanatçılar, konsere katılan iş, sanat, medya ve sosyal 
yaşam dünyasından binlerce konuğa keyifli anlar yaşattılar. Akfen Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding'in kurulduğu günden bu 
yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye ekonomisine değer katarken, Türk 
milletinin refahına katkıda bulunmayı da hedeflediğini belirtti. Akın, gelecekte 
de bugünkü heyecanla yola devam edeceklerini ifade etti. m 
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Boyner Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem 
Boyner ve 
Boyner Holding 
Yönetim Kurulu 
Üyesi eşi 
Umit Boyner; 
kutlamaya 
yakın dostları 
Aslı Ersu ile 
birlikte katıldı. 
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Yeni Yılda 
Tazelenin 


Estetik uzmanlarından, dermatologlardan aldığımız tüyolar ve 
ünlü diyetisyenlerin beslenme sırları ile yeni yılı yepyeni bir biri 
olarak karşılayabilirsiniz.... 


Bakım ürünleri ile doğal güzelliği yakalayacak, makyaj 
malzemelerinin en sağlıklı hali le de güzelliğinize güzellik 
katacaksınız... 


DENİZ GÖKGE 
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BELİZ BÜYÜKHANİM SEDA ÇAVUŞOĞLU 


la Vie Est Belle 


1. Eclat Lansmanı 
Büyük İlej Gördü 


Dünyaca ünlü kozmetik devi Lancome, 
MAG PR organizasyonuyla gerçekleştirdiği 
lansman ile “La Vie Est Belle UEclatyı tanıttı, 


Ünlü oyuncu Julia Roberts'in marka yüzü olduğu La Vie Est Belle VEclat, 

Ankara'nın seçkin simalarının katıldığı lansman ile tanıtıldı. Gerçekleştirilen 

özel davette, Ankara cemiyetinin ünlü isimleri yeni parfümü deneyerek, 

hakkında bilgi alma şansına sahip oldu. İsmini Fransızca “ışıltı” sözcüğünden 

alan UEclat, kristal bir avizeyi andıran şişesi ve çiçeksi notalarıyla büyük beğeni 

topladı. İki yıl süren hazırlık aşamasından sonra piyasaya sunulan yeni parfüm, 
mutluluğun paylaştıkça görkemli bir şekilde yükseleceğinin dışa vurumu 

olarak adlandırılıyor. m 
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MELHEM YILMAZ TUĞBA ÖZBAL AHSENDEMİRGİ 


BERİL ÇAVUŞOĞLU 


MAG PR 
Solutions 
tarafından | 
gerçekleştirilen 
eikinlikte 
konuklara 
hediyeler 
verildi, 


DRYEZGİ'UNLÜ! 


Işıltılı Bakışlara Sahip Olmak 
Artık Çok Kolay 


Dermatolog Dr. Ezgü Ünlü, tüm duygularımızı ifade eden ve 
ilk bakışta en dikkat çeken organımız olan gözlerimizin çevresini 
nasıl koruyabileceğimiz hakkında bizleri bilgilendiriyor... 


advertorial 


utluluğumuz, hüznümüz, 
kızgınlığımız kısacası tüm 
duygularımız gözlerimize yansır. 
Belki de bu sebeple duygularımızı 

ele veren gözlerimiz yüzümüze 

ilk bakıldığında dikkat çeken 
organımızdır. Herkes kusursuz bir göz 
çevresine sahip olmak ister. Oysa ki 
yaşın artışıyla beraber göz çevresinde kırışıklıklar, göz altı derisinde 
incelme, göz altlarında koyu morumsu renk değişiklikleri ve bazen 
torbalanmalar meydana gelir. Genetik faktörlerin etkisinin yanı sıra, 
sigara-alkol kullanımı, uykusuzluk, çok sıkı diyetler yaparak hızlı 
kilo verilmesi, alerjik hastalıklar gibi çevresel faktörler de göz altı 
çöküklük ve morluklarını artırır. 


Hyaluronik asit cildin temel yapı taşlarından biridir. Su tutma 
özelliği gösteren bu madde sayesinde cilt daha nemli görünür. Ancak 
yaşla birlikte hyaluronik asitin azalması, cildin neminin azalmasına, 
kuruyan cildin daha kolay kırışmasına yol açar. Yaşla birlikte yüz 
hacminde kayıplar, derin çizgi ve kırışıklıklar oluşur. Bu durum 

göz altlarını da etkiler Zamanla göz altlarında çöküklükler, koyu 
halkalar gelişir. Bu görüntü de kişinin ifadesini daha yorgun gösterir. 


Göz çevresindeki bu yorgun ifadenin giderilmesinde çeşitli 
uygulamalardan yararlanılmaktadır. Botoks, göz altı ışık 

dolgusu, göz altı aydınlatıcı bant tedavileri, mezoterapi ve PRP 
(trombositten zengin plazma) uygulamaları ve lazerler bu amaçla 
kullanılabilmektedir. 


Botoks, clostridyum botilinum adlı bakterinin toksininin laboratuar 
koşullarında işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilir. Etkisini 
sinir kas kavşağında asetilkolin adlı maddenin salınımını bozarak 
gösterir ve kasların kasılmasını engeller. Göz çevresinde oluşan ince 
kırışıklıklar botoks tedavisi ile düzeltilebilmektedir. Çoğu zaman eş 
zamanlı uygulanan alın, kaş arası ve göz çevresi botoksu ile kişinin 
daha genç, ışıltılı bir görünüm elde etmesi sağlanmaktadır. 


Gözaltı morluklarının azaltılıp, göz altlarına canlı ışıltılı 
bir görünüm kazandırılması amacıyla dolgu maddeleri 


kullanılabilmektedir. Göz altı ışık dolgusu, hyaluronik asit içerir. 
Bu sayede göz altlarındaki çöküklükler, morumsu renk değişikliği 
giderilir ve daha aydınlık bir göz çevresine sahip olunur. İşlem 
lokal anestezik krem uygulamasını takiben ağrısız ve konforlu bir 
biçimde uygulanır Etkisi hemen fark edilmeye başlasa da 10 gün 
içinde daha da belirginleşir 1-15 yıl kadar da etkinliğini devam 
ettirir. 


Enjeksiyondan korkan ve bu sebeple dolgu yaptırmak 

istemeyen hastalarda, son dönemde geliştirilen göz altı bantları 
kullanılabilmektedir. Bu bantlar hyaluronik asitin yanı sıra göz altı 
morluklarına da iyi gelecek etken maddeler içermektedir. Bantların 
üzerindeki minik dikenimsi çıkıntıların göz altlarına uygulanması 
ve 30 dakika kadar tutulması sonrasında hyaluronik asit deri altına 
geçmiş olur. 10 gün arayla 3 kez yapılan bu uygulama sonrasında 
daha ışıltılı göz altlarına kavuşmak mümkün olabilmektedir. 


PRP kişinin kendi kanının özel tüplere alınıp santrifüj edilmesiyle 
elde edilen trombositten zengin kısmın, yine kişinin kendisinin 
ihtiyaç duyulan alanlarına enjekte edilmesi şeklinde uygulanan 
bir tedavi yöntemidir. PRP ile elde edilen trombositten zengin 
plazma sayesinde uygulama yapılan alana normal dolaşımdaki 
trombositlerden çok daha yoğun miktarda trombosit ulaşmış 
olur. Trombositlerden salınan büyüme faktörleri aracılığıyla 
kolajen uyarımı artırılır. Hasarlanmış dokunun onarımı hızlanır. 
Mezoterapi cildin ihtiyacı olan aminoasit, vitamin gibi maddeleri 
içeren sıvıların cilt altına enjeksiyonu şeklinde uygulanır. PRP ve 
mezoterapi uygulamaları özellikle göz altındaki mor halkaların 
giderilip daha canlı bakışlara kavuşulmasında başarıyla 
uygulanan tedavilerdir. 


O-anahtarlı Nd-YAG lazerler cilt lekelerinin tedavisinde 
kullanıldıkları gibi gözeneklerin sıkılaştırılması ve ince 
kırışıklıkların azaltılmasında da gösterdikleri etki ile göz çevresinde 
başarıyla kullanılmaktadır. 


Tüm bu uygulamalar hastanın ihtiyacı doğrultusunda 
planlanarak uygulandığında ışıltılı bakışlara kavuşmak mümkün 
olabilmektedir. m 


davet 


Özel Mayasante Polikinliği 
018 e Merhaba Dedi 


Özel Mayasante Polikinliği çalışanları ve hastalarıyla birlikte 2018'e 
“merhaba” dedi. Çukur ambar'da bulunan Mayasahte Polikinliği'nde 
gerçekleşen etkinliğin ev sahipliğini iki ortak olan Serkan Özlürk ve 

Dev rim Gürsoy yaptı. 


15 yıldır sektörde hizmet veren polikliniğin 3 katlı binasında cerrahi dışı 

tüm estetik ameliyatları yapılıyor. Poliklinik çalışanlarına ve hastalarına 
özel olarak hazırlanan Yılbaşı kutlamasında davetlilere sıcak şarap, sucuk 
ekmek ve kestane servisi yapıldı. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam 
eden partide Mayasante, 39 kişilik kadrosuyla misafirleriyle birlikte 2018'e 

“merhaba” dedi. 
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A SKABOLKİNA 


Yılbaşı partisinde 
Mayasante 

3 doktor 39 

kişilik kadrosuyla 
misafirleriyle 

birlikte 2018'e 

“Merhaba” dedi. 


SERAR,ERŞAHİN e 


NİLÜFER SİLSÜPÜR SERMİN FİRAZİ, SEVDA BİLİN 
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Selahattin Dönmez 2 E Bi yebi» 
selahattincmagmedya.com.tr —. ertir dizeyi kontnel : a 
: azaltarak katekolarıinleri 


2 Öğünlerinizi 
Aanekete geşirliri 
3. lara öğün yeperak iptal 


de ingeleğin, 
4. Akşam öğününü atlamayın 


hormonlarını 


Kk büyüme 


e aktire edin, 


Vücudu Yağ Yakma 
Moduna Geçirerek 
İncecik Olmanın Sırları 


Zayıflama süreci her zaman incecik bir vücuda dönüşemeyebilir. Çünkü vücut yağ 
yakma modunda değilse zayıflama genelde yağ dokusunun altında bulunan kolajen 
doku ve kasların kaybı ile sonuçlanarak sağlıksız bir görünümle sonuçlanmaktadır. 
Vücudun yağ yakım dönemine hızla girebilmesi için beslenme ve aktivitede ideal 
dengeleri iyi yakalamanız gerekir. Pratik bazı yaşamsal değişimler vücutta hormonlarınızın 
dengesini kurarak yağ depolarının hızla eriyip incecik bir bedene ulaşmanızı da 
kolaylaştıracaktır. 
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an Kortizol Düzeyini Kontrol 
Altına Alın 
Kortizol performansı artıran, 
zindelik sağlayan ve yağ yakımını 
hızlandıran hormonlarımızdan 
biridir. Kortizol gün içinde saatlere 
göre değişiklik gösterir. Düşük 
olduğu zaman dilimlerinde 
uyuşukluk ve depresyona meyil 
artar. Böylece metabolizma düşer, atıştırma isteği doğar ve 
yağ yakma modu bloke olur. Sabah saat 5-7 ve gece 10'da en 
düşük seviyelerine ulaşır. Bu nedenle sabah yataktan kalkmak 
istemez gece eve gelince de sürekli atıştırma isteği ile baş 
etmek zorunda kalırız. Kanda kortizol düzeyini yükseltmek 
için, düzenli ve az miktarda kahvaltı yapabilir, hormon 
seviyesinin en düşük olduğu zaman dilimlerinde egzersiz 
planlayabilirsiniz. Sabah 5-7, gece 10 civarlarında fiziksel 
aktivitenizi yaparak yağ yakma modunu kolaylıkla harekete 
geçirebilirsiniz. 


Öğünlerinizi Azaltarak Katekolaminleri Harekete 
Geçirin 

Ana öğünlerinizde normal zamanda yediğiniz yiyeceklerin 
miktarını azaltmaya başladığınızda kanda katekolaminler 
denilen; adrenalin, epinefrin, noradrenalin ve norepinefrin 
enerji harcamasını artırıcıları harekete geçirir. 
Metabolizmanızın hızlanmasını sağlar. Katekolaminler, 
kandaki insülin seviyelerini düşürerek yağların yakılmasını 
da hızlandırır. 


Ara Öğün Yaparak İştah Hormonlarını 

Dengeleyin 

Güne az miktarda kahvaltı ile başlayın ve onu takip eden her 
4-5 saatte bir öğle, ikindi ve akşam yemeği düzenini hayatınıza 
geçirmeye çalışın. Çok ara öğünden uzak durun ve sık yemeyi 
asla yapmayın. Ara öğünün az olması açlığı tetikleyen ghrelin 
ve tokluğun oluşmasını sağlayan leptinin normale dönmesini 
sağlar. 


Akşam Öğününü Atlamayarak 
Büyüme Hormonunuzu Aktive 
Edin 

Vücudumuz akşam yemeklerinden 
alacağı besin bileşenlerini 

oldukça önemser. Akşam 


yemeğini atlamak aşırı açlığı tetikleyeceği için vücudun yağ 
depolamasını hızlandırır. Bedeni uyuşukluğa sürükler ve 
yorgunluğun artmasını sağlar. Büyüme hormonu düzeyini 
azaltır. Büyüme hormonu yağ yakan, kasları yapılandıran 

ve yaşlanmayı yavaşlatan önemli bir hormondur. Akşam 
öğünlerinize taze sebzeler, sağlıklı çorbalar ve baharatlar 
eklemeniz büyüme hormonunuzun 3 gün içinde en üst düzeye 
ulaşarak yağ yakma moduna hızla geçmenizi sağlar. 


Meyve Yiyerek Yağ Yakımını Artırın 

Meyveler fruktoz ve glikozun doğal yani işlenmemiş formunu 
içerirken bunun yanında bolca vitamin, mineral, polifenol, 
antioksidan ve diyet lifi içerir. Sağlık iksiri olan meyveler 
fruktozun yan etkilerini nötralize ederek yağ depolayan 
enzimlerin çalışmasını engeller, tam tersine yağ yakımını 
hızlandırır. Taze meyveyi öğünlerle birlikte yemek, yağ 
yakımını artıran pratik bir yoldur. 


Polifenoller İle Kasları Koruyun 

Vücut kas dokusunun metabolik olarak yağ dokusuna 

göre aktif bir yapısı bulunur. Yani 1 kg kas dokusu 1 kg yağ 
dokusuna göre çok daha fazla kalori yakabilme kapasitesine 
sahiptir. Bu nedenle zayıflama sürecinde kesinlikle kas 
dokusu kaybı yaratmamak gerekir. Kasların kaybolmaması 
için beslenmenin sağlıklı karbonhidrat, sağlıklı yağsız 
protein kaynakları, bol A, C, E vitaminleri ile çinko, selenyum 
gibi mineraller ve polifenol adlı antioksidanlardan zengin 
beslenme uygulamak gerekmektedir. Pancar, nar, siyah üzüm 
en değerli polifenolleri içerir. Spor günlerinde bu besinleri 
tercih etmeyi ihmal etmeyin. m 


İncelmede Devrim 
Yaratan Teknoloji 
Slimwell 


2015 yılından bu yana kullanılan, kısa sürede etkili ve sağlıklı bir incelme sağlayan 
Slimweli Zayıflama Teknolojisi'nin uygulaması hakkında 
Dermatolog Dir. Ezgi Ünlü bilgi veriyor... 


ydroshape, bodyshape ve rollshape 

olmak üzere 3 temel cihazdan oluşan bu 

sistemde, 30 dakika gibi kısa bir sürede 

etkin bir biçimde spor yaparak incelmek 

mümkün olabilmektedir. Düzenli spor 

yapamayan, spor salonlarında uzun 

süre vakit geçirme imkanı olmayanlar 

için haftada 2-3 günlük 30 dakikalık 

programlarla sağlıklı bir biçimde kilo verip 
incelmeye olanak sağlayan Slim well teknolojisi ile hastalarımız 
kliniğimizden çıktıklarında kendilerini daha dinç, enerjik ve mutlu 
hissetmektedirler. 


Hydroshape: 28-301 ozonlu suda (ozon terapi) bisiklet çevirmeye 
olanak sağlayan bir cihazdır. Su içerisinde bisiklete binmek, suyun 
direncine karşı konulduğundan daha fazla kalori harcanmasını 
sağlar. 30 dakikalık seans boyunca ortalama 600-800 kalori 
yakılabilmektedir. Suda bisiklet çevirmenin yanı sıra 16 adet 
jakuzi sistemi sayesinde masajda yapılmaktadır. Bu sayede bir 
yandan kişinin kilo vermesi sağlanırken; diğer yandan selülitlerin 
giderilmesi, kasların kuvvetlendirilmesi, kardiovasküler 
kapasitede artış da sağlanabilmektedir. Cihazın bir diğer özelliği de 
kromoterapidir (renk terapisi). Seans esnasında suya farklı renkler 
yansımakta ve hem spor yapmanın keyfi hem de ortamın rahatlatıcı 
etkisi ile kişide psikolojik olarak da rahatlama ve mutluluk hissi 
oluşmaktadır. 


Bodyshape: 10 metrekarelik kişisel bir kabin içerisine yerleştirilmiş 
bir yürüme bandıdır. Klasik yürüme bantlarından farklı olarak 
kabin içi vakum, infrared (kızılötesi) lamba, kolajen lamba, ozon 
terapi, hava iyonizasyonu, aromaterapi, kromaterapi içerir. Kabin içi 
vakum ve infrared teknoloji sayesinde daha fazla kalori yakılmasına 
yardımcı olur. Kolajen lamba sayesinde gevşeyen, sarkan derinin 
yeniden yapılandırılması amaçlanır. Ozon terapinin cilt gençleştirici 


etkisinden yararlanılır Hava iyonizasyonu ile vücuda zindelik ve 
enerji kazandırılır. Aromaterapi koku, kromaterapi renk terapisidir. 
Güzel koku ve dinlendirici renklerin de etkisiyle spor yaparken 
psikolojik olarak da kişi oldukça rahatlar Tüm bu teknolojilerin 
sayesinde 30 dakika gibi kısa bir sürede 800-1000 kalori yakılırken, 
kişinin hem zayıflaması hem de sıkılaşması sağlanır. 


Rollshape: 2500 yıllık Uzak Doğu masaj tekniğinin günümüz 
teknolojisine uyarlanmış halidir. Üzerinde bulunan titreşimli 
tekerlek benzeri yapılar sayesinde 15 farklı pozisyonda vücudun tüm 
alanlarına masaj yapar. Bu esnada kan dolaşımı hızlanır; ağrılarda ve 
selülitlerde azalma sağlanır. 30 dakika boyunca uygulanan bu cihaz, 
kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bodyshape ya da hydroshape 
programlarını takiben ya da tek başına uygulanabilir. Rollshape 
sadece ağrılara iyi gelen bir masaj cihazı olarak düşünülmemelidir. 
Düzenli kullanıldığında selülitlerin giderilmesinde ve vücudun 
sıkılaşmasında oldukça etkilidir. 


Öncelikle hastalarımız zayıflama amacıyla bize başvurduklarında 
muayenelerini yapıyor ve ihtiyaçları doğrultusunda bir 

tedavi planı ortaya koyuyoruz. Slimwel! cihazlarını hastanın 
ihtiyacı doğrultusunda diğer zayıflama yöntemleriyle birlikte 
uygulayabildiğimiz gibi tek başına da kullanabiliyoruz. 
Uygulamaya geçmeden önce hastalarımızın mutlaka bir 
kardiyolojik ve dahili kontrolden geçmelerini istiyoruz ve spor 
yapmalarına dair bir problemleri olmadığından emin oluyoruz. 
Hastalarımızın kilolarını ve vücut ölçümlerini mutlaka 
kaydediyoruz. Hastanın problemini ve tercihlerini de göze 

alarak önce cihaz seçimi ve seans sayılarını belirliyoruz. Haftada 
2-3 seanslık uygulamalar şeklinde tedavimize başlıyoruz. 

Hem cihazların başarısı hem de işlemin hekim kontrolünde 
profesyonel ellerde yapılması hastalarımızın merkezimize güven ve 
mutlulukla gelmesini sağlıyor. m 
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KAMER - ÖZGÜR KOLDAŞ 


Özgür 
koldaştan 
3. Sube 


koldaş Estetik Grubu 3. şubesinin 
açılışını Bahçelievler'deki klinisinde 
verdiği özel bir davet ile gerçekleştirdi. 
Davete kliniğin müşterileri ve Roldaş 
ailesinin yakın dostları katıldı. 


Özgür Koldaş 3. kliniğini Bahçelievler 7. Cadde üzerinde açtı. Açılış 
davetine çok sayıda konuk katıldı. Kokteyl ile başlayan açılış daveti hep 
birlikte pasta kesiminin ve Özgür Koldaş'ın konuşmasının ardından 
gün boyu devam etti. Özgür Koldaş ve Kamer Koldaş gelen konuklarla 
yakından ilgilendi. Özgür Koldaş Bahçelievler kliniğinde cilt bakımı, 
lazer, epilasyon, padoloji ünitesi, kalıcı makyaj, kaş tasarım ve tüm yeni 
cilt bakımı uygulamalarının yapıldığını dile getirdi. m 
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DYT. MELTEMERDAĞI 


Duğün Günü 
Yapılacaklar Listesi 


O önemli gün geldi çattı! Peki gün sonu enerjimizin bitmemesi için neler yapmalıyız? 


üğün günü nasıl beslenmeliyim? 

Güne sıkı bir kahvaltıyla başlamak o 
günün güzel geçeceğinin en önemli 
işaretidir. Kahvaltınızın protein içeriğini 
yüksek tutmanız, tokluk hissinizin de 
uzun kalmasını sağlayacaktır. Bu yüzden 
en iyi protein kaynağı olan yumurtayı 
kahvaltınızda bulundurmayı sakın 
ihmal etmeyin. 


En önemlisi, özellikle bu gün, kan şekerinizin stabil kalması ve 
enerjinizin düşmemesi için kaliteli atıştırmalıklarla ara öğün 
yapmayı ihmal etmeyin. 


Öğle yemeklerini küçük bir öğün de olsa mutlaka yapın. “Akşam 
yemeğinde telafi ederim” gibi bir hataya sakın düşmeyin. 
Unutmayın bu gün öğün atlamamak çok önemli. 


Gaz yapıcı besinlerden uzak durun... 

Kuru baklagiller, karnabahar, brokoli, lahana, soğan, sarımsak, 
salatalık, turunçgiller gibi besinleri özellikle son bir hafta 
tüketmekten kaçının. 


Cildinize parlaklık katmak için E vitamini... 

Özellikle son 1 ay, haftada 2 gün olacak şekilde balık tüketin. Ayrıca 
parlak bir cilt için E vitamini içeren badem, avokado gibi yiyecekler 
de tüketebilirsiniz. 


Ödemsiz bir gün hayal değil! 
Bu dönemde tuz miktarını mutlaka azaltın. Özellikle düğün günü 


ödem gibi can sıkıcı problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız 
salamura tarzı gıdalardan uzun bir süre uzak kalmalısınız. 

Düğün haftası her gün bir porsiyon ananas tüketirseniz; 
bağışıklığınızı güçlendirir, vücudunuzu toksinlerden arındırır hem 
de ödem problemine karşı önlem almış olursunuz. Ayrıca vücudun 
toksinlerden arınması ve ödemin atılması için bir hafta öncesinden 
iyi ve sağlıklı bir sıvı detoks yapabilirsiniz. 


Düğün heyecanı için biberiye çayı... 

Güne başlarken kendinize bir fincan biberiye çayı demleyin. 

Sinir sisteminizi dengeler, ödeminizi çözer ve kan dolaşımınızı 
güçlendirerek sizi günün stresinden uzaklaştırır. Gün boyu 2-3 
fincan içerek stresten uzak, rahat ve mutlu bir gün geçirebilirsiniz. 


Sporu ihmal etmeyin! 

Yapılması gerekenleri sadece beslenmeyle sınırlı tutmamalıyız. 
Sağlıklı beslenmeyi sporla beraber yürütmelisiniz. Düğün 
hazırlıkları süresince gün içerisinde koşturmaca çok fazla olur, 
buda bize stres ve yorgunluk olarak geri döner. Bu yüzden birkaç 
ay önceden başlayacağınız iyi bir spor programıyla zihninizi ve 
bedeninizi rahatlatabilir,düğün gününüzü harika bir enerjiyle 
sonlandırabilirsiniz. Pilates ve yoga tarzı egzersizler bu dönemde 
oldukça iyi bir tercih olacaktır. 


Uykunuzu düzene sokun... 

Kaliteli uyku, hayatımızın her döneminde somut bir şekilde 
görünümümüze yansır. Bedenimizin, ruhumuzun dinlenmesi, 
sağlıklı bir cilt ve ödemsiz bir vücut için yani kısacası tam anlamıyla 
her yönden sağlıklı bir beden ve ruh için düzenli uykuyu alışkanlık 
haline getirin. 


Düğün Detoksu 


Hayatınızın en özel anı için geri sayım başladı. Bu özel bir ruh ve zihin, düğün öncesi yoğun hazırlık süreçleri ve stres 
günün yaklaşmasıyla birlikte heyecan ve stres de artıyor. Hiç ile çok daha kolay baş edebilmenizi sağlar. m 
şüphesiz geriye dönüp baktığımızda hayatımızdaki en güzel 


anılarımızdan biri düğün günümüz olacak. O halde bu günün n .N 
Şİ m e kim istemez ki? Özellikle de gelinliğinizin Detks p Moaramı le ki verebi fi ölem 
içinde ışıl ışıl ve kusursuz görünmeyi... 

m. iü sim Sisteminizi ay 


Her şeyin planlı gitmesine özen gösterilse de küçük bir 


ayrıntının dahi atlanması ile artan stres, gerginlik ve her Aemi iendirirken, 
şeye yetişebilme telaşı sonucunda ortaya çıkan yorgunluk ksiş inizi iri 
hizi mi erek hi İl İLrŞİNZ. 


tüm vücudumuza yansır. Tüm bunların üstüne bir de daha 
güzel görünmek uğruna uygulanan şok diyet programlarının 
sonucunda oldukça sıkıntılı durumlarla karşı karşıya 
kalabiliriz. 


Düğün sabahı tüm bu süreç sonunda ortaya çıkan, sağlıksız 
bir cilt, cansız saçlar, şişmiş gözler, ödemden kapanmayan 
gelinlikler, bozulmuş bağırsaklar ve şiddetli gaz sancıları gibi 
problemler tüm kadınların korkulu rüyası olur. Bu sorunları 
yaşamamak için sağlıklı yiyeceklerle doğru şekilde beslenmek 
gerekir. 


Şimdi bu kötü süreci tersine çevirip öyle düşünelim... 

Canlı parlak saçlar, ışıl ışıl parlayan güzel bir cilt ve ödemden 
kurtulmuş fit bir vücut içinde en güzel gelin sizsiniz. 

Bunu gerçekleştirmek sizin elinizde! Mükemmel bir düğün 
gerçekleştirmek tüm gelinlerin hayali... Biz kafanızda 

oluşan karamsar tabloyu bozuyoruz ve hayalinizdeki en 
güzel gelini ortaya çıkarıyoruz. Fit Form Beslenme Eğitimi 
ve Diyet Danışmanlığı Merkezi ve Cold Fusion Drinks iş 
birliği ile yoğun evlilik hazırlığı sürecinde yanınızdayız. 
Bedeninize yüklenen stres, yorgunluk ve kaygıları göz önünde 
bulundurarak, size özel hazırlanan beslenme programı ve 
program sonunda uygulanan sağlıklı bir detoks iledüğün 
günü geldiğinde fazlalıklarınızdan kurtulmuş olmanızı, 
gelinliğinizin içinde o istediğiniz sağlıklı, enerjik ve güzel 
görünüme kavuşmanızı sağlıyoruz. 


Düğün detoksunu ne zaman yapmalıyım? 

"Düğün detoks" programı, hayatınızın en özel gününde 
kendinizi daha enerjik ve iyi hissetmenizi, aynı zamanda fazla 
kilolarınızdan da kurtulmanızı sağlar. Kişinin ihtiyacına 

göre değişmekle birlikte, düğün gününden maksimum 1 ay 
öncesine kadar programın alınmış olmasını öneririz. Yoğun 
hazırlık döneminize minik aralar vererek kendinize sağlıklı bir 
süreç hediye edebilirsiniz. 


Neden düğün öncesi detoks yapmalıyım? 

Detoks programı ile kilo verebilir, ödem atabilir, sindirim 
sisteminizi dinlendirebilir ve bağışıklık sisteminizi 
güçlendirirken, kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. 


Kötü beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıdalar, hava kirliliği, 
kimyasal ilaçlar, stres gibi faktörler vücudumuzda toksin 
birikimine neden olur. Bu toksinler çok fazla olduğunda 


vücudun arınması zorlaşır. Bu yüzden vücudun arınma Fit Form Beslenme Eğitimi ve Diyet Danışmanlık Merkezi 
mekanizmasına yardımcı olmak için doğal yollarla toksin , 
atılmasını desteklemek ve daha canlı bir bedene sahip olmak Adres: Via Fat Iş Merkezi Kat:3 No:7 Söğütözü / ANKARA 
için kişiye özel detoks programları uygulanmalıdır. Tel: (0312) 248 13 98 info &fit-form.com 

ww fit-form.com © /fittormm f /fitformm 


Temizlenmiş ve yenilenmiş bir bedenin yanı sıra rahatlamış 
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4 
Güzellik 
Estetik, Plastik ve Rekonstrükül 
Cerrahi Uzmanı Başar haya 
Çukurambar'da kendi adına açlığı 
DA UMİORHAN kliniğinde; kozmetik ameliy AlsIZ * YÜZ 
gençleştirme, yüz-baş-boyun estetik 

ve rekonstrükül cerrahi girişimler 


başta olmak üzere bir çok tedavi 
yöntemi ile hasta kabulüne başladı. 


Başar Kaya konuklarına ve hastalarına klinikte yapılan uygulamalar 
: hakkında detaylı bilgi verirken, keyifli sohbet ve sağlıklı ikramlar 
i d eşliğinde düzenlenen davete katılan hanımlar, Plastik Cerrah 

$- Başar Kaya'nın kliniğinde uygulanan işlemlere büyük ilgi 
gösterdiler. Uygulamalardan ameliyatsız burun estetiği 
ve yüz gençleştirme konuları oldukça dikkat çekti. 


Unlü Plastik Cerrah 
Op.Dr. Başar Kaya, 
Çukurambar'daki yeni 
muayenehanesinin 
kapılarını dostları ve 
hastaları ile birlikte açtı. 
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J 
BAŞAR KAYA 


Estetik, Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı 


ÖNCE (SONRA 


&& Modanın modası geçer ancak doğal ve güzel olan 
seyler her dönem moda olarak kalmaya devam eder. 33 


g'gizemcagil.com 


www.basarkaya.com 


Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1436. Sok. Akgül Apt. 
No.l Kat./ Daire26 Çukurambar // Çankaya e Ankara 
t. 490 545 442 7727 e info dbasarkaya.com 

Bi © drbasarkaya // © basarkaya » drbasarkaya 


MA G3 güzellik 


SAMPURE MINERALS 
Makyaj Serisi 


Sadece çiçeklerden ve topraktaki minerallerden 
oluşan bir makyaj serisine kim hayır diyebilir ki? 
Üstelik hayvanlar üzerinde de test edilmiyor. 
Sampure Minerals ürünleri Avrupa ve 
Uzakdoğu'dan sonra artık Türkiye'de... 


CLARINS 
Waterproof Liner 
1890 


Geçici dövmeler için de 
kullanılabilen Clarins 
Waterproof Liner, 
içeriğindeki mineraller 
sayesinde hassasiyeti 
en aza indiriyor. 


ESTEE LAUDER 


Cildin gençlik ışıltısını ortaya 
çıkaran özel formülüyle 
hassasiyet yatıştırıcı etkiye 
sahip Advanced Genifigue 
Sensitive, dış etkenlere bağlı 
olarak ciltte ortaya çıkan 
kuruluk, kaşınma, gerginlik 
ve kızarıklık hislerinin 
yatışmasına yardımcı oluyor. 


LANCOME 
Genifigue Double Drop Serum 


20 ml 850 


AUSUTSUZ 
Gorunum 


Doğal içerikleri ile ön plana çıkan 
bu ürünler cildinizi ve saçlarınızı 
kusursuz bir görünüme 
kavuştururken eşsiz bir bakım 
sunuyor... Yepyeni formüller, sizlere 
makyajla bakımı bir arada yaşatma 
kolaylığı sağlıyor... 


Re Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Rich 


Nemlendirici Krem /.565$ 


İçeriğindeki Floralixir 
TM özücildi 
yenileyerek, cildin 

tüm katmanlarındaki 
yaşamsal ve hücresel 
iletişimi güçlendiriyor. 


TOM FORD 
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Yorgunluk karşıtı bu sıvı fondöten 
cildi pürüzsüzleştirirken aynı 
zamanda dolgunlaştırıyor. 
İçerisindeki SPF 25 ile cildinizi 
güneşin zararlı ışınlarına karşı 
koruma görevini üstleniyor. 


Cushion Fondöten 


ZN 


Her tene yakışabilecek Indian Rose ruj, 
pembenin en doğal halini dudaklara 
yansıtıyor. Soya tohumu ekstresi, brezilya 
muru yağı ve papatya yağı gibi nadir 
bulunan ve çok değerli egzotik içerikler ile 
zenginleştirilen bu ürün kremsi dokusu 
ile pürüzsüz bir uygulama sağlıyor... 


/5ml 4705 
GUERLAIN 
Blurring Lingerie De Peau 


Shade and Illuminate Lips 


Tom Ford, Shade and Illuminate Lips 
Possesion ruj, biri açık biri koyu iki renk 
iledudaklara yüksek pigmentasyon ve 
devrimsel bir kalıcılık sunuyor Ombre 
etkisini en kolay hale getiren bu ürün, 


YVES SAINT 
LAURENT All Hours 
Kapatıcı 

146 


Cilde kolayca 
yedirilebilen formülü 
ile koyu halkaları 

ve cilt kusurlarını 
kapatmaya yardımcı 
bu ürün 16 saate kadar 
kalıcılık gösteriyor. 
YSL All Hours 
Kapatıcı, kırışma 

ve topaklanma 
yapmaksızın cilde 
mat ve kadifemsi bir 
dokunuş sunuyor. 


BALMAIN 

Hair Couture Leave In 
Conditioning Spray 
1890 


Balmain, gösterişli ruhunu 

saçlarınıza taşımaya davet (O HALMAN 
ediyor..Tüm saç tipleri için Kid 
uygun olan bu sprey, gün 
boyu saçlarınıza hacim ve 
yumuşaklık vermeyi vaad 
ediyor... 


Şakayık, yasemin ve abroxan ile 
Kenzo bu yepyeni parfümünü 
sıradışı, kendine güvenen ve özgün 
kadına ithaf ediyor. 


KENZO 
World EDP Bayan Parfümü 


TOM FORD 


Possession Ruj 
240t 


sünger ve ruj fırçasından oluşan çift taraflı 
aplikatörü sayesinde rahatlıkla uygulanabiliyor. 


Lip Color Indian Rose Ruj 2/01 


“Kliniğimize, 
Sihirli Koltuğumuza Bekliyoruz.” 


Al-Sa Clin 


9 
© Doctor Al-Sa 


Dr. Ali Şahan Aesthetic & C. 


www.dralsa.com.tr 
(©) /dralisahan Oo (O/dralsaestetik 
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SENA EMEL, AYSU AKYÜREK 


“ği 


İkinci Şubeye 
Ozel Acılış 


Özel Concept Dent Ağız ve Diş Sağlığı 
Polikliniği ikinci şubesini şık bir davet 
ile açtı. Davete çok sayıda seçkin isim 
katılım gösterdi. 


Çukurambar bölgesinde hizmet vermeye başlayan Özel Concept 
Dentin ikinci şubesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Çene 

Cerrahisi, İmplantoloji, Ortodonti (tel tedavisi), Pedodonti (çocuk 

diş hekimliği), Endodonti (kanal tedavisi), Peridontoloji (diş eti 
hastalıkları) ve Estetik Diş Hekimliği gibi diş hekimliğinin bütün 
branşlarında hizmet veriyor. İşletme Sahibi Dr. Dt. Emre Dayangaç ve 
8 kişilik uzman hekim ekibi ile birlikte hizmet verecekleri kliniğin 
açılışında Emre Dayangaç ve eşi Ceren Dayangaç böyle özel bir 
günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. m 


MRERİGERENMDAYANGAĞMMPENİNEEBOĞAÇHAN ÇAKİ SİMAYAPEKT AŞ 


DEMİRİ GÖZDE BE 


işletme sahibi 
Dr. Dt. Emre 
Dayangaç ve 

8 kişilik uzman 
hekim ekibi ile 
hizmet verecekleri 
kliniğin açılışında 
Emre - Ceren 
Dayangaç çifti 
bu özel günde 
kendilerini yalnız 
bırakmayan 
dostalarına 
teşekkür etti, 


Hamilelik Döneminde 
Diş Sağlığı 


Hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığının önemi hakkında ConcepibDent Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Emre Dayangaç bizleri bilgilendiriyor... 


gız ve diş sağlığının sürekliliğini sağlamak 
için ömür boyu etkili ve yeterli ağız ve 

diş bakımı çok önemlidir. Kadınların 
hamilelik, bebek emzirme, menstruasyon, 
menopoz gibi dönemlerde dişlerine ayrıca 
özen göstermeleri gerekir. 


Hamilelik döneminde anne adayının 
dişlerinde kalsiyum kaybı olduğuna 
dair herhangi bir bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla 


her hamileliğin bir dişin kaybıyla sonuçlandığı gerçeği 
yansıtmamaktadır. 


Ancak hamilelikte vücudun her bölgesinde olduğu gibi ağız 
içerisinde ve dişlerde de bazı değişiklikler olacaktır. Hamilelik 
dönemindeki hormonel değişiklikler sonucunda vücuttaki 
dengenin bozulması ve dolaylı yoldan dişlerin normal dönemden 
daha çabuk çürümesine uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu 
uygun ortamın yaratılmasında anne adayının tatlıya, abur cubura 
normalden daha fazla ihtiyaç duymasının ve tüketmesinin payı 
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büyüktür. Bu aşırı tüketim, dişlerde karyojenik aktivitenin (çürük 
yapıcı olayların) hızlanmasına sebep olmaktadır. Bir de bunun 
üzerine diş fırçalama ihmal edilirse o zaman dişler normalden daha 
hızlı bir şekilde çürümeye başlar. 


Bir başka sebep ise hamileliğin başlarında çoğunlukla görülen 
kusmadır. Kustuktan sonra ağız ph değeri değişeceğinden dişler 
aşınmaya daha yatkındır. Mide bulantıları ve kusmalar ağız içinde 
asit salgısını artırarak dişlerin yüzeyinde aşınmalara, devamında da 
dişin sert dokularını bakterilerin salgıladığı asitlerle yumuşatması 
sonucu çürüklere yol açmaktadır. Dolayısıyla kustuktan sonra ağzın 
biran önce normal asit dengesine ulaşması gerekmektedir. Bunun 
için ağzın suyla çalkalanması ve en az 20 dakika herhangi bir şey 
yenmemesi ve mümkünse fırçalamanın bu 20 dakika sonunda 
yapılması gerekmektedir. 


Gebelik süresince hormonel aktivitenin değişmesi sonucunda 
anne adayının diş etleri kanayabilmektedir. Hamileliğin erken 
safhalarında diş etlerinde şişlikler, kızarıklıklar gözlemlenebilir. 
Bu şekildeki diş eti oldukça hassastır ve kolay kanar. Budurum 
genellikle hamileliğin 2. ayında başlayıp 8. ayında en üst seviyeye 
çıkar, doğumdan sonra geriler. 


Günlük düzenli ağız diş bakımı yapmayan kişilerde oluşan ve 
dişeti enfeksiyonuna neden olan bakteri plağı ya da diş taşı gibi 
etkenler hamilelik gingivitisi tablosunu daha ciddi boyutlara 
taşıyabilmektedir. Bu durum anneyi ürküterek fırçalamanın 
kendisine ve bebeğe zarar vereceği düşüncesini doğurabilmektedir. 
Bu yanlış bir düşüncedir. Anne adayının dişinin kanamasına ve / 
veya hassasiyet göstermesine aldırmadan diş fırçası, macunu ve diş 
ipi kullanarak ağız bakımını ideal bir halde tutması gerekmektedir. 
Anne adaylarının, hamilelik süresince A, C ve D vitaminleri ile fosfor 
ve kalsiyum yönünden zengin temel besinler, meyveler ve sebzeler 
almaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Hamileyken ayrıca tahıl, 

süt ve süt ürünleriyle, balık ve yumurtanın dengeli olarak alınması 
tavsiye ediliyor. Anne adayları -özellikle yemek aralarında- şekerden 
mümkün olduğunca uzak durmalıdır. 


Hamileliğin ilk üç ayı bebeğin organ gelişim evresidir. Bu 

yüzden herhangi bir diş tedavisi yapılması önerilmemektedir. 

Bu dönemde gelişecek acil durumlarda ise, diş hekiminin 
öncelikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile birlikte hareket 
etmesi gerekmektedir. Bu durumlarda, diş hekiminin yazacağı 
konsültasyonu, ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanının 
incelemesi ve cevap yazması bu dönemdeki olası bir yaklaşımın 
gebelikte soruna yol açmaması için önemlidir. 


İkinci trimester olarak anılan ikinci üç aylık dönemde ise, anneye, 
kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bilgisi dahilinde ağız 
içerisinde gereken işlemler rahatlıkla yapılabilir. Bu dönemde 
birikmiş olan diş taşları temizlenebilir, ağrı yaratan yirmi yaş dişleri 
çekilebilir. 


Son üç ayda erken doğumu tetikleme ihtimalinin olması ve annenin 
diş hekiminin koltuğunda rahat pozisyon alamaması sebebi ile 
herhangi bir müdahale yapılması sakıncalıdır. Hamileliğin hiçbir 
aşamasında film çekilmesi tavsiye edilmemektedir. 

Hamile kalmayı düşünen ve hamile kalan anne adayları mutlaka bir 
diş hekimi kontrolünden geçmeli, gebelik döneminde diş ve diş eti 
sağlığı için neler yapması gerektiğini öğrenmeli ve gereken tedavileri 
yaptırmalıdır. 


Özetlemek gerekirse; hamilelik sırasında beslenme hem annenin 
hem de bebeğin genel sağlığı ve ağız diş sağlığı için oldukça 


önemlidir. Hamilelikte bebeğin diş gelişimi 5. ve 6. haftalarda başlar. 
Ağız ve diş sağlığı açısından tüm hamilelik döneminde, A,C,D 
vitaminleri ile fosfor ve kalsiyumdan zengin meyveler ve sebzeler, 
tahıl, süt ve mandıra ürünleri ile et, balık ve yumurta dengeli olarak 
alınmalıdır. Eğer iyi bir beslenme ile beraber yeterli ağız - diş bakımı 
yapılırsa hamilelik döneminde normal dönemden farklı bir diş ve 
diş eti sorunu ile karşılaşılmaz. 


Bu nedenle, günlük ağız ve diş bakımı kesintiye uğratılmamalıdır. 
Çünkü plak birikimi ve diş eti hastalıkları ile hamilelik sırasında 
oluşan hormonal değişiklikler arasında direkt bir ilişki vardır. 
Hamilelik sırasında oluşan hormon artışı ağız mukozasının dış 
etkenlere -özellikle bakteri plaklarına- karşı hassaslaşmasına neden 
olur. 


Günde iki kez diş fırçası ve bir kez diş ipi kullanarak etkili diş 
bakımı yapılarak plak birikimine engel olunmalıdır.m 


Gökçen Erdoğan 
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Yeni Bir Yıl Yeni Bir Siz 


eni yıl hepimiz için başlangıçlar ayı. Yeni 
kararlar alacağız ve biliyorum ki tamamını 
uygulayamayacağız ama yine de yeni 
kararların ruhumuza vereceği aydınlık ve 
tazelik hissi bile yeter Sonuçta tamamını 
uygulayamayacak olmamız bir kısmını bile 
uygulayamayacağımız anlamına gelmez. 
Benim size bu sene için en büyük önerim, 
kendinizi daha çok sevmenize, beğenmenize 
yarayacak bir şey yapmanız. Bir dil öğrenmek, biraz yalnız kalmak, 
yatırım yapmak, estetik bir operasyon geçirmek ya da başka her 
neyse... 


Mesleğim itibariyle sık karşılaştığım yeni yıl kararlarından biri, 
bebek sahibi olmak. Aile planlaması kapsamında alınan bu harika 
karar, sanıyorum hayatta alınabilecek en önemli ve mutluluk 
verici kararlardan biri. Bir başka karar da kişinin bedeninde 
barışık olmadığı yerleri değiştirmesi oluyor. Spora başlamak, 

diyet yapmak da bu kararın bir parçası ama estetik operasyonlar 
da azımsanmayacak bir kısmını oluşturuyor. Çünkü her zaman 
söylediğim gibi, artık bir öğle arasında, mutfak masrafından ya da 
herhangi bir lüksten kısarak biriktirilen bütçeyle küçük görünen 
büyük operasyonlar yaptırmak mümkün. Sonrasında insanın 
kendisiyle daha da barışması, hayatında ve ilişkilerinde değişiklikler 
yaşanması, kendini daha iyi hissetmesi ve bunu dışarı yansıtması 
oldukça kolaylaşıyor. Kadınlar için bu operasyonların özellikle 
özel bölge yani vajina estetiği kapsamına girenleri, bazen hayati 
değişimler yaratıyor. İlişkileri başka bir boyuta taşıyor ve adeta 
sıtırlıyor. 


Kadının şikayet ve talebine bağlı olarak muayene sonrası 
gerekliliğine karar verilebilen birden fazla vajina estetiği operasyonu 
var. Herhangi bir nedenle istediğiniz halde ya da yalnızca 
istemediğiniz için, hayatınızdaki erkeğin şikayeti olsun olmasın, 
vajinal estetik yaptırmak istemiyorsanız, bedeninizin mevcut bütün 
özellikleriyle de çok güzelsiniz. Trendlere uyum sağlamak, zoraki 

bir başlangıç yapmak ve yalnızca bir başkasını mutlu etmek için bir 
operasyona girişmeyin. 


Vajina Daraltma 


Dogum sonrasında dikiş hatalarından doğan görünüş bozuklukları, 
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doğum sayısının fazla olması nedeniyle kesiklerin sayıca fazla, iri ve 
belirgin olması, doğumlardan vajinanın açılması ve eski formuna 
dönememesi nedeniyle genişlemesi ve bozulması sonucu arzu 
edilen operasyondur. Dar vajinanın artısı nedir derseniz, penisi daha 
kuvvetli kavrayabilmesi ve çiftlerin his kaybı yaşamaması. 
Vajinanın doğuştan geniş olması da mümkündür ama kadın nasıl 
bir vajina hayal ediyorsa ona kavuşması da mümkündür. 


Vajina Genişletme 

Doğuştan olmasının yanı sıra bazı vajina daraltma operasyonlarında 
fazla daraltma da yapılmış olabiliyor Bunun da çaresi var; vajina 
daraltmanın tam tersine işlemler uygulanıp, 30 dakika kadar kısa 
zamanın sonucunda acılı cinsel ilişki yerini keyfe bırakıyor. 


Sarkmış ve Geniş Vajina Dudaklarını Toparlama 
Sevişmeyi, çıplak kalmayı geçin bikini giymekten bile çekinen 
pek çok kadının başında bu dert var. Doğuştan olmasının yanı 
sıra bir de ergenlikteki hormonların dengesiz olması nedeniyle 
görülüyor bu sarkmalar ve istenmeyen iri dudaklar.. Henüz cinsel 
ilişki yaşamamış kadınların da yaptırabileceği bir operasyon 
olduğunu belirtmek isterim. Kadınların fazla cinsel birleşmeleri, 
aşırı alerjenlerle içli dışlı olmaları, sık enfeksiyon geçirme, 
mastürbasyonda fazla uyarımlar, kilo kaybı, oral seks, yaşa bağlı 
değişimler de dudaklarda kötü görüntüye neden olabiliyor. 


G Shot-G Noktası Dolgusu 

G noktası vajina üst duvarında yaklaşık 2- 3 cm içeride sinir 
uçlarından çok zengin bir bölge olup, uyarılma ile kabaran, 
kadınlarda zevk alma ve orgazm ile ilgili işlevleri olan erojen bir 
bölgedir. Meslektaşım Dr. Ernest Grafenberg, bölgeyi keşfetmekle 
kalmamış bir de adını vermiş. G noktası dolgusu, erojen olan bu 
bölgeyi büyütme amaçlı yapılıyor. Dolgu enjeksiyonları ile alanı 
büyüyen ve daha belirgin hale gelen bu bölge cinsel ilişki sırasında 
uyarılarak alınan hazzı artırıyor ve buna paralel olarak orgazm sayısı 
ile süresini yukarılara çekiyor. G- shot muayenehane koşullarında, 
lokal anestezi ile yapılan bir uygulama. Dolgu maddesi olarak 
zamanla eriyen, hyaluronik asit içerenleri tercih ediyoruz. İşlem 5-10 
dakika sürüyor ve 6 ayda bir tekrarlanması gerekiyor. 


Mutlu, sağlıklı, bilginin farkında, kendinizle barışık bir yeni yil geçirmenizi 
dilerim. 
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ALİ TE GİYİNEN EYE 


merika ve Avrupa'da yaygın kullanılan ve 
2006 yılında FDA onayı almış bir teknoloji 
olan lazer lipoliz enerjisi, ülkemizde de insan 
vücudunda hem yağları eritmek hem de cildi 
germek için kullanılmaya başlanmış ve son 
on yıl içerisinde yaygınlaşmıştır. 


Vücudumuzda bulunan kontur 
düzensizlikleri, cilt sarkmaları bizi 
sıkıntıya sokup sosyal hayatta çekinik durmamıza yol açabilir. Bu 
deformiteler, tekrarlayan kilo alıp vermeler, sadece belirli yerlerde 
toplanan yağ birikmeleri, yaşlılığa bağlı sarkmalar nedeniyle 
olabilir. Klasik negatif basınçla yağ emme ameliyatları “SAL 
suction asisted liposuction” bu problemleri gideremez, çünkü ciltte 
de gevşeme olduğu için gevşek cildin altındaki yağ alınınca sarkma 
artabilir Bu gibi durumlarda kullanılan tedavi yöntemlerinden 
bir tanesi de lazer lipolizdir. Lazerin fototermal enerjisi ile hem yağ 
hücreleri ısıtılır, zarları parçalanır ve yağ eritilir hem de derinin 
alt tabaklarında incelme ve gerginlik sağlanır Ayrıca cildi içeri 
doğru geren bantlar bu enerji ile kopartılır. Böylece daha düz ve 
inceltilmiş bir dış kontur sağlanır. Lazerin fototermal ışık enerjisi 
küçük kan damarlarına da etki ederek girişim esnasında kanamayı 
da azaltır. 


Lazer lipoliz nerelerde kullanılır? 

Lazer lipoliz insan vücudunda tüm yağ birikintileri ve cilt 
sarkmalarında güvenle kullanılabilir. Burada önemli olan, 
deformiteyi düzeltecek güvenli enerji miktarının saptanması ve 
uygulanmasıdır. Lazer lipoliz ayrıca klasik “liposuction SAL”ın 
yeterince başarılı olamadığı çene altı gıdı bölgesi, kollar, erkeklerde 
meme büyümesi “jinekomasti”, göbek altı ve bel çevresi yağ 
birikimleri, uyluk iç yüzü ve dizlerin iç yüzü gibi bazı zor alanlarda 


Lazer 
Enerjisinin 
Gücü 


Elmas Estetik Cerrahi Tıp Merkezi 
Plastik ve Rekonstrüküf Estetik 
Cerrahi Uzmanı ve El Cerrahisi ve 
Çene Yüz Cerrahi Uzmanı Prof. 
Dr. Ali Teoman Tellioğlu lazer lipoliz 
hakkında bilinmesi gerekenleri 
anlatıyor. .. 


daha etkilidir. Çünkü sadece yağları parçalamaz, cildi çeken bantları 
parçalayıp cildi de gerginleştirir. 


Lazer lipolizin etkisi ne zaman başlar? 

Lazer lipolizin etkisi hemen ameliyat sonrası erken dönemde başlar 
ve iyileşme, güzelleşme süreci 90 günlük bir süreçte ortaya çıkar. 
Özellikle derideki sıkılaşma bu süreç içerisinde artarak belirginleşir. 
Lazer lipolizden yaklaşık 3 ay sonra yağ dağılımında belirgin 

bir düzelme ciltte de gevşemede azalma, cildi içeri çeken bantlar 
parçalandığı için yüzeyde homojen bir düzleşme gözlenir. Normal 
negatif basınçla yağ emmeye göre ameliyat sonrası dönemde daha az 
ağrı morarma ve şişlik gözlenir. 


Lazer lipoliz diğer estetik ameliyatlarla birlikte 
uygulanabilir mı? 

Lazer lipoliz diğer estetik ameliyatlarla birlikte aynı bölgelerde ya 
da farklı bölgelerde uygulanabilir. Bu durumda her iki girişimin de 
etkinliği artar; örneğin, bir karın germe ameliyatı ile birleştirilince 
karın germe ameliyatının sonuçlarını daha da güzelleştirir. 


Lazer lipoliz ameliyatının sınırlamaları nelerdir? 
Belirli bir bölge için cilt ve cilt altı dokuya verilecek güvenli lazer 
fototermal enerjisinin miktarı kullanılan cihazın özelliklerine 
göre büyük bir hassasiyetle üreticiler tarafından belirlenmiştir. 
Uygulamalar esnasında bu miktarlarda riayet edilir. 


Lazer lipoliz genel anestezi altında mı uygulanır? 
Hastanede yatmak gerekir mi? 

Eğer diğer büyük ameliyatlarla örneğin, karın germe ile birlikte 
yapılacaksa genel anestezi ile uygulanır. Eğer sınırlı bir alanda tek 
başına uygulama yapılacaksa sınırlı uyuşturma ile uygulanabilir ve 
aynı gün hasta evine gidebilir. m 


GÜV Emas Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Tip Merkezi 
Mutlukent Mah. Binsesin Sit. 1967. Sok. No:18 Çankaya / ANKARA 
444 9 597 
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Güzel ve Sağlıklı 
Workshop 


Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak ve Missha 
Türkiye iş birliğiyle Mahall Ankara'da 
“antiaging, ve beslenme” üzerine 
keyifli bir etkinlik düzenlendi. 


Mahall Ankara'da düzenlenen sağlıklı beslenme ve yaşam temalı 
workshop'ta Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak, günümüzün popüler 
başlıklardan biri olan “antiaging ve beslenme” konusunda bilgiler 
verirken gelen soruları yanıtladı. Ardından Missha Türkiye 
tarafından gerçekleştirilen canlı cilt bakım workshopt ile son buldu. 
Yoğun bir katılımın olduğu davette hanımlara günün anısına çiçek 
veridi. 
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YRD. DOÇ. DR. TUBA GÜNEBAK 


DR.TUBA Gi 
( Beslerime Danışmanlığı İf 


Genç Kalmanın Sırları 


Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Ç.Tuba Günebak, 
sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olmek için beslenme tüyoları veriyor... 


ncelikle, neden yaşlanırız? Zamanın 
etkisiyle organizmamızdaki tüm hücreler 
yapısal ve işlevsel olarak değişime uğrar. 
Bu değişiklikler arasından bazıları 

gözle görünürdür; duruşumuzun (vücut 
postürümüzün) değişmesi, derimizin 
elastikiyetinin azalması, kırışıklıkların 
oluşması gibi... Sadece kronolojik olarak 
yani yaşımızın ilerlemesi ile yaşlanmayız. 
Çevresel etmenler de yaşlanma hızını 
artırabilir. Mutlaka, olduğundan daha yaşlı ya da genç görünen 


insanlarla karşılaşmışsınızdır. Erken yaşlanmaya sebep olabilen 
en önemli etmenlerin başında kötü beslenme, çevre kirliliği, 
sigara kullanımı ve uyku düzensizliği gelir. 


Genetik bilgimizi taşıyan kromozomların ucunda herhangi 
bir genetik bilgi taşımayan, hücre bölünmesi sırasında 
kromozomların aşınmasını önleyen telomerler bulunur. 
Yaşlanma ile telomerlerin boyları kısalır. Telomerler çok 
kısalınca hücre bölünmesi durur, yani hücre ölür. Doğru ve 
sağlıklı beslenme ile telomer boyunun kısalmasını önleyebilen 
yaşlılık karşıtı (anti-aging) hamleler mümkündür. Yani, 
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olduğumuzdan çok daha genç görünebilir ve hissedebiliriz. Peki 
bunun için ne yapmalıyız? İşte birkaç öneri: 


Birçok çalışma D vitamini düzeyinin yüksekliği ile telomer 
uzunluğu arasında doğru orantı olduğunu göstermektedir. 
Buda D vitamini düzeyi yeterli olan bireylerin diğerlerinden 
daha geç yaşlandıkları anlamına gelir. Türk toplumu D 
vitamini yetersizliğine yatkın bir toplumdur. Dolayısıyla, 
her yıl D vitamini düzeyinizi kontrol ettirip, gerekiyorsa, 
doktor kontrolünde destek almanız ve her gün güneşten 
doğrudan faydalanabilecek (cam arkasından değil) imkan 
yaratmanız gençlik yolunda atacağınız önemli bir adımdır. 
Antioksidant vitaminlerin yeterli miktarda alımının 

da telomer uzunluğunu etkilediği, yaşlanma sürecini 
geciktirdiği saptanmıştır. Genç görünümü destekleyen 

en önemli antioksidant besin öğeleri astaxantin, A,C ve E 
vitaminleridir. 

Astaksantin oldukça kuvvetli bir antioksidanttır. 
Astaksantin içeren besinler yenilebilen deniz yosunu, maya, 
krill, karides ve kerevittir. 

E vitamininin en iyi kaynakları buğday ruşeymi, kabak 
çekirdeği, mısır, soya, kırmızı et ve bitkisel yağlardır. 
Düzenli E vitamini alımı ciltte kolajen sentezini artırır, cilt 
esnekliğini korur ve cilt daha gergin görünür. 

C vitamininin en iyi kaynakları; turunçgiller, kuşburnu, 
biber, maydanoz, kuş üzümü (frenk üzümü), guavadır. 

C vitamini, ısıya ve ışığa duyarlıdır. Örneğin, sıcak çaya, 
çorbaya damlattığınız limon suyunun bileşimindeki C 
vitamini özelliğini ya da sabahtan hazırladığınız salatanız 
veya doğradığınız meyveniz birkaç saat sonra besleyici 
özelliğini kaybeder. O yüzden, sebze ve meyve hazırlarken 
porselen kaplı bıçak kullanmak, bekletmeden tüketmek, 
limonu ılımaya başlamış çaya damlatmak gerekir. 

Bilimsel çalışmalar diyor ki: E ve C vitaminlerinin hem oral 
hem de topikal yoldan birlikte kullanımı daha etkilidir. 
Yani, bir yandan E ve C vitaminlerinden zengin besinleri 
tüketirken bir yandan da bu vitaminlerden zengin kremleri 
kullanmayı ihmal etmeyin. 

A vitamini de kuvvetli bir hücre yenileyici vitamindir. 
Ancak, doğal yollardan alımı tercih edilmelidir. A vitaminin 
en iyi kaynakları; havuç, balkabağı, patates, mango ve 
papaya, kırmızı renkli meyveler, kavun, karaciğer, süt, 
yumurta sarısı, peynir ve yağlı balıklardır. A vitamin 
kaynağı besinlerin düzenli ve bilinçli tüketimi ince 
çizgileri hafifletir, kolajen sentezini artırır, pigmentasyon 
bozukluğunu hafifletirken; kontrolsüz alımı toksik etki 


şarap, bitter çikolata, üzüm ve kurubaklagillerdir. 
Besinlerde bulunan biyoaktif bileşenlerden biri olan 

ve yaşlanmayı geciktiren bir değer besin ögesi de 
flavanoidlerdir. Armut, elma ve vişnenin kabuğuna yakın 
olan kısımları flavonoidlerden zengindir. 


B vitaminlerinden özellikle folat ve B12 vitamini düzeyinin 
(kanda) yeterli olması ve bu vitaminlerden zengin 
beslenme de yaşlanmayı geciktiren öneriler arasındadır. B12 
vitamininin tek kaynağının hayvansal kaynaklı besinler (et, 
süt, peynir, yumurta) olduğu unutulmamalıdır. Folik aside 
ulaşabilmek için, kurubaklagillere (mercimek gibi), koyu 
yeşil yapraklı sebzelere, kuşkonmaza, brokoliye, yumurtaya, 
domates suyuna günlük beslemenizde yer verebilirsiniz. 
Zerdeçalın, hem yaşlanma sürecini yavaşlattığı hem de 
kanserden (özellikle melanoma) koruyucu etkisinin olduğu 
saptanmıştır. 


Bağırsak sağlığının korunması ve geliştirilmesi de 
yaşlanmanın geciktirilmesi bağlamında önemli bir 
hamledir. Bağırsak sağlığı bağışıklık sistemi ve anti-aging 
mekanizma ile yakından ilişkilidir. Bağırsak sağlığının 
geliştirilmesi açısından probiyotik veya sinbiyotik 
besinlere (probiyotik yogurt, kefir gibi) günlük beslenme 
örüntüsünde yer verilmeli, posadan zengin (tam tahıllı 
besinlere, kurubaklagillere, kabuğuyla yenebilen meyvelere 
yer vererek) beslenilmelidir. 


Yaşlanma sürecinde olumlu etkisi olduğu bildirilen 

bir diğer besin ögesi ise magnezyumdur. Hem DNA 
bütünlüğünün korunması hem de hücre hasarına sebep 
olabilen oksidatif stresin kontrol altına alınması anlamında 
ayda sağlar. 


Tüketilmemesi önerilen besinler ise; işlenmiş besinler, 
basit şeker içeren besinler, kimyasal katkı maddeleri içeren 
besinlerdir. 


Her gün en az 8 su bardağı su içilmeli ve ince 
bağırsaklarımızın emilim kapasitesinden dolayı, içilecek 
miktar gün içine dağıtılmalıdır. 


Bu süreçte düzenli egzersizin de faydası unutulmamalı 
ve her hafta toplamda en az 150 dakika fiziksel aktivite 
yapmaya çalışılmalıdır. 


gösterebilir. O yüzden uzmanınıza danışmadan A vitamin 
hapı almaya kalkmayın. 


Sonuç olarak, sağlıklı ve antioksidanlardan, cilt dostu 
besinlerden zengin beslenmeli, porsiyon kontrolüne dikkat 
etmeli, haftanın birkaç günü en az 20 dakikalık seanslarla 
Yaşlanmayı geciktiren bir diğer önemli vitamin ise koenzim egzersiz yapmalı, stresimizi yönetmeyi öğrenmeli, her gece en 
010'dur. Düzenli koenzim 910 alımı bir yandan DNA az 6 saat uyumaya özen göstermeliyiz. 

hasarından korur, bir yandan da kalp ve kas sağlığı için 
gereklidir. Koenzim 010 kaynakları; az yağlı kırmızı et, yer 
fıstığı, brokoli, karnabahar, somon balığı ve ringadır. 


Gençliğinizin perçinlendiği sağlıklı, mutlu, keyifli günler 
dilerim...m 


Yaşlanmayı geciktiren bir diğer besin ögesi, Omega-3 
yağ asitleridir. Omega-3 yağ asitlerine doğal yollardan 
ulaşabilmek için somon balığı, levrek gibi yağlı deniz 


Yra.Doç.Dr.Ç.Ti inebak 
balıkları düzenli olarak tüketilmelidir. ef e ipe 


Beslenme ve Diyet Uzmanı 


Polifenollerden zengin besinlerin tüketilmesi de yaşlanmayı 
geciktirmek anlamında anlamlı fayda sağlar. Bunlar da 
antioksidant etkisi olan doğal bileşiklerdir. Polifenol içeren 
besinler; yeşil çay, taze demlenmiş siyah çay, kahve, kırmızı 


Ofis 1: ViaTwins Plaza B Blok Kat:12 Ofis No:82 Söğütözü/Ankara 
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yanı) 
Ofis 2: Turan Güneş Bulvarı Sancak Mh. 509 Sok 2/6 Yıldız-Çankaya / Ankara 
0535 790 67 17 © 0312 438 39 99 
drtubagunebak 


MA G güzellik - bakım 


HUGO BOSS BOSS 
Parfüm 
50 ml 8414 


PENHALIGON'S 
BAYOLEA 
en 

— 100 ml 199 


ATKINSONS 
t Tıraş Sonrası 
200 mi 175t 


ii 


ATKINSONS 


226 magdergi.com.r 


Tıraş Sonrası 
5 ml 3474 


T U 


DIOR HOMME 


GEL ODUCHE 
SOWEA GEL 


Dior 


DIOR HOMME 
Duş Jeli 


Gösterişli 
Erkeğin 
İmzası 


Kendine güvenen kokularıyla 
fark yaratan ürünler bakımlı 


erkeğin gücünü ortaya koyuyor... 


NEVİILLE 
Sakal Bakım Yağı 
Om! 1114 


MISSONI 


Parfüm 
50 ml 264 


TOM FORD 


5öt 


VEXEN 
CAKANSEM, 


MILK 


 ——ğ. 


GIORGIO ARMANI 
Temizleme Sütü 


Sakal Yağı 
30 ml 2251 


BVLGARI 


ji Parfüm 


ob 


Pilate 


body in rosistarı 


Eskişehir Yolu Tepe Prime İş Merkezi A Blok Asma Kat 
Numara 27 Çankaya - Ankara * 1-312 220 06 98 


# bir.pilates © birpilates 


MA (3 davet 


Onur Ödülleri 


Sivil toplum kuruluşları içinde çok özel 

bir veri olan HASVAK Türkiye Dex let 

Hastaneleri ve il lastalara Yardım Vakfı 

kuruluşunun 43. yılını diğer yıllarda olduğu 

gibi * TLASV AK! Sağlığa Emek V Verenler Ödül 
ERİL TERİN EZER Te öreni” ile kutladı. 


Gerçekleştirilen ödül gecesine Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, 
KKTC Büyükelçisi Fazıl Can Korkut'un yanı sıra; Ankara Valisi Ercan 
Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara 
Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve 


iş hayatının tanınmış simaları da katıldı. Tören başında kısa bir konuşma 
yapan HASVAK Kurucu Genel Başkanı Engin Öztürk, Kıbrıs Çıkarması 
m. . â sonrası GATA'ya getirilen yaralı askerlere yaptığı ziyaret sırasında çok 


etkilendiğini ve bu sayede HASVAK'ı kurduklarını dile getirdi. Tören, 
konuşmalar, ödüllerin takdimi ve ardından düzenlenen defile ile sona erdi. m 


y 


* 


HASVAK tarafından katkıları nedeniyle birçok önemli isme ödül verilirken 
MAG Medya Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu da “Üstün Hizmet Ödülü” aldı. 


MarAZIL CAN KORKÜNENGİN ÖZTÜRK 


! 


BERİL ÇAVUŞOĞLU İ “BARIŞ İSLAMOĞLU, KASIM BOSTAN, NEZİH ALLIOĞLU FATMA KÜÇÜKER 


? 
e 
N 


ALTUNBİLEKLER 


ÇAYYOLU'NL 


TATI Ar #17 
TATLILARIMIZ 


mz 


MAĞAZALARIMIZDA “65100 PANCAR 
BULUNAN ŞEKERİ 


A A . 
T “ AT it f k i ” , 
(UN ME YVE VE Kİİ AN AR AK 


IZEl URETİMİMİZ 
y YGURT 
SEBZELER U EDİ TEREYAĞI, Çi 
“İYİ TARIM MA 
UYGULAMASI” 


AKARNA VE MANTI 
ÇEŞİTLER 
LE ÜRETİLMEKTEDİR “SADECE BİZDE” 


BULUNMAKTA 


DİR 


> 


ös 


BURDAYIZ 


altunbilekler 


Yeni Yıla 


“, ” 4 Ni İ 
| | i Wrken Kutlama 
X Uğur Arslan Boutigue Studio'nun sahipleri 


Uğur Arslan ile Zelal ve Heval Aytin, yakın 

GÜLŞEN KAYA dostlarını düzenledikleri “Yeni Yıla Merhaba” 

partisinde ağırladı. Çok sayıda davetlinin 
katıldığı parti, renkli görüntülere sahne oldu. 


EKİN YILDIRIM 


Ünlü make-up artisti Uğur Arslan ile ortakları Zelal ve Heval Aytin, 

yeni yıl öncesi erken kutlama partisi gerçekleştirdi. Ortakların sahibi 

İN olduğu Uğur Arslan Boutigue Studio'da gerçekleşen parti, Ankara sosyal 

yaşamının tanınmış simalarını da bir araya getirdi. Oldukça kalabalık 

bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşen partide konuşan Uğur 

Arslan: “Yeni yılda huzur, sağlık, sevgi bir yıl diliyorum” dedi. Uğur 

Arslan ile Zelal ve Heval Aytin, gece boyunca misafirleriyle yakından 
ilgilenirken parti, geç saatlere kadar sürdü.m 


e 


UĞUR ARSLAN ZELAL AYTİN ARZU BEYAZİT NİLSU ALİZADE 
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7 
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9 ECE AYNA 
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HANDAN BANU ÖZTÜRK 


Uğur Arslan 
Boutigue 
Studio'da 
gerçekleşen 
parti, Ankara 
sosyal yaşamının 
tanınan 
simalarını da bir 
araya getirdi. 


, 
# 
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FİLİZ AYTİN? 0 7 
TE İİ 


MA (3 röportaj 


Sağlığınız İçin 
Hep Yanınızda 


Yurt içinde 10, yurt dışında da Hollanda ve Almanya şubeleriyle, kayıtlı on bini aşkın, 
onursal ve fahri üyeleri binlere ulaşmış bulunan HASVAKSın kuruluşundan beri 
Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Engin Tuzlacıoğlu Öztürk, vakfın 
kuruluş amaçları ve genel işleyişin hakkında bizlere bilgi verirken, vakfa edebileceğimiz 
yardımlar hakkında da ışık tutuyor... 


ncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

5 Aralık 1937'de yılında Bursa'da, 5 kardeş, 2 
manevi abla ve babaanneyi barındıran geniş bir 
aileye mensup olarak dünyaya gelmişim. İlk, orta 
ve lise eğitimimi Bursa'da tamamladıktan sonra 
üniversite eğitimi için Ankara'ya Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi'ne geldim. Ankara'da Ressam, 
Mimar Cihangir Vefa Öztürk ile evlendim. Bir 
kızım, bir oğlum ve üç torunum var. 


HASVAK nasıl, ne zaman kuruldu? 

Kıbrıs çıkarması sırasında yaralı askerlerin GATA'ya gelmesi ile 
HASVAK'ın temelleri atılmış, 1974 yılında yaralı askerleri ziyaret ile 
gönüllü olarak başladığım yaralılara yardım etme işi (isteği) hayatımda 
dönüm noktası olmuştur. Her geçen gün hastane ziyaretlerimi 
sıklaştırdım, servisleri tek tek gezip yaralılara yardım etmeye çalıştım, 
kiminin mektuplarını yazdım, kiminin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladım. 
Ciğerlerinde havan patlamış Kıbrıslı Mücahit Hüseyin Bardak'a altı 

ay evimde baktım, daha sonra iki ayda bir kontrollerini yaptırdım, 
evimde misafir ettim. Bu arada arkadaşlarım ve dostlarımdan oluşan 
ilk “Gönüllüler Grubu”mu kurdum. Yıllarca kendi yeme-içmemden, 
giyimimden artırabildiklerimi “Küçük Kasa”mda biriktirip “Gönüllü 
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Yardımları Fonu” oluşturdum. On yıl içinde “Gönüllüler Grubu” çok 
büyüdü ve ilk “Mavi Melekler”i kurdum. 1984 yılında bir dizi yumuşak 
doku tümörü ameliyatı geçirmeme rağmen gönüllü çalışmalarımdan hiç 
vazgeçmedim. 


Eşim Cihangir Vefa Öztürk'ün de yardımı ile pek çok önemli kişi ile 
tanıştım, hastalar yararına kaynak geliştirme etkinlikleri düzenledim. 
Buralardan elde ettiğimiz gelirler hastanelerin eksikliklerini gidermek, 
cihaz ve ekipman almak için kullanıldı. Ancak yasal bir kurum 
olmadığımız için sıkıntılarımız artmıştı. 1985 yılında tek başıma mal 
varlığımı ortaya koyarak 15 arkadaşımla beraber HASVAK'ı kurdum. 


HASVAK'ın kuruluş amaçları nelerdir? 

HASVAK Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'nın 
kuruluş amacı; hiçbir karşılık beklemeden, çıkar sağlamadan, hastalara 
ve devlet hastanelerine yardım etmek, hastaların dualarını almaktır. 
Bizlere “bunlar sorunlu kadınlar, onun için hastanelere geliyorlar” 
derlerdi. Halbuki sorunlu insanın sorunlu ortamda işi neydi? Bazen de 
yolda, asansörde sıkıştırırlardı, “hiç mi para almıyorsunuz, yol parası, 
yemek parası da mı almıyorsunuz” diye sorarlardı. Bu sorulara ağlayan 
gönüllü üyemiz çok olmuştu. Bu arada yeri gelmişken şimdiye kadar pek 
bilinmeyen bir şey açıklayacağım: Ben 43 yıldır vakıftan hiçbir ücret, 


temsil gideri dahi almadan çalıştım ve hiçbir sosyal güvencem yoktur. 
Ancak şikayetçi değilim, çok da mutluyum; ömrüm değerlendi ve boşa 
geçmedi. Hz. Muhammed “İki şeyi unutma” diyor: “Allah'ı ve ölümü.” 


Yardımcı olduğunuz bireyleri neye göre belirliyorsunuz? 
Yardımcı olduğumuz bireyler devlet hastanelerinde yatmakta olan, maddi 
imkanları olmayan hastalardır. Yardım edeceğimiz hasta konusunda 
genellikle hastane yönetimi ile iş birliği yapıyoruz. 


Önümüzdeki dönem gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz 
projeler hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Birkaç projemiz var ama ilk istediğimiz; yaşlı bakım ve alzheimer merkezi 
ile kız çocukları için kız meslek liseleri açmak. Kanserli çocuklarımıza 
"gezici röntgen cihazı” alabilme çalışmalarımız devam eden en önemli 
projemizdir. Mavi meleklerimiz hastalara moral verip, ihtiyaçlarını temin 
edip, gecelik, pijama, çamaşır alıyor; hastane yönetiminin verdiği görevleri 
bir program dahilinde yerine getiriyorlar. 


HASVAK Gençlik Kolları'ndan bahsedebilir misiniz? Neler 
yaparlar, çalışma süreçleri nasıl işler? 

HASVAK Gençlik Kolu 3 sene önce kuruldu. Gençlik kolu olan ve de 

43 yıl aralıksız devam eden tek yeni vakıfız sanırım. Gençlerimizin 

her biri ayrı ve çok değerli. Gençlerimizi kendi haline bırakıp onlara 
büyükleri olarak yol göstermemiz, büyüklerin edinmiş oldukları 
tecrübelerini gençlere aktarmaları şart. Üç yıldır ayda bir toplantılar 
yaptık, önce “gönüllü ne iş yapar, kazancı nedir” soruları ve tartışmaları 
ile uygulamalarını birlikte konuştuk, tartıştık ve gençlerimizi yavaş 
yavaş projeler yapmaya yönlendirdik. Gençlerimize bol bol sevgi verdik. 
Benim bir sözüm var biliyorsunuz: “Sevgi, dokunduğu her yeri, her şeyi 
güzelleştiriyor” İşte vakfımızın gençleri onlara verdiğimiz sevgimizin 
eseridir. Hataları olmuyor mu, oluyor elbet ama kendi hatalarını fark 
edip düzeltiyorlar veya birbirlerinin hatalarını düzeltiyorlar, artık 
kırılmıyor, küsmüyorlar. Hatta geçenlerde bir tanesi “Engin Anne iyi ki 
sizi tanıdım çocukluğumdan beri biraz param olsa, bana birisi yardım 
etse de birilerine yardımcı olsam diye düşünürdüm, iyi ki size rastladım” 
dedi. Biliyor musunuz; ben ortaokul birinci sınıfa geçtiğim zaman 
harçlıklarımı biriktirip, bütün ev halkına parama göre hediyeler (çorap, 
mendil, toka, çikolata) alır bayram sabahları, bu hediyeleri vermekten 
çok mutlu olurdum. Lisede iken yatılı okuyan arkadaşlarımı ev iznine 
çıkarıp eve getirir,annemin yemeklerinden yedirirdim. Gençlerimiz 
artık projeler yapıyor, yaşlılarımızı ziyaret edip eğlenceli birkaç saat 
geçirip moral desteği vererek onların bazı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İkinci 
olarak kanser hastası olan çocukların en büyük ihtiyaçları olan bezleri 
alıp götürüyorlar. Kişisel harçlıklarının yanında ikinci el giysileri bağış 
karşılığı pazarlayıp 5.000 / 6.000 bezalıp götürüyorlar. Kanser hastası 
çocuklarımız tuvalete giremedikleri için, günde (6-7) bez kullanıyorlar, 


beze çok ihtiyaç olduğu için bol bol bez götürüyor, hasta çocuklarımıza 
moral günleri düzenleyip, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyorlar. 
Yaz başında bir gençlik festivaline hazırlanıyorlar. Festivalin geliri hangi 
projelerine harcayacaklarına henüz karar vermediler. Ayrıca, gençlerimizi 
vakıf yönetiminde görev almaları için de yönlendiriyorduk. İlk gencimiz 
vakfımızın yönetim kuruluna girdi. Yani gözümüz arkada değil Bizler 
kurduk, büyüdük, büyüttük ve 43 yılı doldurduk. İnşallah gençlerimiz 
yarım asır HASVAK'ı devam ettirirler Son olarak belki çok az kişinin 
bildiği bir gururumu söylemek istiyorum: Hollanda'dan bir ödül aldım. 
Ödül gecesi Hollanda Sağlık Bakanı ile sahnedeydik, iki zarf getirdiler, 
bana ve eşime iki ay dünya seyahati, “almam, ben bu ödülün tutarı kadar 
cihaz -ekipman istiyorum” dedim. Kısa bir görüşme yaptıktan sonra 
kabul ettiler Sonra bir şey daha istedim; Hollanda posta pullarının yüzü 
Türk Bayrağı arkası Mevlevi Sema Ayini.. Biraz daha uzunca bir görüşme 
oldu ama ben (5-6 gün) daha kaldım, ben oradayken bir gün Hollanda 
pullarının bir yüzü Türk Bayrağı, bir yüzü Mevlevi Sema Ayini olarak 
çıktı. Sağlık Bakanı Kazım DİNÇ zamanıydı ve eşi Nihal Dinç de bizimle 
beraberdi. 


Peki verdiğiniz ödülleri hangi kriterlere göre 
veriyorsunuz? 

Ödüllerimizin ana temasını sağlığa emek verenler oluşturuyor. Bununla 
beraber bildiğiniz gibi, vakfımızın ana faaliyet konusu, hastalara ve 
devlet hastanelerine her türlü yardımı yapmaktır. Bu çerçevede vakıf 
faaliyetlerimizde bize destek sunanlar da doğal olarak sağlığa emek 
vermektedirler. Basın, vakıf çalışmalarımızda en büyük desteğimizdir. 
Bu nedenle “yurt içi ve yurt dışı sağlık haberlerinde HASVAK'a verdikleri 
medya desteği” kriter olarak belirlenmiştir Ödüllerin sahiplerini 
belirlerken sağlık sektöründe çalışsın çalışmasın öncelikle sağlıkta 

fark yaratan insanları tespit etmeye özen gösterdik. Bunun yanında 
vakfımızdan desteklerini hiç eksik etmeyen ve faaliyetlerimizi daha iyi ve 
etkili icra etmesini sağlayanlar arasından da adaylar belirledik. 


HASVAR'a nasıl destek olunabilir? 

Öncelikle tekrar etmek isterim ki, vakfımız, hiçbir kar amacı 

gütmeden faaliyetlerini devam ettirmeye çabalamaktadır. Vakfımız 
olanaklarına göre ve bağışçılarımızdan aldığı yardımlarla her ay 
düzenli olarak ihtiyacı olan kimselere akülü-aküsüz tekerlekli sandalye 
yardımı yapmaktadır. Ayrıca yine olanaklarımız dahilinde kanserli 
çocuklarımızın giyecek, bez gibi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret 
ediyoruz. Buna ek olarak kanserli çocuklarımıza gezici röntgen cihazı 
temin etme çabası içindeyiz. Ayrıca bildiğiniz gibi mavi meleklerimiz 
her zaman hastalara moral desteği olmakta. Bu sebeple vakfımıza ister 
bağışta bulunarak tekerlekli sandalye ve diğer yardımlarımıza katkı 
sağlayabilirler, isterlerse mavi meleklerimize katılarak vakfımıza destek 
olabilirler. 
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KAMER“ÇUĞLANŞAYTEN KAYMAK 
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GÜLSEN KAYA 


Vassaso Fashion 
Yeni Yıla 
Merhaba Dedi 


Vassago Fashion, Reşit Galip Caddesi'nde 
bulunan merkezinde müşterileri ve 
dostlarıyla birlikte 2018'e erkenden merhaba 
dedi. Yılbaşı davetine iş ve cemiyet hayatının 
tanınmış simaları katılım gösterdi. 


Gerçekleşen davete Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Vassago Fashion'ın 
sahibesi Gülşen Kaya, 2018'in ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diledi. 
Katılan herkese teşekkür eden Gülşen Hanım davette uzun saatler boyunca 
konuklarıyla ilgilendi. 


EYDA'GÜRSEL 


BERNAŞTÜZKOHEN 


GÜLSÜN!SİBİL 


z 
© 
- 
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NLETAN PALABİYIKOĞLU 


Y 


© GÖRKEM,GÖKÇEN, DİDEM AYAĞ 


TUĞÇE TANRIVERDİ 


Yarışmada kazananların taçlarını jüride yer alan Beliz Büyükhanlı, Beril Çavuşoğlu, Gülennur Aydın, 
Nesrin Kılavuz, Özgün Özmen gibi Başkent cemiyet hayatının birbirinden güzel isimleri taktı. 


im | 0 | 
Güzeller Sahnede 

IC 1 İC | 
Joker Ajans taralından Maköşk Otel'de düzenlenen “Models of Fashion” 
Güzellik Yarışması, gerçekleşen final gecesiyle yeni yılın güzellerini seçti. 


Burak Öztürk'ün sahibi olduğu Joker Ajans tarafından yıllardır düzenlenen “Models of Fashion” Güzellik Yarışması, heyecanlı bir sürecin 
ardından sonuçlandı. Beliz Büyükhanlı, Beril Çavuşoğlu, Gülennur Aydın, Nesrin Kılavız, Özgün Özmen gibi Ankara'nın tanınmış 
isimlerinin yanı sıra; Muammer Ketenci, İpek Tanrıyar gibi moda dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı jüri; 20 finalist arasından 
değerlendirme yaptı. Nisa Çağlar birincilik tacının sahibi olurken, ikinciliği Derya Deniz Yılmaz, üçüncülüğü ise Buket Nur Tatlıcak elde etti. 
Ceren Can, Özgül Peker, Seren Erdoğan gibi modacıların da defile yaptıkları gece yoğun bir katılımla gerçekleşti. m 
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MODELS 4 FASHLON 
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Ç GÜLENNÜRAYDINNI BELİZBUYUKHANI 


Ankara'nın en güzel ve Beliz Büyükhanlı, Özgün Ozmen, 
zarif kadınlarından biri di Şenol Kalyoncu, Semra Kizılmeşe, 
olan Gülennur Aydın da « Nesrin Kılavuz gibi Başkent'in 
Jüri üyelerindendi, YENİN GZSÜNİA EN | - önemli isimleri de jüride yer aldı. 


DDELİ m 


S0. FASH 
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SEMRA, SERHAN KIZİBMESE 


ii NOL KALYONCU 
> >< 


: NESRIN'KILAVUZ 
UŞOĞLE Ü pe 


Modacı Ceren Can 
ve Özgül Peker de 
düzenledikleri defilelerle 


Jüri üyelerinden 
Beril Çavuşoğlu, 
Derviş Bağzıbağlı imzalı ji We 


kıyafetiyle oldukça şıktı. büyük alkış topladılar. 


22 
ButikArjantin 
Arjantin Butik'in 
Başarısının Altında Neler Yatıyor? 


GİÜLNUR CEYHAN 


“İsin püf noktası dürüstlük...” 


“İçime sinmeyen hiçbir satışı gercekleştirmedim. Şimdiye kadar herhangi bir 
müşterimi bırakın yanlış yönlendirmeyi, böyle bir şeye teşebbüs dahi etmedim. 
Şimdiye kadar yanımda çalışmış olan hiç kimsenin bende hakkı kalmaması için 

dürüstlük ve hakkaniyet ilkesinden hiç uzaklaşmadım. Hiçbir zaman müşterilerine 
ve çalışanlarına kumazca yaklaşan işletmecilerden olmadım. Benim ilkelerim 
bunlar...” 


Ne kadar çok verirseniz o kadar çok alırsınız... 


Yer: TUNALI HİLMİ 89/3 


Karum Avm 21/22, 06680 Çankaya/Ankara 
T:0531 236 26 26 
© Butik-Arjantin butikarjantin 


i 
TÜRKEŞ -KOCABEY 
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Hasar Tasfiyesi 
Konusunda Öncü 


© Grup Merkez Hasar Yönetim Kurulu Başkanı 
İlorahim Türkeş Kocabey, şirketlerinin gelecek dönem 
hedefleri hakkında bilgiler paylaştı... 


enel merkezi, Ankara'da bulunan Grup 
Merkez Hasar, Hasar Yönetimi ve Danışmanlık 
Hizmetleri A Ş. kurulduğu 2006 yılından beri 
ülkemizde Hasar Tasfiyesi konusunda bir ilke 
öncülük ederek, sigorta kapsamında oluşan 
her türlü trafik kazası, iş yeri kazası, yangın, 
doğal afet, kasko, deprem, tıbbi kötü uygulama, 
DASK, TARSİM gibi tüm sigorta kapsamında 
oluşan bedeni ve maddi zararlarının en kısa 
sürede karşılanmasının sağlanmasına aracılık yapmaktadır. Kaza 
mağduru olan vatandaşlarımıza yönelik olarak doğru ve güvenilir 
bir şekilde danışmanlık hizmeti vermektedir Bu hizmet ülkemizin 
79 ilinde toplam 291 personel ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte 
olup, bu güne kadar sayıları binlerle ifade edilebilecek mağdur 
vatandaşlarımıza hizmet götürülmüştür. 


Grup Merkez Hasar'ın kuruluş amaçları içerisinde sigorta kapsamı 
içerisinde oluşan tüm zararların tasfiyesi işlemleri önemli bir yer 
tutmaktadır. Ancak sadece trafik kazalarının faaliyet alanımız 
içerisinde mütalaa edilmesi doğru bir yaklaşım değildir. GMH'nin 
vizyonunda ve misyonunda ifade edildiği gibi sigorta kapsamındaki 
tüm işlemlerle GMH faaliyetlerini yürütmektedir Gelecek dönem 
içerisinde müteakip maddelerde de açıklandığı gibi diğer sigorta 
branşlarında da çalışmalarımız artarak devam edecektir. 


Yönetim Kurul Başkanı İbrahim Türkeş Kocabey, GMH' nin gelecek 
dönem hedeflerine ilişkin şu bilgileri vermiştir: 

* Kurulduğumuz 2006 yılından itibaren bu güne kadar 
yürüttüğümüz "Hasar Tasfiyesi" işlemlerinde profesyonel ve yurt 
geneline yayılmış konusunda uzman personel ile gelecek dönemde de 
üstlendiğimiz misyonumuzdan ödün vermeden hizmet kalitemizi her 
geçen gün daha da artıracağız. Çağdaş sigorta anlayışının ülkemizde 
yerleşmesine yönelik olarak, sektöre her türlü desteği vereceğiz. 

* Profesyonel bir yönetim anlayışı ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde 
yürüttüğümüz bu hizmetler neticesinde elde ettiğimiz başarımızı 
sürekli kılmak için çalışacağız. 

* Kalite standartlarımızı her geçen yıl daha da yükselteceğiz. 

* Mağduriyetleri giderilen ve hizmet götürülen vatandaşlarımızın 
memnuniyet düzeylerini her zaman üst seviyede tutacağız. 

* Sektördeki öncü konumumuzun kalıcılığını devam ettireceğiz. 

* Grup Merkez Hasar A.Ş nin marka değerini daha da arttırılacaktır. 

* Heryılenazbir önceki yıl gösterdiğimiz hizmet performansımızın 
üstüne çıkmayı hedeflemekteyiz. 

* Kurum kültürünün oluşturulmasına yönelik eğitim ve seminer 
çalışmalarına önem vermekteyiz. 


Kurulduğu 2006 yılından bu yana hizmetlerini Kızılay / Ankara'da 
bulunan ofisinde sürdürmekte olan Grup Merkez Hasar (GMH), 
Ankara'nın merkezi konumunda bulunan Çukurambar Mahallesi, 


Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 1480 Sokak BESA Kule No2 A Blok Kat:8 
Daire: 27 / 28 / 29 /30 Çankaya / Ankara adresinde yürütmeye 
başlamıştır. 


LIK 2017 


Doğum Fotoğralları 
Tuvale Yansı 


Doğum lotoğrallarını tuvale aktaran Ressam 
Zeynep Aydın'ın “İçimde Biri Var” adlı sergisi 
anora Sanat Merkezi'nde açıldı. Tabloların 
satışından elde edilen gelir Down Sendromlular 
Derneği'ne bağışlanacak. 


Kamu görevinden emekli olduktan sonra ilgi duyduğu resim sanatına yönelen Zeynep 
Aydın, doğum fotoğraflarını tuvaline yansıtarak oluşturduğu eserleri “İçimde Biri Var” 
adlı sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Panora Sanat Merkezi'nde açılan sergiye doğum 
esnasında fotoğraflanan ailelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 
Ankara'nın ardından Paris'te sergilenecek olan tabloların satışından elde edilen gelir 
Down Sendromlular Derneği'ne bağışlanacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı 

eşi Bülent Alp Aydın'ın 10 binin üzerinde doğum yaptırdığını belirten Zeynep Aydın, 
doğum anını resmetmenin ve o anki duyguyu yansıtmanın müthiş bir mutluluk 
olduğunu belirtti. Zeynep Aydın, “o mucizevi anın resimlerini inceleyen herkes mutlaka 
kendinden bir şey bulacaktır” diye konuştu. Sergiye, doğum anı fotoğrafları tuvale 
yansıtılan çiftler de katıldı. Doğum anlarının sanat eserine dönüştürülmesinin kendileri 
için unutulmayacak bir hatıra olduğunu belirten Aysen - Suat Kaya çifti, “sergide doğum 
anının tablosunu görmek bizim için muhteşem bir hediye oldu” dedi. m 


ARALIK 2017 


BÜLENT - ZEYNEP AYDIN SEMA ÜNAL hk. GÜLŞAH, NUR Şi 
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Zeynep Aydın, 
“o MUCİZEVİ 
anın resimlerini 
inceleyen 
herkes mutlaka 
kendinden bir 
sey bulacaktır” 
diye konuştu. 
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PERVİN ŞENEL 


MA G3 kelebek 


865 Günlük 
1 Hatıra Defteriniz 


ügasinelelmesdbnğ ei Mumları yakın, bir çizik atın kara kaplıya, gelsin 2018 neşeyle, sağlıkla, bollukla, 
bereketle... Barışın acılarınızla, yüzleşin korkularınızla, dans edin Üzüntülerinizle, bakın 
göreceksiniz unuttuğunuz o şarkı çalmaya başlayacak ruhunuzun derinliklerinde, ufak 
bir gülümseme saracak yaralarınızın üstünü, başka türlü küllerden doğum olmaz ki... 
Hep başınız dik olsun, her ne yaşarsanız yaşayın, dik durun! Kimseyi ilgilendirmez sizin 
hayalleriniz. Bir de günü kurtarmayın, hayat uzun, dostluklarınız ömürlük olsun... 


ola HAP Pİ Alter 


Dusk & Dawn Cansen Deval, R es Pp 

Demet İbak ve Mediha İbak ei (7 
tarafından kurulan bir Atelier Petites Pierresimzalı 
marka. Eğitimlerini tasarım birbirinden renkli aksesuraları 
üzerine tamamlamış olan üç keşfedin. Şapkalar, rengarenk 
kardeş, moda sektöründe de şallar ve elbiseler size bekliyor. 
çoktan isimlerini duyurmayı 

başardılar. 
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Cole Haan 


Dünyaca ünlü Amerikalı 
ayakkabı markası Cole Haan, 
geçtiğimiz yıl Abu Issa Türkiye 
distribütörlüğünde Türkiye'ye 
geldi. “Geleceği Hisset” mottosu 
ile tanınan, ergonomik ve 
hafif yapısı ile stil sahibi aynı 
zamanda rahatına düşkün 
moda severler tarafından 
uzun süre Türkiye'ye gelmesi 
beklenen Cole Haan özel 

patentli taban yapısı ile fark 
yaratıyor. Grand Revolution teknolojisi ile ayağın doğal yapısına 

uygun tasarlanan bu taban yapısı, konforun sadece spor ayakkabılara özgü 

olmadığını şık, topuklu ve klasik ayakkabılarda da aynı performansın 

yaşanabileceğini kanıtlıyor. 


Valmont, tamamen sağlık ve sağlıklı yaşam için 
adanmışilk İsviçreli klinik olma özelliğine sahiptir. 
Zamanla klinik cilt yenileyici tedaviler için iyi 
bilinen bir merkez haline geldi. Valmont, DNA ve 
doğal kolajen gibi cilt yenileyici aktif molekülleri 
kozmetik ürünlerinde kullanmaya başladı. Kozmetik 
ürünlerinin ameliyattan sonra cilt yenilenmesine 
yardımcı olduğu görüldü ve böylece büyük bir başarı 
kazanıldı. Klinik ve kozmetik şimdi iki ayrı varlık 
olmasına rağmen, Valmont, İsviçreli tıp geleneğini 
yaşatmaya devam ediyor. 


Urania Gazeli 


Tasarladığı çantaları “clutch candy” olarak 
adlandıran Urania Giourmetaki, pleksi 
camdan ürettiği ve tamamen el yapımı 
olan iskambil çantalarıyla sezonun moda 
haftalarında çoktan baş rolde. 


AZ 


in rt Trendleri takip eden, tarzına sadık 


kalan, iş hayatında ve günlük hayatta 
z aktif rolleri tercih eden Spazio, 
ol kendine ve markasına güvenen 


kadınların favorisi! Modern çizgide 
birleşen günlük ve iş kıyafetlerinden 
oluşan koleksiyonlarının altında genç 


Ece Kurt, 2015 yılında 
saç aksesuarları üzerine 


kendi markasını kurdu. ve dinamik tasarım ekibinin imzası 

Tasarımları sosyal medya olan Spazio, koleksiyonundan yapılan 

üzerinden satışa sunan şık seçimlerle gardıroplara her zaman 
tasarımcı kısa zamanda 


hayat katıyor. 


ilgi ve beğeni görmüş, ürün çeşitlerini artırmıştır. Her geçen gün 
değişen moda sektörünü takip edip, özel günlerde kendilerini farklı 
hissetmek isteyenlere yenilikçi, özgün ve şık detaylar sunmaktadır. 


lar 


Vücudunuzu dinlemek bir şeydir, onun ne dediğini anlamaksa bambaşka bir şey. Polar, 
antrenmanların perde arkasındaki bilinmeyenleri görmeyi sağlıyor. Bir atletin spor performansını 
artırmaktan halkın daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesine katkıda bulunmaya, rehabilitasyona ve 
kilo kontrolüne yardımcı olmaya kadar her şey Polar akıllı saat ile mümkün. 


Derin Mermerci 
ile 65. Yıla Özel 


Bir süre önce kendi eözünden moda, 
güzellik ve yaşama dair öneriler paylaştığı 
inlet nel platformu derinmermerci.com'u 


kuran Derin Mermerci, köklü mücevher 
markası Rafkas'ın 65. yıl dönümü için 

65 parçadan oluşan özel bir koleksiyon 
hazırladı. 


Pırlanta tasmalar, onyx-zümrüt yüzükler, vintage görünümlü art-deco 
zincirler, abanoz ve değerli taşların bir arada kullanıldığı küpelerin yer 
aldığı koleksiyonun tanıtımı için Derin Mermerci'nin ev sahipliğinde bir 
davet gerçekleştirildi. Kaf kas Zorlu Center'da yapılan davete aralarında 
Caroline Koç, Nevbahar Koç, Şule Zorlu, Arzu Atabarut, Burcu Hanif, Demet 
Hanif, Aslı Bayraktaroğlu, Ebru Mengenecioğlu, Beyza Uyanoğlu, Melih 
Turan, Feryal Gülman, Selin Çebi, Melis Gürsoy, Heves Ekinci, Dalia Garih 
ve Nilüfer Çiftçi'nin de bulunduğu birçok isim katıldı. m 
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DERİN'MERMERSİ, GAROLİNE KOÇ BİLLUR TACİR TOLGA KIRGIZ BURGU'HANİF 


Derin Mermerci'yi de bu özel 


Nevbahar Koç yakın arkadaşı 
günde yalnız bırakmadı. 


Koç ailesinin zarif ismi 


NEVBAHARIKOK 


N 
N 


GULMA 


ERYA 


AFER, 


sari ol Travi 


HA 


Dünyaca Ünlü Tasarımcı 

Ozlem Süer; Ankara'da ilk 
mağazasını açan Mosafer ve 
Cole Haan ürünlerini Başkentliler 
ile buluşturmaktan büyük 
memnuniyet duyouğunu söyledi. 


Cole Haan ve 
Mosaler Ankara'da 


Perakendenin Orta Doğu ve dünyadaki 
büyük oy uncularından Aİ yu İssa 
Holding'i in Türkiye'ye getirdiği, dünyaca 
ünlü C ole Haan ve N lose iler, Armada 
AVM'de açtıkları yeni mağazalarında 
Özlem Süer'i ağırladılar 


Perakendenin Orta Doğu ve dünyadaki büyük oyuncularından Abu 
Issa Holding Türkiye'ye beraberinde getirdiği Mosafer ve Cole Haan'ı 
yeni açılan Armada AVM'deki mağazalarıyla şimdi de Ankara'ya 

taşıdı. Fark yaratan konseptleriyle büyük ilgi gören Mosafer ve Cole 
Haan, Armada mağazalarının açılışını Özlem Süer ile beraber kutladı. 
Başkent'in önde gelen isimlerinin katıldığı davette Özlem Süer 2018'in 
en önemli stil ve moda trendlerini anlattıktan sonra, en ideal yeni yıl 
hediyeleri için de birbirinden ilgi çekici tüyolar verdi. Özlem Süer davet 
boyunca Cole Haan ayakkabıları ile 2018'in en trend görünümlerini elde 
etmenin formüllerini anlatırken, seyahat şıklığı hakkında da çok önemli 
tavsiyelerde bulundu. 


Ankaka Sanat 


Galeri # Müzayede Evi 
Beyler Cad. Çayyolu - Ümitköy 


www.ankarasanat.com 
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H A A N MÖS Fine Art of Travel 
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EE Şİ ASİRET UYANIK YİBÜLKÜ PİLGER 


“ 
ESRA'DEMİR YILDIRIM 


Esra Demiryıldırım; 

sık seyahat eden biri 
olarak ürünlerin kullanışlı 
olmasından etkilendiğini 
ve çok beğendiğini belirtti. 


ER OCOLE HAA 
COLE HAAJ| 
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MAG PR 
Solutions 
tarafından 
düzenlenen 
davete cemiyet 
hayatının sevilen 
ww) isimleri katıldı. 
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COLE HAAN MÖSAFER 
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SİNEM AYDIN rg con online ? 
Başkentlilerin vazgeçilmezi 
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İDUSE 


DownT0M SAYIR- 


DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN 


ii 


Yeni Yıla 
Sık Davet 


İş kadını Demet Sabancı 
Çetindoğan, dostlarına 
verdiği yeni yıl davetini sahibi 


olduğu Galeries Lalayette'le 
gerçekleştirdi. 


Modaya damgasını vuran 16 Türk tasarımcının hayal 
gücünü yansıtan Yılbaşı ağaçları, Demsa Grup Yönetim 
Kurulu Başkan vekili Demet Sabancı Çetindoğan'ın ev 
sahipliğinde Galeries Lafayette'te gerçekleşen davetle 
tanıtıldı. Feryal Gülman, Yasemin Özilhan, Etel Baler, 
Berrin Zorlu, Dilek Hanif, Nida Bulut ve Dilek Türker 
gibi cemiyet hayatından ünlü isimlerin yer aldığı davette 
konuklar Yılbaşı ağaçlarının önünde poz verdi. m 


j 
AYŞEGÜL AFAĞAN KÖKSANBEVET SABANCI ÇETİNDOĞAN, 
BERTRAND BUĞHWALTERİYASEMİN ÖĞÜN, NİDA BÜRÜT 
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YASEMİN ÖZİLHAN 


ana fazlasi iÇiN 


İpekyol için hazırladığı 
5 M na gdergi.corY oni 


koleksiyonla adından 
sıkça bahsettiren Yasemin 
Ozilhan davette spor-şık 
bir görünüm tercih etti. 


BESTE YURNAŞ ESRNOFDAZIGUVENKAYA / 


MA (3 röportaj 


9018'de Neler Olacak? 


Astrolog Serdar Özaslan ile gerçekleştirdiğimiz röportajda kendisini 
yakından tanırken yepyeni bir yılda, hangi burçları neler beklediği 
konusunda da tüyolar aldık... 


izi tanıyabilir miyiz? Astrolojiye ilginiz 
ne Zaman, nasıl başladı? 

1966 yılında İstanbul'da doğdum. Dedem 

Rahmi Hoca, Küçükpazar Medresesi'nden 
mezun alim bir insandı. Kendisinden İslam 

ve Havas eğitimi almaya başladıktan sonra 
manevi alemler, ruhsal haller ve gökyüzünün 
gizemini öğrenme merakım beni astrolojinin 
derinliklerine sürükledi. Çoğu el yazması olan dedemin kitaplarının 
haricinde Muhyiddin Arabi gibi alimlerin yazdıklarını da incelemeye 
ve okumaya başladım. 30 yaşında profesyonel ticari danışmanlığa 
başladım ve 2005 yılına kadar devam ettim. 2013 yılında ise, sosyal 
medya sayfamı açarak insanlara birebir astroloji anlatmaya başladım. 
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a i hayatımızın hangi alanlarında, nasıl 
kullanabiliriz? 

Yaşadığınız olaylarda haritanızın aldığı bir transit gezegen etkisini 
anlatırken herhangi bir konuda düşüncenizi veya beğeninizi 
açıklarken de kendi haritanızdaki potansiyelleri kullanırsınız. 
Astroloji haritalarında yerleşimler ve açılar enerjileri ifade eder. 
Yükselen burç haritada on iki evin yerleşimin belirlenmesi 

için gereklidir. Bu yerleşimler belirlendiğinde harita üzerindeki 
gezegenlerin hangi evlerde konumlandığı ve oluşturduğu 
potansiyeller belli olur. Eğer yükselen burç bilinmiyorsa, bu sorun 
rektifikasyon dediğimiz işlemle çözülür Genellikle 12:00 saatinin baz 
alınarak bu işlemin yapılması, Güneş bu zaman diliminde kariyer 
evinde ya da bu evin yakınında olduğu için genel kabul görmüştür. 
Gezegenlerin birbirileri ile yaptığı açıların destek veya gecikme 
getiren engelleyici etkilerini bilmek de çok önemlidir. 


2018 yılında ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor? 

2018 yılında ülkemizin haritasını incelediğimizde sağlık ve 
özellikle hastanelerle ilgili yeni düzenlemeler, emeklilik ve çalışma 
hayatına dair değişiklik getiren yasaların çıkabileceğini görüyoruz. 
Ayrıca uluslararası alanda yeni anlaşmalar ekonomik iş birliği için 
kurulan çok uluslu oluşumlar ile olabilir. Gençlerle ilgili konularda 
eğitim ve işalanında yeni teşvikler söz konusu olacaktır. 2018 
yılının ortasından itibaren muhalefet partilerinde başkanlık yarışı 
gözlemlenecektir. Kutupsal ayrışma ise, toplumsal sorunumuz 
olarak devam edecek. 


Dünyaya baktığımızda ise, nakit paranın güvenlik arayışında büyük 
bir artış yaşanacağı için toplumsal ya da siyasal dalgalanmaların 
düşük olduğu devletler yabancı sermayeyi kendine daha çok 
çekecek. Gelişmekte olan ülkeler açısından ise, kredi bulma 

konusu zorlayıcı olabilir. Üretim alanlarından çekilen küresel 
sermayenin gayrimenkul sektörüne akışını gözlemleyebiliriz. 
Uluslararası kurumlarda ise, üyelerin sorumluluklarını yerine 
getirip getirmeme konusu hep gündemde olacak ve 
bu tip kurumlarda ülkelerin üyeliklerinin askıya 
alınması, üyenin ayrılması ya da üyelik iptali gibi 
sonuçları gözlemleyeceğiz. İnsanlarda tasarruf 
eğiliminin yükselişi ülkelerin iç ticaret hacminde 
daralma getirirken, haritası sert etki alan ülkelerde 
iç payasa daralması krize dönüşebilir. Nisan ayından 
itibaren ekonomik alanda küresel bir dalgalanma 
ve bunun sonucunda birkaç ülkede yüksek dereceli 
devalüasyon olması muhtemeldir. Ekim ve Kasım 
aylarında ise, ekonomik alanda yeni ve zorunlu 
düzenlemeler ülkelerin gündeminde yer alabilir. 


Amerika ve Kore hakkında çok büyük 
soru işaretleri var, biraz bu konudâki 
öngörülerinize de değinebilir miyiz? 

Kuzey Kore ve Amerika arasında süregelen sürtüşme 
artarak devam edecektir, fakat bu noktada 17 Mart 
Balık burcu Yeni Ay döneminde su üzerinde yapılan 
bir tatbikatın olayları tahmin edilemeyen bir boyuta taşıması 
muhtemeldir. Bu tatbikata bir saldırı düzenlenmesi ihtimali yüksek 
görünüyor. ABD dış politikada daha aktif ve agresif bir tutum 
sergileyecek. Bütçe açığının kapanması için diğer ülkelere ticaret 
atağı başlatması durumunda ABD Başkanı Trump popülerliğini 
halk bazında yükseltebilir. İran - ABD çekişmesinin Kuzey Kore 
olayından daha fazla öne çıkacağını görüyorum. 


Peki burçları 2018 yılında neler bekliyor? 

Koç burcu, parasal ortaklık yapma veya finansal kredilere 
yönelme eğilimine sahip. Aile hayatında ise taşınma ve ev alma isteği 
gündemde olacak. Çocuklar konusu hep ön planda kalacak. Sosyal 
hayatta öne çıkan burç olacaklar ve kariyer hayatlarındaki değişim 
devam edecek. İş veya sektör değişimi yaşanabilir. 


Boğa burcu, ilişkilere ve evliliğe yönelecek ama dikkatli olmalılar, 
İşin içinde bir entirika olabilir. Uzaklara gitme ve köklerini orada 
salma isteği ile kendi hedeflerine yönelme, bu yılın diğer konuları. 
Faklı kültürler ile eğitim ve ticaret ilişkileri de yine bu dönemin 
gündemindeki konular.. Geçmişle hesaplaşmaları ve geleceğe 
yönelmeleri bu sene çok koşturmalarına sebep olacak. 


İkizler burcu, için miras konuları ve borçları kapatma yılı 
diyebiliriz. Genel anlamda bir finansal toparlanma isteği tüm yıla 
hakim olacak. Çalışma hayatında büyüme sağlayacak olmaları 
buisteklerini gerçekleştirme ihtimalini güçlendiriyor. İş yerinin 
taşınması, yeni iş teklifleri nedeni ile kaçınılmaz olabilir. 


Yengeç burcu, ilişkilerde bir dizi düzenleme yaparak yeni 
kararlar alacak ve sonuçta çevresinde hatırı sayılır bir ayıklama 


yapacak. Aşk ilişkileri ve çocuk sahibi olma konularında senenin en 
şanslı burçlarından biri. Özellikle çocukları ile ilgili konularda güzel 
sonuçlar alacaklar. Yatırım yapabilenler güzel gelirler elde edebilir. 


Aslan burcu, çalışma ve sağlık konularına yönelecek. Tempolu bir 
iş hayatı ve ertelenen sağlık sorunları ile ilgilenme bu yılın konuları. 
Aile hayatında ise büyük bir eve taşınma veya ev alma söz konusu. 
Aileye yeni katılan gelin / damat, çocuk veya torunlar onları mutlu 
edecek. Kilo problemleri yaşamalarına çok müsait bir yıl olduğunu 
da belirtelim. 


Başak burcu, yatırım, çocuklar ve aşk ilişkilerinde gerçekçi olmak 
zorunda. Derin kökleri olmayan ilişkiler bitecek. Eğitim ve bütçeyi 
dengeleme, tanınma ve toplumsal alanda isim yapma açısından ise 
oldukça verimli bir yıl onları bekliyor. Çalışma hayatlarında köklü 
değişim yaşayabilirler ve bugüne kadar sürdürdükleri iş ve sektör 
değişebilir. 


Terazi burcu, parasal konularda büyüme 
isteği içerisinde olacak ve gereken fırsatları 
yaklayabilecek. Aile konusunda ise, çok ciddi 
sorumluluklar onları bekliyor. Disiplinli bir 
süreç sonrasında evlilik veya ev sahibi olma 
fırsatı gelebilir. Tanınma ve şöhret isteği ile 
aşk ve evlilik arasında denge kurmak zorunda 
kalacaklar. Hiç akıllarından geçmeyen bir 
evliliğe gidebilirler. 


Akrep burcu, bu senenin şanslı burçlarından 
biri olarak ifade edilse bile tüm yıl gizli kalan 
durum ve olayların ortaya çıkması ile fazlaca 
meşgul olacaklar. Diyet ve kilo problemleri hep 
gündemde. Tüm yılı devamlı hissedilen bir 
açlık hissi ile geçirecekler. Kardeşler ve bütçe 
konuları zorlanacakları alanlar. Aile ve kariyer 
yaşamlarında ise, yeni bir sürece geçmeleri 
kaçınılmaz. 


Yay burcu, istek ve hayallerinde büyük beklentilere yönelecek. 
Kitap ve senaryo yazmak için iyi bir yıl. Disiplin ise para konusunda 
kaçınılmaz zorunluluk. Eğitim hayatında bölüm değişikliği, 
akademik kariyere başlama ya da farklı kültürlere kök salma isteği 
öne çıkacak. Senenin ilk yarısında çocuklar, hamilelik ve beslenme 
konuları ön planda. Yeni bir bütçe anlayışı geliştirmek zorundalar. 


Oğlak burcu, iş hayatında sorunlu otorite figürleri ile uğraşmak 
zorunda kalabilir. Evlilik ve aile kurma isteği bu sene çok yüksek 
olacak. Arkadaş ve sosyal çevreyi genişletme fikri uygun partneri 
getirecek. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları evlilik ya da hamilelik 
getirebilir. Finansal konularda nihayet istedikleri yatırım fırsatları 
oluşabilir. Eylül ayından itibaren iş değişimi söz konusu olabilir. 


Kova burcu, kariyer alanında atılım yaparsa başarı sağlayabilecek. 
Tüm sene yalnız kalma veya toplumdan uzaklaşma isteği hakim 
olabilir İlişkiler, evlilik ve yasal davalar konularında ise yoğun bir 
yıl. Bu üç konu tüm seneyi kaos ortamına çevirme potansiyeline 
sahip. Bu nedenle en dikkatli ve ciddi adımları bu konularda atmak 
zorundalar. Çok hızlı bir şekilde evliliğe gitme potansiyelleri çok 
yüksek ama beklemedikleri kısıtlamalarla karşılaşabilirler. 


Balık burcu, çalışma hayatında gelişme sağlayacak ve istediği işi 
bu sene bulabilecek ya da kurabilecek. Aşk ilişkileri, evlilik, çocuk 
sahibi olma, yatırım yapma ve özellikle iş kurma konularında 
senenin başka bir şanslı burcu olacaklar. Topluma yönelik alanlar ve 
konularda gelişme sağlayabilir, tanınma ve şöhret olma isteklerine 
kavuşabilirler. Elbette disiplinli bir süreç yaşamak zorundalar ki bu 
isteklerine ulaşabilsinler Siyaset alanı çok cazip görünüyor. m 
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e i ürünleri ile yakından ilgilendi. Koleksiyonda bulunan püsküllü 
42. döndün elbiseler en çok beğenilen ürünler arasında yerini aldı. Stil 


sahibi olmanın çok zor olduğunu vurgulayan Mert Aslan, özel 
organizasyonlar için de tüyolar vermeyi ihmal etmedi. 70'lerin 
ve 80'lerin dikkat çeken disko trendi bohem dokunuşlarla, 

adi “Night Zoom Styled By Mert Aslan” 2017-18 Sonbahar/Kış 
koleksiyonu ile günümüze stilize edilerek karşılığını buluyor. m 
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KALMUKOĞLU 


Bazen De Sanat 
Eğitim İçindir 


Köksal Eğitim X ak nın ev sahipliği 
yaptığı “Bazen De Sanat Eğitim İçindir” 
sergisi REV Sanat Galerisi 'nde açıldı. 
Başla resim ve fotoğral olmak üzere 
çeşitli sanat dallarından eserlerin yer 
aldığı sergiye, profesyonel ve amatör 
3l se analçı destekte bulundu. 


KEV'in “Bazen De Sanat Eğitim İçindir” projesi kapsamında eğitime 
destek amacıyla gerçekleştirdiği karma serginin açılış kokteyli KEV 
Sanat Galerisi'nde yapıldı. Kokteyle iş ve sanat dünyasından isimler 
katılırken, sanatseverler eğitime destek amacıyla yapılan 50'den fazla 
eseri görme fırsatı buldu. Serginin açılış konuşmasını Köksal Eğitim 
Vakfı Başkanı Zeynep Köksal Yaykıran yaptı. Atatürk'ün sözüne 
değinen Yaykıran, “Atamızın dediği gibi, sanatçı toplumda uzun 
çalışmalardan, çabalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. 
Alnında ışığı duyan sanatçı dostlarımız bizlere eserlerini hediye 
ettiler. Hediye ettiler ki bu eserler Anadolu'nun dört bir yanından gelip 
Ankara'da üniversite öğrencilere umut olsunlar” dedi. Yaykıran'ın 
konuşmasının ardından KEV bursiyerlerine etkinlikleri için ücretsiz 
bilet temin eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera 
Balesi kurumlarına teşekkür plaketi sunuldu. Plaketleri kurumlar 
adına CSO Genel Müdürü Altan Kalmukoğlu, DOB Genel Müdür 
Yardımcısı Fatma Arzu Sugüneş aldı. m 
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Kokteyle iş ve sanat dünyasından 
isimler katılırken, sanatseverler 
eğitime destek amacıyla yapılan 
20'den fazla eseri görme fırsatı buldu. 
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DORA, BERCİ, GABOR KISS 


ANAÇEV ve 
İnönü Vaklı 
Yararına Delile 


Modacı Mehmet Köymen; ANAÇEV 
ve İnönü Vakfı bursları için Macaristan 
Büyükelçiliği'nde bir defile düzenledi. 


Burslu öğrenciler yararına düzenlenen defileye Macaristan Büyükelçisi 
Gabor Kiss ve eşi Dora Kiss ev sahipliği yaptı. Çok sayıda yabancı misyon 
temsilcisinin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının yakından tanıdığı 
isimler de defileye katıldı. Macaristan Büyükelçiliği'nin, ev sahipliği 
dolayısıyla ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden 
Toker'in Gabor-Dora Kiss çiftine plaket takdim etmesiyle başlayan 

tören, geceye destek olan işdünyasının temsilcilerine plaket takdim 
edilmesiyle devam etti. Ünlü modacı Mehmet Köymen de plaketini 
aldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Köymen, defilenin son derece 
anlamlı olduğunu belirterek, Macaristan Büyükelçiliği rezidansının tarihi 
atmosferinde defile gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Yaklaşık bir saat süren “Haute Cauture” koleksiyon defilesi Macaristan 
Büyükelçiliği'nin tarihi dokusu eşliğinde davetlilerin beğenisine sunuldu. 
Defilenin sonunda mankenlerle birlikte bitiş pozu veren Köymen, 
davetlilerden büyük alkışaldı. m 


- 
ÖZDEN TOKER, DORAİ- GABOR Kiss 


Ünlü modacı 
Mehmet 
Köymen'in son 
kreasyonlarını 
sergilediği yardım 
defilesinde 

ev sahipliğini 
üstlenen 
Macaristan 
Büyükelçisi Gabor 
Kiss, MAG Medya 
Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu'na 
katkılarından 
dolayı teşekkür 
plaketi verdi. 
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ANGİAD'dan 
7 Nluhteşom 
Yılbaşı Balosu 


Ankara Genç İş Adamlar Derneği 
> i — (ANGİAD)tümüyeleriyle birlikte 
i 2018'e erkenden merhaba dedi. Yılbaşı 
balosuna iş ve cemiyet hayatının 
tanınmış simaları katılım gösterdi. 


Geçtiğimiz günlerde ünlü bir otelde gerçekleşen baloya iş ve cemiyet 
hayatının tanınmış simaları da katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı 
baloda konuşma yapan ANGİAD Başkanı Emre Altındağ, 2018'in 
ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diledi. Konuşmaların ardından 
plaket takdimine geçildi. Gecenin sonunda ise güzel şarkıcı Sıla 
sahne aldı. Şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşatan Sıla'nın 
yeni imajı da gözlerden kaçmadı. Gecenin geç saatlerine kadar 

süren baloda sahne alan Sıla, ANGİAD üyelerine ve başkan Emre 
Altındağ'a teşekkürlerini iletti. m 
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NEZİH ALLIOĞLU 


GGYD'den 


Yeni Yıla 
Renkli Merhaba 


Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) yeni 
yılı eğlence eli bir balov la kutladı. Balov a dernek 
Üy elerinin yanı Sıra iş dünyasından da çok sayıda 
davetli katıldı. 


Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, bu yıl da üyelerini renkli bir baloyla bir araya getirdi. 
Sheraton Otel'de gerçekleşen baloya dernek üyeleri ve iş dünyasından birçok isim katıldı. 
Ankaralı genç girişimciler olarak yoğun ve yorucu bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade 
eden GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, “Hem sayısız etkinliğimiz hem de artan üye sayımızla 
gücümüze güç kattık. Çok başarılı bir yıl geçirdik. Aynı performansımızı 2018 yılında da 
sürdürmeye kararlıyız” dedi. GGYD'nin renkli yeni yıl balosunda ünlü sanatçılar Pamela ve 
Ümit Besen sahne aldı. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak isteyen genç girişimciler, gece 
boyu ikilinin şarkılarına eşlik ederek güzel bir gece geçirdi. m 
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GGYD'nin renkli 
yeni yıl balosunda 
ünlü sanatçılar 
Pamela ve Umit 
Besen sahne aldı. 
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MANI HASAN KUTUKOGEU 
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Doktor Beni 
Baştan Yarat 


ARTE Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüküf ve Estetik 
Cerrahi Uzmanı Hasan Kütükoğlu yüz ve vücut estetiği için 
gerçekleştirdikleri uygulamalar hakkında bilgi veriyor... 


ısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1981 Adana doğumluyum. 2006 senesinde 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun 
olduktan sonra 2008 senesinde Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığı 
yaptım. 2014'te uzmanlığımı aldıktan 
sonra zorunlu devlet hizmeti görevimi de 
Gaziantep'te yaptım ve bir süre sadece özel muayenehane doktoru 
olarak çalıştım. Daha sonra I sene kadar Mersin'de özel bir hastanede 
çalıştım ve 10 sene sonra tekrar Ankara'ya dönerek butik hastane 


konsepti ile hasta memnuniyetinin yüksek olduğu ARTE Cerrahi 
Hastanesi'nde hastalarımıza hizmet vermeye başladım. 


Estetik cerrahi ve estetik müdahale nedir? Kim için, 
hangi durumlarda daha doğu olur? 

Estetik cerrahi, aslında plastik cerrahi alanının bilinenin aksine 
daha küçük bir alanını oluşturmakta. Estetik müdahale; kişinin 
yüz, vücut hatlarının orantısında veya simetrisindeki doğumsal, 
yaşa bağlı veya herhangi bir travmaya bağlı değişiklikleri kendinin 
rahatsızlık derecesiyle orantılı olarak düzeltilmesidir. Burada en 
önemli nokta hastanın rahatsızlığını ifade etmesidir. 


advertorial 


“Sizce benim yüzümün neye ihtiyacı var” sorusu yerine, “ben 
burun şeklimden şikayetçiyim, yanaklarımın sarkmasından, göz 
çevresindeki kırışıklıklardan şikayetçiyim ne yapılabilir?” sorusu 
daha doğru bir sorudur. 


Tabii ki hasta şikayetine göre doktorun da önerileri olmalı. Mesela, 
burun estetiği yapacağınız kişiye çene ucunu da biraz uzatma 
önerisi vermek gibi. 


En sık yaptığınız ameliyat ve uygulamalar nelerdir? 
Botilinium toksini (botoks) ve dolgu uygulamalarını, ameliyat 

olarak da en sık burun estetiği ve hızla daha da artan liposakşın 
(liposuction) dediğimiz yağ alma işlemini yapmaktayız. Teknolojinin 
ilerlemesi ile liposuction ameliyatları; hem sonuçlarının yüz 
güldürücü olması hem de hastaların bilgiye daha kolay ulaşarak 
korkularını gidermesi sayesinde daha popüler hale gelmiştir. 


Yağ alma işlemi kimlere uygulanabilir? Yaş sınırı var 
mıdır? 

Yağ alma işlemi, vücudumuzda belirli bölgelerde toplanmış 
yağlarımızın kanuller (içi boş metal çubuklar) ve vakum 
sistemleriyle çekilmesi işlemidir. Son yıllarda en çok yapılan ve 
talep gören estetik ameliyat işlemi haline gelmektedir. Ülkemizde 
de burun ve meme estetiği ile beraber en çok uygulanan 
işlemlerden biridir. Liposuction cerrahi bir operasyondur ve 
hastanede ameliyathane ortamında yapılmalıdır. Vücutta fazlalık 
yağ dokusunun bulunduğu her bölgeye yapılmakla beraber 
kadınlarda en sık; karın, bel, bacak, basen, gıdı bölgesi ve kollara 
uygulanmaktadır. Erkeklerde ise en sık; karın, bel ve meme bölgesine 
uygulanmaktadır. 


Liposuction hastasının ameliyat süreci nasıl 
işlemektedir? 

Liposuction işlemi öncesi hasta diğer operasyonlarda olduğu 

gibi tüm kan tahlilleri ve grafileri çekilerek ameliyata hazırlanır. 
Bölge sayısı ve yerine göre değişmekle birlikte büyük çoğunluğu 
lokal (yapılacak bölge uyuşturalarak) veya sedasyon (hafif 
uyutularak) anestezi altında yapılmaktadır. Klasik liposuction 
işleminin etkinliğini ve güvenirliğini artıran yardımcı makineler 
veya aparatlar çıkmıştır. Lazer liposuction, vaser liposuction, 

high definition vaser, power assisted liposuction, smart lipo.. gibi 
teknolojiler, hastaların fazlalık yağ dokularını daha düzenli şekilde 
alabildiğimiz, aynı zamanda da cilt sıkılaşmasını sağladığımız 
uygulamalardır. Bu uygulamalar sırasında elde ettiğimiz yağları da 
işlemlerden geçirip yüzde ihtiyacı olan bölgelere destek için veya 
popo büyütmek için de kullanabilmekteyiz. 


Biz de Arte Cerrahi Hastanesi'nde bu bölgede sadece bizim 
kullandığımız Vaser ve Laser teknolojilerini kullanarak liposuction 
işlemini yapmaktayız. 


Vücut estetiği ile ilgili yaptığınız diğer işlemler 
nelerdir? 

Vücut estetiği için en sık yaptığımız operasyonlar meme büyütme, 
küçültme ve karın germe ameliyatlarıdır. Son yıllarda mide 
küçültme ameliyatları sonrası çok hızlı kilo vermeye bağlı sarkan 
kol ve bacak derilerinin toparlanması da sık yaptığımız uygulamalar 
arasında yerini almaktadır. Doğum sonrası meme dikleştirme 

ve karın germe ameliyatlarının bir arada yapıldığı “annelik 

estetiği” adıyla bilinen uygulamalar hastalarımızı doğum öncesi 
görüntülerine ulaştırmak adına en sık yaptığımız ameliyatlardandır. 


Yüz estetiği ile ilgi 
operasyonlar nele 
Yüz uygulamaları m en sık botoks uygulamaları ve 
burun ameliyatlarını başvuru nedeni olarak görmekteyiz. Bunun 
yanında göz kapağı estetiği için de başvuru sayısı azınsanamayacak 
seviyededir. Artık hastalarımız daha hızlı sonuç veren ve günlük 
hayatına daha çabuk dönebileceği uygulamaları tercih etmektedir. 
Bu yüzden botoks, dolgu ve ip askı uygulamaları şu sıralar daha çok 
tercih edilmektedir. Yine hastalarımızın kendi kanlarından elde 
edilen genç kök hücreler ile yaptığımız PRP tedavileri, özellikle yüz 
bölgesindeki kaslara etki ederek kırışıklığın giderilmesini sağlayıp, 
yüzü yukarıya doğru kaldıran endopeel işlemleri de son yıllarda sık 
tercih edilmektedir. Hollywood yanağı diye ünlenen, fazla yanak 
yağ dokularının alındığı bişektomi ameliyatları da bu sıralar en çok 
merak edilen ve uygulanan işlemler arasında yer almaktadır. m 


sık başvurulan uygulama veya 


Mutlukent Mahallesi, 1920. Cadde No:61-63, Çankaya/Ankara 
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instagram 


Yepyeni Bir Yıla Merhaba 


2017 yılını uğurlayıp yepyeni bir yıla hoşgeldin derken iş ve 
cemiyet hayatının tanınan simaları 2018'i böyle karşıladı... 


Ünlü iş adamı Sinan Kosif yeni yılı Şahan-Selin Gökbakar çifti yeni 
ailesiyle birlikte karşıladı. yıla yakın arkadaşları Engin Altan, 
Neslişah Düzyatan çifti ile birikte girdi. 


uttoplusoy 
ii, 


P " 


#ozcansabanci 


Er: 


Ünlü iş kadını Özcan Sabancı yılbaşını 
ailesi ile birlikte kutlamayı tercih etti. 


Cemiyet hayatının tanınan simaları 
Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy 
yeni yıla Rio De Janeiro'da girdi. 
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an | 


(Gi) anstagram #yeniyıl o ge 


©yaseminozilhan 


AM 


Yasemin Özilhan yakın dostları 
Pınar Sabancı, Özlem Kuzgun, 
Ecem Pehlivan ile yeni yıla 
merhaba dedi. 


Melissa - Charles von Faber Castell 
çil yılbaşını yakınlarıyla evde kutladı. 


Gesraoflazguvenkaya 


Di 
r 


#begumsen 


Esra Oflaz Güvenkaya da yılbaşında Amerika'da yaşayan Acınan-Begüm 
dostları ve ailesiyle birlikte olmayı Şen çifti eski Fenerbahçe Spor Klübü 
tercih edenlerden... Başkanı Ali Şen ve eşi Benta Hanım'ın 


evlerinde yeni yıl yemeği ile ağırlandı. 


MA G3 röportaj 


PİNAR İN 


Orada Duruverseydi Zaman 


Müzikal belgesel projeleri “Orada Duruverseydi Zaman" ve 
“Orada Duruverseydi Kemal" ile tarihte yaşanan gerçeklerin öğrenilmesine 
vesile olan sanatçı Pınar Ayhan, tüm ezberleri bozuyor... 


anatın hayatınızdaki yerini bir 
cümleyle özetlemenizi istersek ne 
söylemek istersiniz? 

Sanatın; hayatın ve doğanın özündeki cevher 
olduğunu fark ettiğim zaman tamamlandım. 


Bir müzikal belgesel projesinin 
fikir sahibisiniz, bu proje nasıl 
gerçekleşti? Kendinizi bu projede 
nasıl hissediyorsunuz? 

Yola çıkarken yapacağım şeyin adını koymamıştım. Tek amacım, 

gençlik yıllarımdan bu güne kadar edindiğim bilgileri ve yeteneklerimi 
birleştirerek kendi içimde bir devrim yaratmaktı. Ezbere yaşadığımız 
hayatlarımızda idrak edemediğimiz şeyler var. Neden-sonuç ilişkisini 
kuramadığımız hayatlar yaşıyoruz. İçi boş baloncukların rastgele saçıldığı 
hissini veren cevapsız boşluklarla dolu hayatlar... Geçmişimizi bize hep 
başkalarının anlatmasına izin vermişiz. Onlar ne kadar anlatmışsa, o 
kadarını bilmişiz. Tarihçiler, köşe yazarları, edebiyatçılar, kendi dimağları 
yettiğince anlatmışlar bizlere hayatı. 


Televizyon programcılığım sona erdikten sonra, izleyiciyle göz göze 

temas kurma isteğim ve odaklı okumalarımın ardından, bambaşka 

bir ortama evrildim. Kendimi, daha önce hiç fark etmediğim detayları 
incelerken buldum. Yakın tarihimizde saklı bilincin, bugünümüzü ne 
denli şekillendirdiğini fark etmek, beni çok heyecanlandırdı. Okuduğum 
tarih kitapları, ilgimi çeken konular hakkında görüştüğüm insanlar, 
onların sakladıkları anılar, hikayeler, fotoğraflar... Hepsi de kendimi, tarihin 
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sır gibi saklanan dehlizlerinde yürürken bulmama sebep oldu. Sanki, 
bugünde aradığım kendimi dünde bulmuş kadar heyecanlandım. Rastgele 
saçılmış baloncukların içi dolmaya başladı. Taşlar yerli yerine oturmaya, 
bir puslu deniz üzerinde hayal meyal seyrettiğini gördüğüm geminin 
limanıma yaklaşması ve rengiyle, cismiyle netleşmesi gibi bir duyguyla 
tanışmaya başladım. Geçmişten öğrendiğim her bir hikaye, her bir 
karakter anlatılmayı istedi sanki benden. Silikleşmiş silüetlerinin yeniden 
belirginleşmesini, yaşadıkları dönemde sahip oldukları önemin hatırlanıp, 
hayat dediğimiz ve çekiminde hepimizin payı olan filmde aldıkları 
rollerinin bilinmesini istediler Bilindiği taktirde, adeta birer kutup yıldızı, 
birer pusula, birer deniz feneri görevi gören hayatlar var içlerinde.. 


Öyle olaylar, öyle insanlar gelmiş geçmiş ki tarihten, zamanın ruhuna 
kattıkları değere rağmen unutulup gitmelerinin öcünü, bugünümüzü 
anlaşılmaz hale getirerek, dün ve bugün arasında köprü kuramadığımız 
için kaybolup gitmemize sebep olarak almışlar. 


Tüm bu aydınlanma coşkusuyla, şarkıcılık ve sunuculuk yönlerimi de 
birleştirince, daha önce yapmadığım bir iş çıktı ortaya. Eğer yeterince 
kulak verilirse, günlük hayatın detayları arasında müzik de duyulabilir, 
şiir de... Yani, sıradanmış gibi gelen her gün, bize bir sanat eseri yaşatır 
aslında. Hayata bu bütüncül anlayışla bakabildiğiniz zaman fonda çalan 
müzik, sağdan soldan gelen sesler tam bir sahne eserine dönüşür Sanat 
dediğimiz şey, bütün bu olguları, belli bir zaman dilimine sığdırıp, kutsal 
bir ahenk içinde olduğu gibi yansıtmaktır aslında. Benim yaptığım da bu. 
Şarkısıyla, türküsüyle, şiiriyle, tiradıyla, hüznüyle, neşesiyle bir döneme ait 
yaşanmışlıkları sahneye koymak... 


Son oyunlarınız “Orada Duruverseydi Zaman” ve “Orada 
Duruverseydi Kemal”e olan ilgiden memnun musunuz? 
Nasıl yorumlar alıyorsunuz? 

Gördüğümüz ilgi, daha önce yaptığımız hiçbir işte gördüğümüz ilgiye 
benzemiyor. Sanki, herkes bu işi yapmamı bekliyormuş da, gerçekleştirince 
bana verilen görevi yerine getirmişim gibi bir huzur ve keyif var içimde. 10 
yaşından 90 yaşına kadar, izleyen ve heyecanlanan öyle çok izleyicimiz oldu 
ki... Bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişiyle göz göze geldik, ağladık, güldük. 


Gösterimizi izleyen, 17 yaşında bir delikanlının sözleri, pek çoy şey anlatıyor: 


“Cuma akşamı ODTÜ Foleji'ndeki müzikli anlalınızı, bu okulun bir öğrencisi 
olarak izleme firsalını yakaladım. Bu eşsiz gösleri için size teşekkürlerimi 
sunmak isledim. Gösleri boyunca benim için zamanın durduğunu söylemeliyim. 
Hikayeleriniz sayesinde, nasıl bir milletin evladı olduğumu tekrar kavramanı 
sağladınız. Günümüzde git gide yok sayılmaya çalışılsa da, bu ülkenin, 
aunhuriyelin ne denli anlamlı ve önemli değerler üzerine kurulu olduğunu 
göslerdiniz. Eminim ki, salonda bulunan benim gibi birçok genç için hikayeleriniz 
birer ilham kaynağı ve yol göslerici olmuştur. İçinde bulunduğumuz şu zor 
günlerde, sanal, bilim, demokrasi, insanlık ve Alalürk ilkeleri yolunda emin 
adımlarla yürüyüşümüzü anlamlandırdınız. Duygu ve anlam yüklü bu gösteri için 
size çok teşekkür ederim, emeğinize ve yüreğinize sağlık. 

En içlen dileklerimle, 

Kıvanç Sezer...” 


Bu oyunlarla birlikte izleyicilere aktarmak istediğiniz mesaj 
ve hissettirmek istediğiniz duygu neydi? 

Mesajım gayet açık ve net; gerçeklerin tarihte birer anı olarak kalmış 
olmaları bir yanılsamadır. “Gerçek” her dönem varlığını korur. Onu eğip 
bükmek, varlığından ve anlamından kaybettirmez. Onu inkar etmek 
gerçeklerin sorumluluğunu taşıdığımız gerçeğini de değiştirmez. Ya tarihte 
yaşanan gerçekleri öğrenip, anlayıp kabul edeceğiz ya da yaşananlardan 
ders alma fırsatını kaçırarak sonsuza dek kısır döngü içinde acılar çekmeye 
devam edeceğiz. 


Peki gerçekten geçmişimize bir dönüp bakarsak modern 
Türkiye'nin yani, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki 
modern a A e im hayatını kendi bakış açınızla nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Cumhuriyet en çok kadın içindir,en çok kadını temsil eder. 1926 yılında 
kabul edilen Medeni Kanun ile öz güvene kavuşan kadın, Osmanlı 
döneminde nüfus sayımında, sayıma dahil edilen hayvanların yanında 
hiçbir değer ifade etmiyordu. Kadın, dünyaya kafesli pencereler ardından 


bakmaya mahkum edilmişken, Cumhuriyet bize insan topluluğu kadın ve 
erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki; bu kütlenin 
bir kısmını ilerletelim, öteki kısmını ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü 
ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki; bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı 
kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin?” diyen bir büyük devlet adamı 
tarafından armağan ediliyor. Genel olarak eğitimi son derece önemseyen 
bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk, kız çocuklarının eğitilmesine özel bir 
önem veriyor. 


Eğitim hayatları nasıldı, bugünkü eğitim sistemine ne gibi 
katkıları oldu? 

Mesela, manevi evladı Afet İnan, Atatürk'ün üzerinde eğitim konusunda 
adeta bir çalışma yaptığı “eğitilen kız çocuğu” modeli olmuş bir tarihi 
karakterdir. Tarihte yerinde olmaya en çok özendiğim karakterlerden de 
biridir üstelik... Hem ülkenin kalkınma deviniminin en şiddetli etkisiyle 
yaşandığı dönemi hissedebilmiş hem de dünya çapında bir liderin 
himayesinde büyümüştür Türk kadınına bir rol model olma görevi de 
üstlenmiştir bu sayede. Yurt dışında eğitim görerek, tarih ve sosyoloji 
profesörü olmuş, Türkiye'de Türk Devrim Tarihi Kürsüsü'nü kurmuştur. 
Modern Türk kadını kimliğini, kadın haklarını, evrensel bilgilere 
dayandırarak inşa etmiştir. 


Şık, temiz, asil ve güçlü duruşu olan Cumhuriyet 
kadınlarımızın moda anlayışları nasıldı sizce? 

Oyılların şıklığı, modern dünya stiline uyumun hızla gerçekleşmesine 
dayanıyor. Çarşaftan yenice çıkan Türk kadını, vücut hatlarını ortaya 
koyan kıyafetler giymeye, Çarliston (Charleston) stili ile başlıyor. İstanbul'da 
saçlarını feracelerin hapsinden kurtaran kadınlar, bir model saç kesen (Bob 
stil) Fransız kuaförlerinde alıyorlar soluğu. Evden çıkmayan, dolayısıyla 
güne, spora gitmeyen; kongrelere katılmayan; balolara, çaylara davet 
edilmeyen Türk kadını, yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlıyor. Giyimine 
kuşamına, öz bakımına özenmeye başlıyor. Görünür hale gelmek adına para 
harcıyor ve sosyal yaşamda yerini alıyor. 

Çok uzun ve zorlu mücadelelerin eseri bir Cumhuriyet'e sahibiz. Şık, temiz, 
asil ve güçlü duruşu olan kadınlar olmak için büyük çabalar sarf edildi. 

Bu güçlü duruşun mimarı kadınların önünü açan Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk'e, O'nun hayalini kurduğu gibi sapasağlam, çağdaş, uygar, 
bir Türkiye borçluyuz. Sürdüğümüz her parfümün, her farın, rujun, 
giydiğimiz her şık kıyafetin, kullandığımız her saç boyasının, çantanın, 
aksesuarın bizim yerimize ödenmiş bir bedeli var. Bugün için sıradanmış 
gibi görünen bu detayları bizim için kullanabilir hale getiren kadınlara da, 
Ata'mıza da ödeyecek bir borcumuz var. Bu borcu ödemenin en iyi yolu, çok 
okumak, çalışmak, üretmek ve modern dünya ölçülerinde hayat yaşamak 
için kendimizi ve ülkemizi hiç durmadan geliştirmektir. m 
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» TED SOSYAL HİZMET KOMİEsİ 


TED'den 
Şenlikli Destek 


Türk Eğitim Derneği'nin gelirini 

tam burslu öğrencilerin eğitiminde 
kullanacağı 2. Geleneksel Meşale 
Çarşısı Yılbaşı Alışveriş Şenliği 
Swissotel Ankara'da yoğun bir katılım 
ile gerçekleşti. 


Bu yıl 2.si Swissotel'de gerçekleştirilen etkinliğe, Ankara ve 
İstanbul'dan çok sayıda marka katıldı. Giyimden kozmetiğe, 
parfümeriden ev dekorasyonuna kadar ünlü markalar etkinlikte 
stant açtı. TED Sosyal Hizmet Komitesi tarafından organize edilen 
alışveriş şenliği gün boyu devam etti. Etkinlikte tango ve salsa 
gösterilerinin yanı sıra canlı müzik performansları da sergilendi. 
Etkinlikten elde edilen gelir, TED'in “10.000 Genç Meşale Daha 
Aydınlık Türkiye” kampanyasına aktarıldı. Kampanya kapsamında 
tam eğitim bursu verilirken, burslu öğrencilerin üniversiteden 
mezun olana dek tüm eğitim masrafları da karşılanıyor. 
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ATEŞ USTASI BY BUTCHA e BIG CHEFS STUDIO e BIS BY NEWCASTLE 
COZINHA KAFES FIRIN e DELİ YENGEÇ e DUBLE DÖNER e EGE GÜNLÜĞÜ 
FAMEO e KEFFÇE e MICKEYS e MIDPOINT e NIYOKKİ e PIZZA IL FORNO 
OUICK CHINA e ŞENÇAM KÖFTECİSİ e TAVUK DÜNYASI 
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EZGİ UZUNÖZ 


GÜLNUR CEYHAN 


Ünlü Modacı 
Ezgi Uzunöz'ün 
ipek ve kadife 
kumaşlardan 
tasarladığı 
gecelik ve 
sabahlıklar 
büyük ilgi gördü. 
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E6U - HALU 


MÜVER YAYUZ 


NERMİNİK 
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Pimeks Grup 
Yılbaşı Partisi 


Alüminyum, çelik cephe ve 
doğrama sistemlerinde Türkiye'nin 
lider firması Pimeks Grup, yeni yil 
coşkusunu dostları ile kutladı. 


Pimeks'in kuruluşunun 25. yılını kutladığı 2017'nin son 
günlerinde düzenlenen parti, Ankara'nın tanınmış simalarını 
bir araya getirdi. Aysu - Haluk Yavuz'un ev sahipliğinde 
düzenlenen parti “dostlarla” sloganı ile başladı ve muhteşem 
bir rock şöleni ile devam etti. Anti-Pass Grubu'nun sahne aldığı 
gecede eğlence kar yağışına rağmen yoğun bir katılımla geç 
saatlere kadar devam etti. m 
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davet 


Eskihisar 
Vitrmada 


Mimarlar 
Workshop 


Seher Nigiz, Koç Ruleleri'nde 
yer alan Eskihisar Vitra'da 
mimarlar ile birlikte bir çini 
workshop'u düzenledi. 


Davete çok sayıda mimar katılım gösterirken Eskihisar 
Vitra ekibi gelen konuklar ile yakından ilgilendi. 
Workshopa katılım gösteren mimarlar çeşitli etkinliklerle 
kendi ürünlerini tasarladılar. Kokteyl ile başlayan davette 
konuklar el yapımı tasarımlar yaparken çok eğlendiler. 
Davette mağazadaki ürünleri de incelemeyi ihmal 
etmeyen davetliler keyifli bir gün geçirdiklerini dile 
getirdi. m 


SEHER NİGİZ 
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davetliler keyifli bir gün 
ASLI DENİZ KALAFAT EKİNSU ÇİFTCİ İl AYŞEGÜL AYGÜN geçirdiklerini dile getirdi. 


MAĞ karma 


Özgür Aksuna 
ozgur, aksuna©magdergi.com.ir 
VAM ksuna.com 


3865 Yeni Gün 
365 Yeni Şans 


Yeni bir yıl ve hepimiz her şeye yeniden başlamayı istiyoruz, 
hep daha iyi yeni bir yıla başlayalım istiyoruz. Eski yılla 
vedalaşıp tamamen unutmak istiyoruz olumsuz her şeyi... 
Ancak işin özü değişmesi gereken yıllar değil, biziz ve 
alışkanlıklarımız aslında... 
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eni gözlere ve yeni bakışlara 
ihtiyacımız var öncelikle... 
“Kendini gerçekleştiren kehanet” 
kavramını artık duymayan kalmadı. 
Sosyal psikolojide “Pygmalion Etkisi” 
olarak da incelenen bu olgu, “kişinin 
olumlu veya olumsuz beklentilerinin bir 
süre sonra gerçekleşeceği ve hayatına 
yansıyacağını öne sürer. Beklentiler ve 
düşünce sistemi kişinin davranışlarını 
ve tutumunu etkileyeceğinden, bu davranışlar zamanla 
etrafındaki kişilere, olaylara ya da durumlara yansır ve 
gerçekleşecek olan düşünülen veya beklenen ile paralel olur” 
der bilim insanları. 
Günlük yaşamda çok duyduğumuz “aklıma gelen başıma 
geldi”, “sakınan göze çöp batar” gibi deyim ve atasözleri aslında 
“kendini gerçekleştiren kehanet” kavramının vücut bulmuş 
halidir. 


“Sürekli negatif olaylara ve insanlara maruz kalmak 
radyasyona maruz kalmak gibidir; azı bir şey yapmaz ama 
çoğu size büyük zarar verir.” 


Hayallerimizin yolunda ilerlerken potansiyelimiz üzerindeki 
limitleri nasıl kaldırmamız gerektiğine gelin birlikte göz 
atalım... 


1. Karamsarlıktan artık kurtulun gitsin. 
Karamsarsan karamsar olaylar, kişiler, peşinden gelecek ya 
da siz öyle olduğunu sanacaksınız. “Her kötülük beni bulur” 
dedikçe çağırmayı sürdürdüğünüz için muhtemelen bulmaya 
devam edecektir. Hemen olumluya odaklanmaya gayret edin, 
potansiyelinizi küçümsemeyin ve yapabileceğinize inanın. 
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2. Aldığınız risk kadarsınız. 

Alacağınız riskin ne olduğu ya da büyüklüğü önemli değil. 
Tüm çabanızı ortaya koyarken önünüze çıkan engellerin 
gözünü korkutmasına izin vermeyin. Cesur davranın ve 
hayallerinize giden yolda sakın tereddüt etmeyin. Risk almak, 
bazen söylemeyi beceremediğiniz kişilere “hayır” demek bile 
olabilir. 


8. İç sesinizi dinleyin: “Yapabilirim!” 
Beyin kodlama ile çalışır ve sen iç telkinle “yapabilirim” 
dedikçe buna inanıp harekete geçer. 


Çoğunlukla bu konuda en büyük engel, kendimiz ve 
davranışlarımız olabiliyor. Kendinize karşı acımasız olmayı 


bırakın. Siz kendinize inanmadan başkalarının size inanması 
mümkün olmayacaktır. 


4. Klişelerden kurtulun. 

Klişeler hayatımızı ve çoğu zaman da davranışlarımızı 

ele geçiriyor. Düşünce sistemimizden, duygularımıza ve 
sonrasında da davranışlarımıza yansır. Klişeler bizi ele geçirir, 
klişelerimizi değiştirirsek hayatımız değişmeye ilk adımı 
atacaktır. 


5. Övgüleri kabul edin. 

Başkalarını övmek konusunda cömert olun ve sizi 
övdüklerinde bunu tevazu göstererek nazikçe kabul edin. 
Sadece başkalarından beklemeyin, kendinize karşı da cömert 
ve destekleyici olun. İç sesinize inanın ve onu takip edin. 
Unutmayın, bir şeyi kırk kere söylersek olurmuş! 


Büyük hedefleri başarabilnek iin 
onküzük adımlar bi gani 
dotnyl bir perogratma Sakip ol MANZ tAazım. 


“20 dakika kuralı” Değişim için 20 dakika ayırın 
Eğer her gün 20 dakika spor yaparsanız sağlığınızla 

ilgili endişelenmenize gerek kalmaz, eğer günün 

20 dakikasını temizlik ve düzen için harcarsanız 
karışıklıkta kaybolmazsınız, gününüzün 20 dakikasını 
konsantrasyonunuzu artırmaya ayırırsanız yaratıcılık 
konusunda endişelenmenize gerek kalmaz, günün 20 
dakikasını size yakın olan birini dinlemeye ayırsanız 
ilişkilerinizle ilgili hiçbir endişeniz kalmaz, günün 20 
dakikasını kendinizi dinleyip not almaya ayırsanız fikir 
bulamayacağınız düşüncelerinden uzaklaşırsınız, gününüzün 
20 dakikasını yeni gelir kaynakları aramak için kullansanız 
finansal problemleri daha kolay aşabilir hale gelirsiniz, 
kendinize 20 dakika rahatlama ve dinlenme süresi verin. Bu 
şekilde yorgunluk şikayetleriniz büyük oranda azalacak. 


Ve unutmayın; günün 20 dakikasını kitap okumaya ayıran 
birinin, nasıl başarılı olduğuna dair sorulara verecek net bir 
cevabı vardır. Büyük hedefleri başarabilmek için, en küçük 
adımların bile hesaplandığı, detaylı bir programa sahip 
olmanız lazım. 


S — Specific (Özel): Gelişim için özel bir hedef belirleyin. 

M - Measurable (Ölçümlenebilir): Gelişimi ölçümleyin. 

A — Assignable (Görevlendirilebilir): Görevleri kimin yerine 
getireceğini belirleyin. 

R — Realistic (Gerçekçi): Mevcut kaynaklarla hangi sonuçların 
elde edilebileceğini gerçekçi bir şekilde ortaya koyun. 

T — Timeline (Zamanlama): Sonuçların ne zaman elde 
edilebileceğini hesaplayın. 


Büyük hedefleri başarabilmek için, en küçük adımların bile 
hemen atılmaya başlanması lazım. Daha ne bekliyorsunuz, 
2018 tüm nimetleriyle sizi bekliyor, hadi gidin ve alın 
istediğinizi! Bana ulaşmak için ozgurGozguraksuna.com ya da 
©ozguraksuna sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz. m 
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HAKAN EMİR ÇINAR 


Kolejli İş 


Adamları 
Buluştu 


Kolejli İş Adamları Derneği (KİD) 
tarafından düzenlenen Yılbaşı Rokteyli, 
burslu öğrencilere ışık oldu. 


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kolejli İşadamları Derneği (KİD) 
“Yılbaşı Kokteyli” bu sene de keyifli bir organizasyon ile işadamlarını 

bir araya getirdi. Kokteyl KİD üyesi olan İnan& Aras Hukuk Bürosu ev 
sahipliğinde düzenlendi. KİD Başkanı M.Hakan Çınar'ın konuşmasıyla 
başlayan etkinlikte keyifli anlara imza atıldı. İşdünyasının yanı sıra sanat 
ve spor gibi alanlarda da faaliyet göstermeye çalıştıklarının altını çizen 
Çınar “2018 yılı ülkemize huzur, başarı ve mutluluk getirsin. Kolejli İş 
adamları Derneği olarak, aramıza yeni katılan üyelerimiz ile her geçen yıl 
büyümenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu. TED'li kurumların 
yöneticilerinin de katıldığı özel davet, TED Burs Fonu yararına açılan 
resim sergisi ile devam etti. TED'li ressamlar tarafından hazırlanan sergi 
büyük beğeni toplarken, satışından elde edilen gelir ise; TED Burs Fonu'na 
aktarıldı. m 


MEHMET ERŞAHİN 


TED'li ressamlar 
tarafından 
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MURAT TANSER BAŞARAN 


Grup Merkez 
I lasara Yeni Olıs 


- Genel Merkezi Ankara'da bulunan 
| Grup Merkez Hasar - Hasar Yönetimi ve 
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. yeni olisinin 
açılışmı görkemli bir davet ile yaptı. 
: Davete acente müdürleri ve temsilcilerinin 
i yanı sıra seçkin konuklar katıldı. 
Çok uzun yıllardır Kızılay'da hizmet vermekte olan Grup Merkez Hasar; taşındığı 
yeni merkezinde hizmet vermeye başladı. Çukurambar'da yer alan BESA Kule 
'de acente müdürleri, temsilciler ve seçkin konukların katıldığı özel bir davetle 


açılışı gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Türkeş Kocabey'in ev 
sahipiğinde gerçekleşen açılışta, Kocabey tüm konuklarla yakından ilgilendi. 


v 
Grup Hasar Merkez'in ofislerini gezmelerini sağladı. Kurdele kesiminin ardından 
4 il gün boyu devam eden davette konuklar yeni merkezi çok beğendiklerini dile 
4 Ya getirdi. m 
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UMUT ÖZER KOCA 
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CANANISOYKOK 


EKİN DERİGİOĞLU KURTGMAMANIKÜRT, KORHAN DERİCİOĞLU, 
TURHAN/DERİCİOĞLU, KARNIDERİĞİOĞLU, PARİM DERİCİOĞLU KIRAÇ; 
ECREN DERİGİOĞLU, SERKANIKIRAÇ, EYLÜL KIRAÇ, KORCAN DERİCİOĞLU 


Ankara Patent 
Yeni Yılı 
Z/akkumile 
karşıladı 


Türkiye'nin köklü firmaları arasında 
yer alan Ankara Patent, yeni yıl 
öncesi çalışanlarına özel bir parti 
düzenledi. 


Zengin kokteyl ve atıştırmalıklarla başlayan gecede Türk rock 
grubu Zakkum'un sahnede yerini almasının ardından eğlence 
doruğa ulaştı. Ankara Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kaan 
Dericioğlu ve Ankara Patent üst düzey yöneticileri katılan herkes 
ile tek tek yakından ilgilenerek geceyi çalışanları ile birlikte 
eğlenerek tamamladılar. m 


w. * 


GİZEMİDİAN ÖZMEN ONCA ADALI BAŞAK, 


YE | 


» Rahatve konforlu atmosfer 


» Y24 açık büfemizde dünya lezzetleri 
. Ücretsiz wi-fi 
» Business-corner 


» Aylık ve haftalık dergiler/gazeteler ve çok daha 
fazlası “primeclass" Lounge'da sizi bekliyor. 


İSTANBUL Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge* 
ANKARA Esenboğa Havalimanı İç Hatlar “primeclass” Lounge 
İZMİR Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge 
Milas BODRUM Havalimanı İç Hatlar “primeclass” Lounge * 
İSTANBUL İDO Yenikapı TEB “primeclass” Lounge * 
Li 


* İlgili havalimanlarındaki İç Hatlar Terminallerinde ve İDO'da bulunan 1g İ İ İ İ p 8 a S S 
“primeclass” Lounge'larda açık hava terası yer almaktadır. 


www.primeclass.com.tr | fl İej 444 25 75 
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Çok Çalıştınız 
Artık Eğlenin 


Sevsel Şirketler Grubu'nun Sahibi Sinem Aydın ile gerçekleştirdiğimiz 
keyifli röportajda bizlere, marka çatısı altında bulunan firmaların başarılı 
yolculuğunu aktarıyor... 


ollhouse'da Hayat Var” diyoruz. Bu 
hayatta kimler var? 

Sloganımız “çok çalıştınız, artık eğlenin” 

ile yıllardır Başkentliler ile sayısız 
organizas—yona imza attık. İster aile, 

ister okul, isterse iş yaşamı olsun hayatın 

her evresinde mutlaka misafirlerimizin yolu Rollhouse'a çıkıyor. 
Misafirlerimize eğlence ve sporu bir arada, şehrin stresinden, hayatın 
koşuşturmacasından uzakta sunuyoruz. 


Hangi sektör için olursa olsun, bir ekip içerisinde takım 

ruhuna sahip olmak her zaman iyiye ulaşmakta vazgeçilmez 
yoldur. Rollhouse için en büyük başarı ekibidir. Sadece çalışma 
arkadaşlarımız da değil, misafirlerimizle de birlikte kocaman bir 
aile,ekip olabildik. 


Marka bilinirliğini ve müşteri sadakatini nasıl 
oluşturuyorsunuz? 

Başkentliler 19 yıldır işletmelerimizde misafir ediyoruz. Sektörde 
konsept ve hacim farkıyla ilk olduğumuz için aslında kendimiz ayrı 
bir sektör yaratmış olduk. Yıllar boyu da bu sektörün dinamiklerini 
kendimiz belirledik. Bugün geldiğimiz noktada, benzer konseptlerde 
çok başarılı işletmeler Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyor. 

Fakat bizi sürdürülebilir kılanın, zorlu günlerde dahi temel 
prensiplerimizden vazgeçmeyişimiz olduğuna inanıyoruz. İnsana 
insanla hizmet veriyoruz ve verdiğimiz hizmetin karşılığı eğlence ya 
da spor demek. Bu hizmetlerin içinde de misafirlerimiz kendilerine 
ait bir şeyler buldukları zaman, istediğimiz müşteri aidiyetini 
kazanıyoruz. 
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Şöyle bir geriye baktığımızda bu 19 yılda hepimizin Rollhouse'a 
ait anıları bulunuyor. Kimimiz için çocukluğumuz, kimimiz için iş 
hayatı, kimimiz içinse aile hayatında Rollhouse var ve sonucunda 
hepimizin anıları aynı yerde kesişiyor. 


Tabii ki sadece hizmet şekliyle markalaşma süreci tamamlanmıyor. 
Arka planda uzun yıllardır bizlerle birlikte olan güçlü bir ekip var 
Markamız için gerek sosyal medyada, gerek yazılı basında her daim 
doğru konumlandırma için çalışıyorlar. 


Arka planda çalışan ekip olarak her zaman kendi aldığımız kararları 
uygulamıyoruz. Yeri geliyor misafirlerimizin önerileri doğrultusunda 
da kararlar alıyoruz. Birçok sefer misafirlerimizden gelen öneriler, 

bir adım daha öne geçmemize destek oluyor. Markalarda kişiler 
kendilerine ait bir şeyler bulmak istiyor ve biz bunu bir şehir dolusu 
misafirle oluşturuyoruz. 


Rollhouse, DownTown Food Club ve Savor Döner 
markalarınızı birkaç kelimede nasıl tanımlarsınız? 
Rollhouse; eğlenceli ve dinamik, DownTown Food Club; konforlu, 
spor ve şık, Savor Döner ise; geleneksel lezzetin modern mimaride 
sunumu. 


Sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyorsunuz... Bize 
sosyal medya yaklaşımınızı anlatır mısınız? 

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri hemen herkesi bir 
kenarından yakaladı, yarattığı düşünülen bağımlılığın yanında 
doğru kullanımı sayesinde birçok faydayı da beraberinde getirdi. 
Bu siteleri, artık yalnızca bir eğlence aracı olan olarak görmüyoruz. 
7'den 77'ye bir müşteri kitlemiz var ve hepsi aktif şekilde sosyal 
medyayı kullanıyor. Bizlere bu araçlar üzerinden hızlı bir şekilde 
ulaşmak onlar için daha kolay oluyor. Sosyal medya hesaplarımızı 
yöneten bir ekibimiz var ve her zaman hazırda bekliyorlar. 
Müşterilere en hızlı dönüşü sağlamaya çalışıyoruz. 


Sosyal medya sayesinde son yıllarda çok güzel dostlar edindik. 
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Bunun ciddi bir iletişim aracı olduğunu görüyor ve her iletişimi 
dikkate alıyoruz. Ayrıca Ankaralı birçok blogger markamızı 
destekliyor ve seviyor, onların da gönderilerinin gerek sosyal 
medyamıza, gerekse markamıza kattıkları yadsınamaz. Buradan 
sizin aracılığınızla ayrıca hepsine çok teşekkür ediyoruz. 


2018'de Rollhouse ile ilgili bizleri neler bekliyor? 
Öncelikle iki defa uluslararası bowling şampiyonasına ev sahipliği 
yapacağız. Nisan ayında 2. kez Akdeniz Kupası'nı ağırlayacağız, 
Ekim ayında ise 3. kez Avrupa Tekler Bowling Şampiyonası'na 

ev sahipliği yapacağız. Bunun dışında ulusal turnuvalarımıza ev 
sahipliğinin yanı sıra, kurum turnuvalarımıza da son hızla devam 
edeceğiz. Bowlingin yanı sıra 2018'de bilardo branşını da ön plana 
çıkartacağız. Yenilenen tesislerimizde, önemli hocalarımızla, temel 
düzey ve ileri düzey eğitimlerle sporcular yetiştireceğiz. m 
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“GELİNCİKLER” 


| 27 ARALIK 2017 - 15 OCAK 2018 “ 


HİKMET ÇETİNKAYA 
mi 3 Adres: Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi 
gi“ Kültür Apt. No:30 D:8 
Alsancak / IZMIR 
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İl “Yedi Yıllık 

“dil Birliktelikte 
Mutlu Son 


a Sak Organizasyon'un Sahibi 
| Alper Rendirli'nin Asistanı Bilkent 
5 Üniversitesi İşletme mezunu 
Ceren Yetener ile soy Hukuk 


Bürosu'nun kurucu ortağı 
Doruk Önsoy Bilkent Otel'de 
gerçekleşen düğün ile evlendi. 


Yedi yıl önce tatil beldesinde tanışan ikili Nisan ayında aile arasında 
gerçekleşen nişan töreni ile ilişkilerini resmiyete döktüler Sak 
” Organizasyon tarafından tüm detayların incelikle tasarlandığı gece 
konuklardan tam not aldı. Gelin ve damadın ailesi gelen konukları 
Pa PLA kapıda karşılayarak örnek bir misafirperverlik gösterdi. Yeni evli çift 
İk gece boyunca sevdikleriyle eğlenirken düğünün ardından balayı 
; adresi olarak Uzak Doğu'yu belirlediklerini dile getirdiler. m 


Genç çift 
gecenin ilerleyen 
Saatlerine kadar 
eğlenirken balayı 
adresi olarak 
Uzak Doğu'yu 
tercih etti, 


SEREN ERDOĞAN 


Seren Erdoğan Couture 
“Magical” Dokunuşlar 


Genç moda tasarımcısı Seren Erdoğan, Ankara 
cemiyet hayatının bir araya geldiği Magical Night'ta 
cemiyetin sevilen isimlerinin kıyafetlerini tasarladı. 


Bilkent Otel'de gerçekleşen Magical Night, cemiyetin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. 
Yaklaşık bin beşyüz kişilik bir katılımın olduğu gecede, genç moda tasarımcısı Seren Erdoğan; 
blogger Ayşegül Aygün Coşkun, İlknur Demir ve Nesrin Kılavuz gibi önemli isimlerin kıyafetlerini 
tasarladı. Magical Night gecesi için kıyafetlerini tasarladığı müşterilerini en güzel ve zarif 
halleri ile göstermeyi hedeflediğini söyleyen Seren Erdoğan, “Kıyafet tasarımını yaptığım kişiler 
kendilerini kıyafetlerin içinde çok mutlu hissettiklerini söylediler, benim için önemli olan buydu. 
Tasarımlarımda olabildiğince kişilerin karakterine uygun modeller ortaya koydum. Bu noktalara 
dikkat ederken 2018'in trendlerinden de uzaklaşmadım” ifadelerini kullandı. Yeni yılın şarap 
kırmızısı kadife kumaş ile buluştu. Başkent'in tanınmış simalarını giydirmekten mutluluk 
duyduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Püsküllü ve saçaklı aksesuarlarla 
Ankara Etkinlik'in neşeli kadını Ayşegül Aygün Coşkun'un renkli kişiliğini tasarıma yansıtmaya 
çalıştım. Maskülen bir tarza sahip olan Nesrin Kılavuz'un tasarım modeli ve kumaş seçimi 
de yine bu yönde oldu. Gallery Chrystal sahibi İlknur Demir'in kıyafet tasarımı 
için ise kadifeden vazgeçemedik. Önümüzde yeni yıl olduğu için şarap kırmızısı 
kadife kumaşı drapelerle tasarladık” dedi. Aksesuar ve ayakkabı seçimlerinde de 
müşterisinin kombinine yardım eden genç modacı, “Özel gecelerde olduğu gibi, ben 
de Magial Night'ta da kendi markamı tercih ettim” dedi. 
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Pınar Köksal 
Besteleri 
Hacettepe'de 


Ankaralı İş Kadını ve Bestekar Pınar Köksal'ın 
besteleri, Hacettepe Universitesi'nde 
seslendirildi. 


Hacettepe Üniversitesi (H.Ü) M Salonu'nda gerçekleşen konserin 
ilk bölümünde Köksal'ın besteleri, H.Ü. Türk Sanat Müziği 
Korosu ve solistleri tarafından Şef Özgen Gürbüz yönetiminde 
seslendirdi. İkinci bölümde ise soprano Feryal Türkoğlu sahne 
aldı. Köksal'ın bestelerini daha önce senfoni orkestralar ile birçok 
kez seslendiren Türkoğlu, bu besteleri ilk kez Türk Sanat Müziği 
çalgıları ile icra etti. Türkoğlu'na usta kanun sanatçısı Halil 
Altınköprü ile TRT, Kültür Bakanlığı ve HÜ. koro sazları eşlik etti. 
Konserin sunucusu ise Dr. Nazım Şuvağ oldu. Konser finali Pınar 
Köksal'ın “Atatürk Marşı” bestesi ile yapıldı. Alkışlar ile sahneye 
çıkan Köksal, marşı sanatçılar ve izleyicilerle birlikte söyledi. 
Köksal, konser sonunda Hacettepe Üniversitesi'ne ve sanatçılara 
bu duygu dolu gece için teşekkür etti. 
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Bakımla Gelen Güzellik 


HLC Tip Merkezi'nin düzenlediği tanıtım 
gününde davetlilere birçok armağan sunuldu. 
Panora ve Arcadium Alışveriş Merkezlerindeki 
HLC Tip Merkezi standına, kadınlar büyük ilgi 
gösterdi. 


Özel Ankara HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi'nin 
Panora ve Arcadium Merkezlerinde açtığı tanıtım stantları büyük ilgi 
gördü. HLC Tıp Merkezi'nin düzenlediği tanıtım, katılımcılardan tam 
not aldı. Ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle gerçekleşen çekiliş sonrası, 
“Agua Peeling” “Kol Altı Lazer” “Mini Cilt Bakımı” ve “Göz Çevresi 
Bakımı” hediyeleri yapılan çekilişle sahiplerini buldu. 


GÜRSEL - YEŞİM DELİKTAŞ 
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yi 
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Park Oran 
Paris Kuaför 
Yeni Yılı Kutladı 


Paris Kuaför Park Oran Şubesi 1912 
Karlık Mekanında gerçekleşen şık bir 
yemek ile yeni elişini kutladılar. 
Kutlamaya şube sahibi Gürsel Deliktaş 
eV sahipliği yaparken tüm çalışanlar 
geceye katılım gösterdi. 


Park Oran Paris Kuaför yeni yılı kutladı. Yoğun bir katılımın 
olduğu yılbaşı yemeğinde konuklar gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar eğlendiler. Gürsel Deliktaş tüm çalışanları ve konukları ile 
ilgilenerek katılan herkese teşekkür etti ve yeni yılın herkese iyilik, 
sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. 


4018e AŞKile 
Başladılar 


Ankara Şehir Kulübü (AŞK), 
üyeleri ve çalışanları için yeni yıla 
özel bir davet verdi. Konuklar 
Komşu Restaurant'ta canlı müzik 
eşliğinde keyifli bir gece yaşadılar. 


Sporun yalnızca fiziksel değil sosyal bir paylaşım platformu 
olduğu görüşüne sahip olan kulüp yönetiminin verdiği parti, 
üyelere unutulmaz bir gece yaşattı. Spor salonu ile kulüp olmanın 
çok farklı olgular olduğunu, üyelerinin her platformda bunu 
hissetmeleri için çeşitli aktiviteler yaptıklarını vurgulayan 
Ankara Şehir Kulübü Genel Müdürü Gamze Uz, katılım gösteren 
herkese teşekkür etti. 
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BERİL ÇAVUŞOĞLU, BEGÜM AKIŞ, AFİTAP AKINCI, MELİKE GÖKÇE, ENDERİGüLTEKİNARINAR CANALP, 
FİLİZ YILMAZ, BANU AKİŞ; SEVİLAY HELVACIOĞLU, FUNDA BEKİŞOĞLU, GÜLENNUR AYDIN; 
NERMİN KILINÇARSLAN 


Pınar Canalp 
m bocüm 
Gununu 
Md hut 


Sosyal yaşamın tanınan simalarından 


Pınar Canalp, doğum günü için Villa 
Restaurantta bir parti düzenledi. 
Doğum gününe iş ve cemiyet 
hayatından çok sayıda isim katılım 
gösterdi. 


Villa Restaurant'ta gerçekleşen doğum gününde davetliler Canalp'i 
yalnız bırakmadı. Kokteyl ve atıştırmalıklarla başlayan partide 
konuklar sohbet ederek gönüllerince eğlendi. Pınar Canalp ve 
arkadaşları bu güzel günü ölümsüz kılmak için parti boyunca 
fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. m 


PINAR CANALP 
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e EK 


EN YAKIN 
SEHİR KAÇAMAĞINIZ 


Şehirde güzel bir gün geçirmeye ne dersiniz? 

O gün yapmanız gereken en zor seçim masajınızı 60 dakika mı yoksa 90 dakika mı alacağınız 
olabilir. Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center 85'i süit 829 odası, Hilton Worldwide 
tarafından verilen 2014 EMEA Yılın Şefi Ödülünün sahibi şefimizin lezzetleriyle The Globe 
restoranı, 34. katında eşsiz şehir manzarasına hakim, yaratıcı kokteylleriyle sizi şaşırtacak ve 
Sushi Lounge'unda gece boyunca enfes suşiler tadabileceğiniz Cloud 34 barı, açık ve kapalı 
yüzme havuzları ve 3.300 m'lik Avrupa'nın en büyük eforea'" Spa'sı ile sizi bekliyor. 


Daha fazla bilgi ve rezervasyon için istanbulbomonti.hilton.com 


Hilt 
ISTANBUL BOMONTI 
HOTEL & CONFERENCE CENTER 


Silahşör Caddesi No:42 Bomonti 34381 | Şişli İstanbul | T: 4(90) 212 375 3000 
hilton.com | istanbulbomonti.hilton.com | facebook.com/hiltonistanbulbomonti | twitter.com/hiltonbomonti 


©2015 Hilton Worldwide 
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KUTA HOME 


Simi Kaşe 


KUTA HOME 


H. aya / G G N Ç — ğ o — Safari Chester Kanepe 
Dönüştüren N 
Mobilyalar 


KUTA HOME yeniyi, farklıyı ve 
bizden olanı aramaya, hayal edileni 
gerçekleştirmeye ve mekanlarla 
iletişim kurmaya devam ediyor... 
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Koleksiyonu, a in “ağ 
çağdaş hayatın ş, 1197 
hızını yansıtan 

modern 
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KUTA HOME 
Çınar Berjer 


KUTA HOME 
Java 1,5'luk Berjer 


KUTA HOME 


Ingiliz Konsol 


KUTA HOME 
Deep 1,5'luk Berjer 


MA O kısa kısa 


Saçlarınız Kişiliğinizin Aynasıdır 


Yumuşacık, pürüzsüz, ışıldayan saçlar, size girdiğiniz her ortamda ilgi odağı haline getirir; size 

güven ve mutluluk verir Ancak kimi zaman sağlıkla parlayan saçlara sahip olmak için güzelliğinizi 
tamamlayacak işlemlerden kaçınmanız ya da uçlarından aldırmanız gerekebilirdi. Artık saç renginiz 
ve modeliniz konusunda özgürlüğe kavuşturacak çözüm önerimiz var: Milbon Beyaz Seri ürünleri 
Inphenom Şampuan, Saç Bakım Maskesi ve Durulanmayan Bulut ile çok işlem görerek yıpranan 
saçları yeniden yapılandırarak sağlıklı bir parlaklığa kavuşturuyor. Milbon ürünlerini Ankara 
Çankaya'da Lacivert Güzellik Salonu'nda bulabilirsiniz. Ayrıca size en yakın Milbon Salonu için www. 
milbonturkiye adresini ziyaret edebilir, facebook veya instagramdan takip edebilirsiniz. 


Başkent'in ROLLHOUSE 
Eğlence Merkezi imanla yes 


V ” 
Rollhouse yeni şubeleriyle artık Türkiye'nin her yerinde olacak.1998 yılından beri, Pe 


spor ve eğlence alanlarında Ankara'nın en büyük markası olan Rollhouse, 2018 > & 
itibariyle Türkiye markası olma yolunda ilerliyor. Duyar İğ va Sin a 
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Şıklık ve Kalite Bir Arada 


Ayakkabı sektörüne iddialı bir giriş yapan bySedaUren kış koleksiyonundaki el yapımı özel 
modelleriyle şıklık ve konforu bir arada sunuyor. bySedaren, kış koleksiyonunda sunduğu 
deri, rugan, süet ve parıltılı ayakkabı modelleriyle gündüz ve gece stilinize şıklık katıyor. 
Üretimi Yunanistan'da gerçekleşen ve özel tasarım ayakkabılardan oluşan bySedaUren, kaliteli 
ve rahat ayakkabı modelleriyle stil sahibi kadınların vazgeçilmezi olmaya aday. Ünlü İtalyan 
ayakkabı markası Osvaldo Rossi Calzature'yi de Türkiye pazarı ile tanıştıran bySedaÜren, 
ürün gamını sürekli genişleterek trendlere uygun ve konforlu ayakkabıları tüketicisiyle 
buluşturuyor. bySedaUren modellerine Nişantaşı mağazasından ve wwwinstagram.com / 
bysedauren / adresinden ulaşabilirsiniz. 


Ankara'ya Yeni 
Sanat Galerisi 


Ankara Sanat Galerisi ve Müzayede Evi, Başkentte bir ilki gerçekleştirerek “İslam Sanatı 
eserlerinin yer aldığı “Medeniyetimizin İzinde” isimli ilk sergisiyle sanatseverlere “merhaba” 
diyecek. Genç işadamlarından Eyüp Gökhan Özekin ve Avukat Mehmet Emin Ekmen 
tarafından Ankara'ya kazandırılan İslam Sanatları eserlerinin sergileneceği galeri, Başkent'in 
en seçkin semtlerinden Çayyolu Ümitköy'de açılıyor. 1 Ocak - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında 
“Medeniyetimizin İzinde” projesi ile ilk sergisini sanatseverlerle buluşturacak olan galeri ve 
müzayede evi, Başbakanlık Tanıtım Fonu tarafından desteklenirken Vakıfbank, Ziraat Bankası 
ile Türk Telekom gibi seçkin kuruluşlar da sağladıkları katkılarla bu eşsiz sergiyi, bir katalogla 
taçlandırıyor. 


EMRE YASAK 


Ankara'da Balık 
Agapi'de Yenir 


Yaklaşık 12 yıldır özel sektörde çeşitli işletme faaliyetlerinde 
bulunduktan sonra yaşadığı deneyimleri ve edindiği birikimleri 
Agapi Balık'ta sentezleyerek başarılı bir şekilde yol almakta olan 
Emre Yasak Agapi'nin özel lezzetlerini romantik bir atmosferde 
misafirlerine sunduklarının altını çiziyor... 


advertorial 


papi adının anlamından ve 
onseptinizden bahseder 
misiniz bize? 

Agapi, Yunanca “aşk” anlamına 
gelmektedir. İsmimiz “Agapi” 
konseptimizle özdeşleşmektedir. Alaçatı 
mimarisi ve Yunan mutfağını bir araya 
getirdiğimiz işletmemizde alışılmadık 
yeni damak tatları üretmekteyiz. 

Ayrıca romantikliğimiz konusunda oldukça iddialıyız, hatta 
Ankara'nın en romantik restoranı olduğumuzu söyleyebilirim. 


Dekorasyonumuzda kullandığımız eşsiz öğeler sizler için 
özenle seçilmiştir. Restoran boyunca uzanan havuz, zeytin ve 
limon ağaçları, özenle yerleştirdiğimiz mumlar atmosferimizi 
eşsiz yapan detaylar arasındadır. Ayrıca geniş otopark alanımız, 
çocuk oyun odamız, VIP odamız ve localı bölümlerimiz sizleri 
rahat ettirmek için tasarlanmıştır. 


Mutfağınızı biraz tanıyıp özel lezzetleriniz 
hakkında bilgi edinelim... 

Mutfağımız, mezelere, ara sıcaklara ve yeniliklere imza 
atmasıyla tanınan nam-ı değer “Ahtapot Şef” Serdar Kaleli 
tarafından yönetilmektedir. Agapi olarak amacımız, 
ürettiğimiz yeni lezzetlerle Ankaralı misafirlerimizde kendi 
damak tadımızı yaratmaktır. 


Mermerde enginarlı levrek, kalamar köfte ve balık pastırmalı 
humus gibi farklı lezzetlerle misafirlerimizi buluşturuyoruz. 


Misafirlerimiz için özenle getirttiğimiz Karadeniz levreği ile 
yapılan mermerde enginarlı levrek sizlere çok farklı bir damak 
tadı sunuyor. 200 derece sıcaklığındaki mermerde demlenerek 
pişen enfes levrek fileto, enginar ve özel sosuyla servis ediliyor. 
Sıcaklığını uzun süre kaybetmeyen mermerde enginarlı 


levrek klasik balık lezzetlerini ardında bırakıyor. Mutlaka 
denemelisiniz. Ahtapot Şef Serdar Kaleli ve ekibiyle sizleri 
Agapi'de bekliyoruz. 


Agapi'de ne gibi etkinlikler oluyor? 

Daha önce de bahsettiğim gibi Ankara'nın en romantik 
mekanlarından biri olan Agapi Balık hemen hemen her gün 
özel bir kutlamaya ev sahipliği yapıyor. Çarşamba, cuma ve 
cumartesi günleri Yunanca ve Türkçe şarkılardan oluşan canlı 
müziğimiz eşliğinde lezzetlerimizi misafirlerimize sunuyoruz. 
Ayrıca üst katımızda bulunan 40 kişilik kapalı salonumuz 

ile özel gruplara kutlama, doğum günü, bekarlığa veda gibi 
etkinlikler de düzenlemekteyiz. 
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Dostluk 
hazansın 


Geçtiğimiz günlerde Lüksemburg 
Büyükelçisi H.E. Georges Faber ve 


eşi Barbara Faber-Mohr Ankara 
diplomasi topluluğu üyelerine Atılım 
Üniversitesi'nde Tenis Dostluk 
Buluşması etkinliği düzenledi. 


Düzenlenen etkinlik, tenis severlerin birbirleriyle yarışırken bir 
yandan da dostça ve eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Spor dolu 
günün ardından katılımcılar ve eşleri Çankaya'da bulunan Spice 
Curry House Restaurant'ta keyifli bir aile yemeği yedi. Etkinlik 
fikrinin sahibi Barbara Faber-Mohr iken Atılım Üniversitesi 
Kampüsü Kortlarında gerçekleştirilen spor etkinliği Royal Tenis 
Akademisi ve Güven Hastanesi Çayyolu Kampüsü destekleriyle 
organize edildi. Renkli geçen organizasyonun bundan sonra her 
sene tatil sezonunda gerçekleştirilmesi planlandı. 


walibox 


GAYRİMENKUL 


waliboxturkiye.com 


info dwaliboxturkiye.com 
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Acı Tatlı Ekşi 
Ankara'da 
Başrollerini Buğra Gülsoy ile Öz 


e 
Özpirinçci'nin paylaştığı “Acı Tatlı Ekşi” 
filminin özel gösterimi Başkent'te yapıldı. 


Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği romantik ve drama 
türündeki filmin, Ankamall'da yer alan Cinemaximum'da yapılan 

özel gösterimine, başrol oyuncularından Buğra Gülsoy ile yönetmen 
Haznedaroğlu katıldı. Seans bitiminde seyircilerle bir araya gelen Gülsoy 

ve Haznedaroğlu filmin senaryo ve çekim süreci hakkında bilgiler verirken 
seyircilerden gelen soruları da yanıtladılar Filmin başrol oyuncusu ve 
senaristi olan Gülsoy, ünlü yönetmen Haznedaroğlu'nun da kendisi gibi 
Ankaralı olduğunu söyleyerek, “Ankara'yı çok seviyoruz. Ekibimizin büyük 
kısmı Ankaralı... Bu yüzden İstanbul'a dönmek kolay olmuyor” diye konuştu. 
Haznedaroğlu da çok sevdikleri bu şehirde seyirciyle yaptıkları söyleşide 
aldıkları yorumların çok değerli olduğunu kaydetti. 
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IONI Personal 
Training; 1 Yaşında 


TONT1 Personal Training 1. yaşını ve yeni yılı verilen 
özel bir davet ile Karaf Restaurant'ta kutladı. Davete 
İş ve sosyal yaşamdan çok sayıda davetli katılım 
gösterdi. 


1ONI Personal Training işletme sahipleri Müjdat Akay ve Mustafa Keskin 
konuklarıyla yakından ilgilenerek örnek bir misafirperverlik gösterdiler. 
Kokteyl eşliğinde başlayan gece canlı müzik ve yemek ile devam etti. Gece 
boyunca gönüllerince eğlenen konuklar bol bol fotoğraf çektirerek bu özel günü 
ölümsüzleştirdiler. 


Hobi Meraklılarının 
Yeni Adresi 


Burda Tuhafiye - Hobi Evi'nin açılışı 
Çayyolu'nda gerçekleştirildi. Burcu Oktar ve 
Seda Gürbüz tarafından açılan işletmenin 
açılışına çok sayıda davetli katıldı. 


Hobi Evi, Tasarım Merkezi ve Tuhafiye olarak hizmet verecek 
işletmede müşteriler hem kendileri için alışveriş yapabilecek hem 
de gerçekleştirilecek olan kurslarla yeni hobilere sahip olabilecek. 
Çok yönlü bir işletme özelliğine sahip olan yer için işletme 
sahipleri Oktar ve Gürbüz “insanların burada bir şeyler öğrenirken 
keyifli vakit geçirmelerini istedik” dedi. 


Dogum Gününe 
Özel Kutlama 


Baytek Zeytin ve Maybak İnşaat'ın Sahipleri Atalay 
Baytek ve Aysun Baytek kızları Nehir'in doğum 
gününü kutlamak için evlerinde bir doğum günü 
partisi organize etiler. Partiye Nehir'in yakın 
arkadaşları ve ailenin yakın dostları katıldı. 


Unicorn konseptinin uygulandığı doğum günü partisinde aileler birlikte 
uzun süre sohbet ederken Nehir yakın arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Nehir 
için hazırlanan doğum günü masası konuklar tarafından tam not alırken 
hazırlanan yiyecekler ve şekerlemeler çok beğenildi. 
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Güney Asya'nın Kalbine 
Melekler Şehrine Yolculuk 
Bangkok 


Uzak Doğu, bana her zaman, dünyanın her yerinden daha çekici ve büyülü gelmiştir. 
Globalleşme adı alında dünyadaki her şehir olabildiğince birbirine benzerken, oralar 


hep kendine özgü kalmıştır. Avrupa'da veya Amerika'da herhangi bir şehrin herhangi bir 
ülkede olduğunuzu söylemek çok zordur ama Uzak Doğu öyle değil. 


sokağına bakın. Hangi 
riyle, desenleriyle, müzikleriyle, kokusuyla hep "ben farklıyım” der. 


Sokaklarıyla, renkle 
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angkok'un Suvarnabhumi Havalimanı'na ayağınızı 
bastığınız anda, enteresan mimari detaylarıyla size bu 
farkı daha uçaktan iner inmez hissettiriyor. Pasaport 
kontrolünden geçtikten sonra, rengarenk yöresel 
kıyafetler içindeki birbirinden güzel Taylandlı kızlar, 
yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle, boynumuza 
orkidelerden oluşmuş bir kolye asıyorlar. Küçüklüğümde 
“Hayal Adası” diye bir dizi vardı. Adaya uçakla inen 
misafirler Havaiili kızlar tarafından karşılanır, 
boyunlarına çiçeklerden oluşan kocaman çelenkler takılırdı. Çocukken bu 
detay çok hoşuma gitmiş ki, Bangkok'a iner inmez böyle karşılanınca bizim 
de yüzümüzde güller açtı. 


Bangkok gezimize bu kadar güzel başladığımız için mi, yoksa bu şehrin 
enerjisi mi beni bu kadar mutlu hissettirdi bilemiyorum ama tüm gezi 
boyunca, dingin bir ruha sahip olan bu güler yüzlü Taylandlıların bunda 
büyük etkisi oldu sanırım. 


Bangkok'u anlatmaya başlamadan önce, biraz Tayland'tan bahsedelim.. 
1939 yılına kadar “Siam” adıyla anılan Tayland Krallığı, resmi olarak 14. 
yüzyılın ortalarında kurulmuş. Sınır komşuları, batı ve kuzeybatıda 
Burma(Myanmar), kuzeydoğu ve doğuda Laos, güneydoğuda Kamboçya, 
güneyde Malezya ve Tayland körfezi ile çevrelenmiştir. (Bu komşuların hepsi 
de benim henüz görmediğim ama gitmek için can attığım yerlerin başında 
geliyor) Yaklaşık 70 milyon olan nüfusun 9690'ı Budisttir, Müslümanlık 2. 
büyük dindir. 


Krallıkla yönetilen Tayland'ın bir önceki kralı Bhumibol, Ekim 2016 

yılında, 88 yaşında hayatını kaybedene kadar, 70 yıl boyunca() iktidarda 
kaldı. Benim tahminimin tersine, ordudan siyasete, Budist rahiplerinden iş 
dünyasına ve en önemlisi de halkı tarafından çok seviliyormuş. Birçok askeri 
darbeye sahne olan Tayland'ta halk, krallarını önemli bir istikrar simgesi 
olarak görüyormuş. 


Şehri dolaşırken, dev billboardlarda, büyük otellerin, tapınakların ve 
alışveriş merkezlerinin girişlerinde, altın çerçeveli 23 yaş fotoğraflarını 
bolca gördüğümüz, 83 milyon dolarlık, dünyanın en büyük kişisel servetine 
sahip bu kralla ilgili kendi aramızda uzun uzun monarşi ve diktatörlük 
konuşmaları yapmıştık. Daha sonra cenazesi için yağmur ve sıcak havaya 
rağmen, sokaklara dökülen binlerce ağlayan insanı gördüğümüzde bile 
gerçekten sevildiğine ikna olamadık. 


Gelelim havasına.. 


Tropikal iklim kuşağında olan Tayland için “sıcak-daha sıcak ve en 

sıcak” diye bir sınıflandırma duymuştum. Ocak ayında gidip, şort, 

t-shirt ve parmak arası terliklerle dolaşırken bile sıcaktan bunalınca, bu 
sınıflandırmanın şaka olmadığını anlamış oldum. Sıcaklık ortalamasının 
25-30 derece arasında değiştiği, Aralık-Ocak ayları, burayı ziyaret etmek için 
en ideal dönem. Tabii uçaktan kazak, mont, çizmelerle 27 derecelik bir şehre 


inmek, epey komik oluyor. 


Geleneksel Doğu yaşantısının, Batı modernizmi ile enteresan bir şekilde 
kaynaştığı Başkent Bangkok, Thai dilinde “Melekler Şehri” anlamına gelen 
“Krung Thep” diye söyleniyormuş. 


Son dönemde hızla yükselip şehri saran gökdelenleriyle, renkli, hareketli ve 
belli bir bölümü oldukça modern bir şehir ama merkezden uzaklaştığınızda, 
gökdelenlerin arasında sıkışıp kalmış, neredeyse her dört yol ağzında bir 
tapınak karşınıza çıkıyor. Şehir, ortasından geçen ve Tayland körfezine akan 
Chao Phraya nehri ile ikiye bölünmüş. Yalnızca coğrafi anlamda değil, sosyo- 
ekonomik yönden de Bangkok, zenginlik ve sefalet olarak ikiye bölünmüş 
durumda. Eskiden bu nehirden içeriye doğru ilerleyen pek çok kanal »» 


varmış. Hatta bu kanallardan dolayı Bangkok aynı zamanda Doğu'nun Venedik'i 
olarak da anılıyormuş ama günümüzde bu eski kanalların çoğu, artan nüfus ve 
trafiğe çözüm olması amacıyla kapatılmış. Nehrin diğer tarafında su üzerindeki 
derme çatma teneke kulübelerden oluşan çok sayıda mahalle var. Her şeyin bir 
arada ama apayrı oluşu Türkiye'yi hatırlatmıyor değil ama burada zenginlik ve 
fakirlik arasında resmen bir uçurum var. Yine de, hayat koşullarının oldukça 
ağır olmasına rağmen en fakir insanların, hatta dilencilerin bile gözlerinin içi 
parlayarak gülümsemesi bizim hiç de alışık olmadığımız bir durum. Bu kadar 
fakir insanın bile mutlu olmasının sebebi, sahip oldukları Budizm inancı. 
Çünkü bu inanca göre hayatta her şey geçici ve bağlanmaya değecek hiçbir 

şey yok... Budizm'e göre, insanların çektikleri acıların sebebi, bencil ve doymak 
bilmeyen isteklerinin olması... Bu isteklerden arınan insan da, doğru görüş, doğru 
niyet, doğru hareket, doğru geçim kaynağı, doğru çaba, doğru düşünme, doğru 
meditasyonla mutlu olur. Ayrıca da ruh ölümsüzdür, reenkarnasyonla bedenden 
bedene geçerek, her insan 9 kez dünyaya gelir. Bu gelişlerinden birinde de çok 
zengin olacağına inanır. 


Trafik neredeyse günün her saati çok yoğun ama bu probleme pek çok 
alternatif çözüm bulmuşlar. Bunlardan bize en enteresan geleni “Tuk Tuk” adı 
verilen, motosiklet ve mini araba arası cüce taksilerdi. Önde sadece sürücünün 
oturabileceği tek kişilik bir bölümü var. Arkaya iki kişi oturabiliyorsunuz. 
Daracık bir şey olduğu için, yoğun trafikte bile aralardan süzülerek gideceğiniz 
yere hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz. Fakat önceden uyarayım, oldukça gürültülü 
ve ara ara duman altı olabiliyorsunuz. Tuk tuk sürücüleri en fena İstanbullu 
taksi şoförlerini sulu götürür susuz getirir kıvamda. Ya önceden pazarlık 
yaparak binin ya da yolculuk sonrası 3-4 katı bir ücret ödemeye razı olun. Şehri 
gezmek için diğer enteresan alternatif ise BTS Sky Train. Bunu havada giden 
metro olarak düşünün. Hem Bangkok trafiğini altta bırakıp inanılmaz zaman 
kazanıyorsunuz hem de metro gibi yerin altından gitmediği için etrafınızı rahatça 
seyredebiliyorsunuz. 


Şimdi şehri turlamaya başlayalım... 


ŞAFAK TAPINAĞI (WAT ARUN) 

Bangkok'un simgesi haline gelmiş bu muhteşem tapınağa, turla gidiyorsanız, 
burayı gezdiren paket turları tercih edebilirsiniz ama bizim gibi özgürce hareket 
etmeyi sevenlerdenseniz maceraya hazır olun. Kaldığımız yerden Wat Arun'a 
gidebilmemiz için nehri geçmemiz gerekti. Bangkok'taki kazıklanma korkumuzu 
geride bırakarak her türlü hızlı ulaşım aracını denemeye karar verdik. River 

Taxi denilen deniz taksilerini nedense kimse tavsiye etmemişti. ( tabii binince 
nedenini anladık ) Pazarlık yapma işini Tuktuk'çularla geliştirdiğimiz için, deniz 
taksinin sürücüsüyle amansız bir pazarlığa girişip “Bangkoklu taksi şoförünün 
hakkından Türk müşteri gelir” misali istediğimiz fiyatta anlaşarak mutlu mesut 
taksimize atladık. Şöyle bir bilgi vereyim, nehir taksisi denilen araç, gövdesi 
incecik ahşap bir malzemeden yapılmış, oldukça uyduruk ama bir o kadar da 
hafif bir motorlu kayık aslında. Ve bizimkinde öyle güçlü bir motor vardı ki, 
sürücü gaza basınca biz ciddi ciddi uçtuk. Nehir dalgalı ve kayık çok hafif olduğu 
için, öyle bir süratle ister istemez yolun yarısını havada gittik. Düşmemek için 
sıkı sıkı tutunmamıza rağmen, ara ara biz de havalandık. Yavaş gitmesi için çığlık 
çığlığa sürücüyü uyarsak da, sanırım çetin pazarlığın acısını böyle çıkardı. 

Neyse ki Wat Arun'a vardığımızda bu James Bondvari yolculuğun tüm kötü 
anılarını siliverdik hafızamızdan.. 


Chao Phraya Nehri'nin batı yakasından yükselen bu güzellik, formu 

dolayısıyla Eyfel Kulesi'ni andırıyor. 5 adet kuleden oluşan renkli yapı, nehrin 
üzerinde yükseldiği için aslında en güzel karşı kıyıdan seyrediliyor. Wat 
Arun'un 70 metre yüksekliğindeki orta kulesi, tapınağın en çok dikkat çeken 
bölümü. Kondisyonunuza güveniyorsanız bu kuleye çok dik merdivenlerle 
tırmanabiliyorsunuz. Tepeden manzara muhteşem ama inişi, yükseklik korkusu 
olanlar için epey zorlu, önceden uyarayım. Küçük renkli cam parçaları ve Çin 
porselenleriyle bezenmiş bu ışıl ışıl tapınağı, özellikle gün batımında karşı 
kıyıdaki kafelerden izlemenizi tavsiye ediyorum. İsminin neden “Şafak Tapınağı” 
olduğunu anlayacaksınız. 


KRALİYET SARAYI (GRAND PALACE) 
100'den fazla ayrı binadan oluşan bu ihtişamlı saray kompleksi, 1782 yılında 
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inşa edilmiş. Etrafı 1900 metrelik uzun duvarlarla çevrili olan bu 
kompleks, 19. yüzyılın sonuna kadar Tayland krallarının resmi 
rezidansı olarak kullanılmış. Geleneksel Thai mimarisinin en 
güzel örneklerini görebileceğiniz bu kompleks, Tayland Krallığı'na, 
hükümetine ve kraliyet mahkemesine 150 yıl boyunca ev sahipliği 
yapmış. Günümüzde hala resmi törenlerde ve devlet yemeklerinde 
kullanılmaktadır. Olağanüstü işçilik detayları, mimari ve süsleme 
sanatındaki muazzam ustalığa hayran olmamak elde değil. 


YÜZEN PAZAR (FLOATING MARKET) 

Mutlaka yaşamanız gereken bir deneyim.. Bizim gittiğimiz 
Bangkok'a 100 km kadar uzaklıktaki Damnoen Saduak'tı. 

Yüzen market turunuzu, deniz taksilerinin daha otantik bir 
versiyonuyla yapıyorsunuz; neyse ki diğeri gibi uçurmuyor sizi. 
Gerçi gördükleriniz karşısında mutluluktan uçabilirsiniz... Dolmuş 
usulü çalışıyorlar. İsminden de anlaşılacağı üzere, bu pazarda her 
şey nehrin üzerinde yüzüyor Satıcılar uzun kanolar üzerinde, 

daha önce hiç tatmadığınız hatta hiç görmediğiniz rengarenk, taze 
meyve, sebze ve çeşitli pişirilmiş yiyecekler satıyorlar Hediyelik 
eşya satanlar da var. Burada satılan tüm meyve sebzeleri gönül 
rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Çünkü Tayland Kralı'nın emriyle tarımda 
kimyasal gübre kullanmak yasak. Dolayısıyla pek çoğu organik. 
Kanallar boyunca ilerlerken bunların sabit olanlarına yaklaşıp, 
önlerinde durup alışveriş yapma olanağınız da var. Bunun için elinizi 
kaldırıyorsunuz, satıcı sizin kayığınızı elindeki kanca ile kendisine 
doğru çekiyor ve pazarlığa başlıyorsunuz. Çok turistik bir yer 
olduğu için pazarlığa 1/3 fiyattan başlamakta fayda var, sonra arada 
bir yerlerde anlaşıyorsunuz. Çok düşük fiyat söyleyenlere kızıp, 
teknesini geriye doğru ittiriveriyorlarmış, yani pazarlık işini fazla 
abartmayın... Ara ara kanallar o kadar kalabalıklaşıyor ki, ancak 
diğer kayıklara çarparak ilerleyebiliyorsunuz. Yoğun kanallardan 
tenha olanlarına geçince seyrek de olsa nehir üzerinde yaşayan 
insanların hayatlarını gözlemleme şansınız oluyor. Evlerin nehir 
tarafına bakan yönlerinde çoğunda duvar yok. Evinde iş yapan 
kadınları, oyun oynayan çocukları biraz utanarak, biraz merak 
biraz hayret içinde dikizliyoruz. Onlara baktığımızı fark edince, bize 
kocaman bir gülümsemeyle karşılık veriyorlar. Onlara el sallayarak 
yolumuza devam ediyoruz. İndiğimiz yerde dev bir boğa yılanını 
boynuna sarmış bir adam görüyorum, hemen yılanını benim 
boynuma dolamak istiyor, arkama bakmadan oradan kaçıyorum. 
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Uzaklardan bir yerden fotoğrafını çekerken beni fark ediyor ve hepsi 
gibi gülümsüyor. 


YATAN BUDDHA TAPINAĞI (WAT PHO) 

15 metre yüksekliğinde ve 46 metre uzunluğundaki, altın kaplama 
olan, yatan Buddha heykelinin bulunduğu bu tapınak, şehrin en 
büyük ve en eski tapınak komplekslerinden biridir. 16.yy başlarında 
inşa edilen bu tapınak, şehrin en çok turist çeken yerlerinden biridir. 
Bu heykel, Buddha'nın Nirvanaya ulaşmasını betimliyormuş. 
Ayakları 3 metre yüksekliğinde ve 5 metre uzunluğunda olan dev 
heykelin ayak tabanları da ilginç. Sedef taşlarla Buddha'nın 108 
uğurlu erdemini resmeden 108 sembol işlenmiş. Buranın sadece bu 
heykelle bittiğini düşünmeyin. Asıl güzellik, masal gibi bahçeleri 
olan, çini işçiliğinin en güzel örneklerini görebileceğiniz Wat Pho 
kompleksinin bahçeleri... Buraya içerisinden daha çok zaman 
ayırmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda geleneksel masaj eğitim 
merkezi olan Wat Pho kompleksinin içinde dilerseniz masajda 
yaptırabiliyorsunuz. Bizim bahçe gezmekten masaja zamanımız 
kalmadığı için, Thai masajını farklı bir merkezde yaptırdık. Hepsi 
bu kadar acılı mı oluyor veya ben mi çok dayanıksızım bilmiyorum 
ama hayatımın en ucuz masajını burada yaptırdım. 


ALTIN BUDDHA (WAT TRAJMIT) 

700 yıldan daha eski olan, adından da anlaşılacağı üzere 55 ton 
ağırlığında som altından yapılmış 3 metre uzunluğunda Buddha 
heykelinin bulunduğu tapınak. Sukhothai stilinde yapılmış olan 
bu heykelin enteresan bir hikayesi var. Bu heykel daha önce beyaz 
bir sıva ile kaplıymış. Tapınak içinde bir yer değişikliği yapılırken, 
kazayla heykel yere düşüyor ve üzerindeki sıva kırılınca, som 

altın heykel ortaya çıkıyor. Burma saldırıları sırasında, heykelin 
yağmalanması veya çalınması endişesiyle, altını gizlemek amacıyla 
sıvayla kaplandığı düşünülüyor ama bu iş öyle bir ustalıkla yapılmış 
ki, orijinal hali bile unutulmuş. 


Bu arada tapınaklarla ilgili bir hatırlatma: genel olarak Tayland'ta 
tüm tapınakları ziyaret ederken omuzlarınızın ve dizlerinizin kapalı 
olması gerekiyor ve ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. 


PATPONG GECE PAZARI (PATPONG NIGHT 
MARKET) 

Pazar olarak hiçbir özelliği olmayan, cadde boyunca kurulmuş, 
derme çatma tezgahlarda uyduruk hediyelik eşyalar, kıyafetler 
ve sahte çanta-saatlerin satıldığı bir yer. Buranın asıl özelliği ise 
caddenin her iki yakasındaki bar ve gece kulüpleri. Bir kadın için 
enteresan hiçbir yanı olmayan, içeride çalışan iç çamaşırlı hatta 
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bazen çamaşırsız küçücük kızların, barların önünde zavallı bir 
şekilde dans ederek içeri müşteri çekmeye çalışması oldukça 
hüzünlü bir görüntü. Dahası Bangkok'a sırf bunun için gelen 
erkeklerin olması çok hüzünlü bir durum aslında... 


Bangkok alışveriş canavarları için de tam bir cennet. Modern 
Bangkok'un kalbi sayılan Siam Sguare'de çok sayıda lüks alışveriş 
merkezi var. Ben sadece Siam Paragon'u gezebildim. Üst katlardaki 
mağazaların birinde vitrinde Ferrari görüp, bakakalmıştım. 
Dünyanın en pahalı markalarının, en göz alıcı mağazalarının 
sıralandığı bu çarşıda, hiç görmediğim kadar çok, güzel kadın 
gördüm. Taylandlı kadınların bu kadar güzel, bu kadar şık ve bu 
kadar bakımlı olduğunu bilmiyordum. Siam Paragon'un yemek 
bölümü ve gurme marketi de olağanüstü. Zaten Thai mutfağına hiç 
girmiyorum, çünkü o başlı başına bir yazı olacak kadar inanılmaz... 
Siam Paragon dışında Central World ve MBK'nın çok güzel olduğunu 
duydum. Uzun kalacaklara duyurulur. 


Bangkok'ta yapılabilecek diğer aktiviteler: 
*Çin Mahallesini (China Town) gezin. Özellikle Çin yeni yılı veya 
festivaller zamanına denk getirmeye çalışın. 


“Kanal turu alın, Bangkok'un küçük ara kanallarını keşfedin. 
*Ayutthaya'ya gidin. Unesco tarafndan koruma altına alınmış olan 
Thai mimarisinin eşsiz örneklerini barındıran Ayutthaya'ya ben bu 
yolculuğumda gidemedim ama bir daha gittiğimde mutlaka görmek 
istiyorum. 


*Chatuchak Pazarına uğrayın. 8000'den fazla tezgahıyla Bangkok'un 
en büyük pazarı sayılan bu pazarda yok yok... 


“Dövüş sporu seyretmeye dayanabiliyorsanız Tayland'ın ulusal sporu 
olan Muay Thai seyredin. 


*Günü mutlaka ama mutlaka Bangkok'un ünlü Roof Top 
barlarından birinde sonlandırın. 


Özet olarak diyebilirim ki; bu mistik ama kokulu, çekici ama 
gürültülü, enerjik ama kalabalık, cazibeli ama bunaltıcı, hem 
Batılı hem Doğulu, çarpıcı, eğlenceli, huzurlu, tüm zıtlıkların bir 
arada bulunduğu, güler yüzlü insanların büyüleyici şehri sizi de 
cezbedecek... 


Yeni rotalarda görüşmek üzere, 
Sevgi ve sağlıkla kalın.m 


Fotoğraflar: İpek Gençer 


Dünyanın her yerine uçak biletleri, 


H ayali n İZd e Ki Tati l turlar, otel seçenekleri, havalimanı 
TAVPORT.COM”la iraiarıya dör mevsim 
ayrıcalıklı seyahatlerin adresi 
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DİDEM SOYDAN ASLI - İLKERİKIZMAZ 
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AKTİF BAŞKENTEKİBİN Oğ 
Yenilik ve 
Lüksün 
Buluştuğu 
.Mlres 


One Tower Diplomatic | özel 
bir geceyle ışıklarını ya 


KL. 


Albaraka Türk ve Aktif Başkent'in ev sahipliğinde, 
35, katın büyülü atmosferinde gerçekleşen gecede, 
Turcolatino akımının öncüsü Ayhan Sicimoğlu 
unutulmayacak bir müzik performansı sergiledi. 
Ayrıcalıklı yaşam mottosuyla hareket eden One Tower 
Diplomatigue lansmanına da ayrıcalık kattı. Konut 
projelerine farklı bir yaklaşım getiren One Tower 
Diplomatigue düzenlediği bu özel geceyle yenilikçi 
ve lüks yaşam odaklı yaklaşımını devam ettirdi. 250 
özel davetlinin katılımı ile gerçekleşen geceye katılan 
davetliler projeyle yakından ilgilenerek beğenilerini 
dile getirdi. Geceye katılan isimler arasında; Didem 
Soydan, İlker Kızmaz, Aslı Kızmaz, Serkan Erkaçan, 
İbrahim Kendirci, Umut Eker ve Müjde Uzman'ın 
yanı sıra, iş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış 
konukları da bulunuyordu. m 


One Tower Diplomatigue 
düzenlediği bu özel geceyle 
yenilikçi ve lüks yaşam odaklı 
yaklaşımını devam ettirdi. 


e KENDİRCİ, SERTAN ERK JAN 
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Aylin Yıldız 
aylinbulent&mynet.com 


Fotoğraf: lan Norman 2016 


Venüs ilişkilerin, sıcaklığın, samimiyetin, beraberliğin, dostluğun, alışverişin, paranın, lüksün, zarafet ve inceliğin, 
iyiliğin gezegenidir. Buna bağlı olarak bu kavramların zıttını da, yani düşmanlığı, soğukluğu, ayrılıkları, kaypaklığı, 
darlığı, cimriliği, fakirliği de gösterir. Lüks, konfor, moda, aksesuarlar, dekor, güzel sanatlar insanı memnun 
eden, mutlu eden her şeyde Venüs rol oynar. 


Mitolojide de Venüs güzelliği ve dişiliği, çekiciliği, herkesle bağ kurması nedeniyle Tanrılar katında yer alır. 
Bulunduğu yere aşkı getirir, çekici ve büyüleyicidir, arzuları ve istekleri kamçılayıp bağ kurulmasını sağlar, 
arabuluculuk yapar, adalet, uzlaşma ve barışta da Venüs'ün damgası vardır. Deniz köpüğü kadar güzel bir o 
kadar da geçici ve yakalanması zordur. Güzelliğin göstergesi olarak bedenimizle ilişkilidir; vücut ölçülerimizi, 
asit baz dengesini, kan şekeri dengesini, yağ, kas oranımızı, kanımızın, hormonlarımızın karışımlarındaki 
oranları belirler. Her şeyi birbirine bağlayan etkin güçtür. Bünyemizin sağlamlığını, duygusal dayanıklılığımızı 
belirler. Bedenimizin çalışmasında söz sahibidir. Bedenimizdeki sıvıların temizliğinden sorumludur. Böbrekler 
Venüs tarafından yönetilir. Hormonlar, hücre yapıları ve damarlarda Venüs'ün etkileri vardır. Kadın cinsel 
organlarında ve cinsellikle bulaşan hastalıklarda da etkin işlevi vardır. 


Venüs Oğlak burcuna geçince ilişkilerdeki geleneksel ölçüler gündeme gelir. Birey - toplum ilişkisi içinde ahlaki 
değerler, ilişkilerdeki meşruiyet tartışılmaya başlanır. Daha soğuk ve tepeden bakan Oğlak burcu yönetimsel 
alanlardaki ilişkileri gündeme getirir. Belediye hizmetleri, kent yaşamına ilişkin düzenlemeler, sivil haklar, çevresel 
düzenlemeler, eğlence yerleriyle ilgili gelişmeler açığa çıkar. Çalışmak ve üretmek önem kazanır. Üretim 
ilişkilerini sıkılaştırıp verimi artırma çabasındadır. Azmimizi ve hem ruhsal hem bedensel dayanıklılığımızı artırır. 
İlişkiler net ve daha somut, beklentiler daha açık hale gelir. Sadakat ve sorumluluk ön plandadır. Bu dönemdeki 
evlilikler mantıklı, kalıcı ve uzun ömürlüdür. Yaş farkı olan ilişkiler daha çok gözlenir. 


Venüs Oğlak'ta dikkatlidir; yaş tahtaya basmaz, çekingendir, kendini hemen ortaya atmaz. Dikkatle gözlem 
yapar, mantığına dayanıp acele etmeden ilişki kurar. Sorumlu ve sadıktır. Duygularını bastırır. Bu nedenle ilişkiler 
soğuk, kompleksli, kontrollü, duygusal sıcaklıktan yoksun da olabilir. 


Bu dönemde muhafazakar kontratlar, anlaşmalar yapılır. Anlaşmalarda alışveriş, fayda zarar net olarak belirtilir. 
Büyük organizasyonlar başarılır. Gerçekler ve olaylar üzerinden hareket edilir. Yapılan her şey genelde sağlam 
ve kalıcı olur. Her şey başarıya odaklıdır ve sonuç alınana kadar çalışılır. Başarı yüzdesi yüksek bir etki söz 
konusudur bu ay hepimiz için. 


hoç 


İlişkimizi toplum önünde tutmaktan zevk duyarız. Ayrıca bu süreç 
içinde işimizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabiliriz; alacağımız 

bir terfi ya da ödül tanınırlığımızı, kendimize has şöhretimizi 
artıracaktır. Hedeflerimize değer katan şeylerle karşılaşabiliriz. 


Yükselen Boğa 


Yabancılarla ve farklı ülkelerle artan diyalogumuz sayesinde 
kazançlı çıkabiliriz. Kendine has dokusu, felsefesi olan şeylere 
karşı ilgimiz artar. Hayatın tadını çıkarmak için biraz daha 
iyimser olup abartılı davranabiliriz. 


Yükselen İkizler 


İlişkiye bakış açısı borç - alacak şeklinde geliştiği takdirde herkese 
zarar verecektir. Bu süreç içinde daha çıkarcı davranabiliriz ama 
olumlu tarafı miras, nafaka, prim gibi bekleyip kavuşamadığımız 
alacaklarımız varsa onları tahsil edebilecek olmamızdır. 


Yükselen Yengeç 


Eşimizle birlikte geçirebileceğimiz mutlu günler bizi bekliyor. 
Karşılıklı çekim sayesinde ilişkilerimiz ön planda olacaktır. Yalnız 
başımıza hareket etmekten çok birlikte zaman geçirmekten 
hoşlanırız. Sevdiğimize değer verdikçe, sevgi buluruz. 


Yükselen Aslan 


Kendimizi yıprattığımız, değersiz bulup değiştirmeye çalıştığımız 
bu sıkıcı süreçte sevgi bulmamız zordur. Oldukça didikleyici, 
eleştirisel davranabiliriz. Detaylar üzerinde durmaktan bütünün 
güzelliği kaçırabiliriz. 


Yükselen Başak 


Aşk hayatımızın güçleneceği zamanlardır. Sevdiğimiz uğruna her 
türlü riski alabiliriz. Zevk anlayışımız, beklentilerimiz, arzularımız 
artacaktır. Kendimize fazlaca önem verdiğimiz için dünyanın 
etrafımızda döndüğünü de sanabiliriz.desteleneceksiniz. »» 
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Yükselen Terazi 


Evimizi düzenleyebileceğimiz, süsleyebileceğimiz, dekore 
edebileceğimiz bir süreçten geçmekteyiz. Aile içine değer katan 
gelişmeler olacaktır. Evimiz, yuvamız daha çok önem kazanacak, hoş 
ve güzel bir hale gelecektir. Anne, babamızın sağladığı katkılar ön 
plana çıkabilir. 


Yükselen Akrep 


Gözümüze güzel gelen, çekici bulduğumuz fikirlerle 
uğraşmaktan zevk aldığımız zamanlardır. Önemli anlaşmaları, 
protokolleri bu zamanda imzalamak oldukça yararlı olacaktır. 
Fikirlerimizin değer kazanacağı bu süreç iyi kullanılmalıdır. 


Yükselen Ya 


Kişisel değil de, maddesel değerlerin ön planda olduğu bu süreçte 
parasal ilişkiler de artacaktır. Basit değil, değerli şeyleri satın 
almak, sahip olmak isteriz. Lükse yönelik ihtiyaçlarımız da 
artacaktır. Ayrıca güzel hediyeler alabilir ya da verebiliriz. 
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Yükselen Oğlak 


Kişisel zevklerimiz, maddi, manevi değerlerimiz ön plandadır. 
Şimdi güzelleşme, bakım yaptırma, hoş görünme zamanıdır. Her 
türlü estetik malzemeden, kozmetikten, giyimden yardım alırız. Bu 
değişimle ilişkilerimizdeki değerimiz de göz önünde olur. 


Yükselen Kova 


Aşkımızı içimize gömmemiz gereken bir süreçten geçmekteyiz. 
Platonik ilişkiler sebebiyle kendimizi değersiz ya da dağılmış 
hissedebiliriz. Kendimizden geçerek hayallere dalabiliriz. Biraz 
daha inzivada kalmaya, kendimizi dinlemeye ihtiyacımız 
vardır. 


Yükselen Balık 


Arkadaşlarımızdan zevk aldığımız zamanlarıdır. Sosyal 
projelerde kazançlı çalışmalar yapabiliriz. Aynı zamanda işten 
elde ettiğimiz kazancımızda da artış olabilir. Tüm bunları 
gelecek günlerde kullanmak üzere değerlendirir, umutlarımızı 
süsleriz. m 


Fotoğraf: lan Norman 2016 
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